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1. GİRİŞ 

19 yy’ da gerçekleşen sanayi devrimi ile birlikte teknolojik ve sosyal yeniliklerin artması 
doğal kaynakların giderek azalmasına ve 20 yy başlarında enerji kullanımının artmasına sebep olmuştur. Dünya genelinde toplam enerji tüketiminin büyük bir kısmından yapı sektörü sorumludur. 
Yapılaşma faaliyetleri her yıl küresel olarak kullanılan enerjinin %40’mı tüketmektedir (Engin 2012; Çakır, 2012). Dünyadaki nüfus artışı ve endüstrileşme sürecine bağlı olarak artan enerji talepleri karşılanamamaya başlamıştır. Bu sebepten dolayı mevcut enerji kullanımını azaltmaya yönelik olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu gelişmelerin sonucunda “Enerji Etkin Bina Tasarımı” fikri ortaya çıkmıştır (Crowther, 2012; Balanlı ve Darçm, 2012). 

Enerji etkin tasarım için, bölgenin iklimi ve konumu göz önünde bulundurularak kararlar alınmalıdır. Çevreye ve iklime uygun konumlanma çevreye duyarlı ve sağlıklı bir tasarımın temelini oluşturur (Priolo, 1998). Enerji etkin yapı tasarımı için birkaç yöntem bulunur. Bunlardan ilki kışın mekanik sistem boyutlarını ve harcanacak ısıtma, yazın soğutma yükünü azaltmak olarak belirtilebilir. 
Bu adımda alman her yanlış karar enerji miktarını artırır. İkinci olarak bina tipi ve çevre verilerine en uygun pasif ısıtma ve doğal havalandırma sisteminin uygulanmasıdır (Tosun, 2010). Binalarda rüzgâr etkileri ile ilgili kaygılar erken dönem insan yerleşimine kadar uzanmaktadır. Birçok antik kentin tasarımında ortaya konan tasarım ilkeleri (Feng Shui vb.), bu gün de geçerliliğini korumaktadır (Liddament, 2000). 

Yapılar üretilirken kullanıcıların sağlık, konfor ve güvenlik ihtiyaçlarının sağlanması dikkat edilmesi gereken başlıca tasarım kriteri olmaktadır. Barınma ihtiyacı karşılanırken mekânlar içerisinde sağlıklı koşullar oluşturulması gerekir. Kapalı ortamdaki kullanılmış kirli havanın dış ortamdan gelen temiz hava ile yer değiştirmesi olayı havalandırma olarak adlandırılabilir (Danık, 2014).Yapının içindeki kirlenmiş havanın atmosferdeki temiz hava ile yer değiştirip temiz havanın iç mekânda dolaşımının sağlanması havalandırmanın temel kurgusudur. 

Günümüzde kentsel alanlarda yüksek binalara daha çok yer verilmesi kentlerin nefes alması olarak nitelendirilen doğal havalandırmanın önündeki en büyük engel olarak gösterilebilir. Kentsel alandaki doğal havalandırma etkisini ve bu etkinin devamlılığını konut içinde de devam ettirecek iki önemli parametre ise bina yükseklikleri ve bu binalar arasında kalan sokak ve cadde gibi aralıkların genişliğidir (Javanmardi, 2017). Yüksek binalar içinde de doğal havalandırma etkisinin devam ettirilebilmesi için uygulanacak pasif tasarım yöntemlerinin yanı sıra, yapısal ve konstrüktif tasarım stratejilerinin de uygulanması etkilidir (Arslan, 2015). 

Bina içinde etkin bir havalandırmanın sağlanabilmesi için kentsel alanlardaki düzenlemeler kadar, doğru yönlenme, konumlanma, biçimlenme ve yüzey kararları da tasarım sürecinde dikkate alınması gereken unsurlardır (Yuyucu, 2016). Ilıman ve sıcak nemli iklimlerde ise, havalandırma şaftları ile pencere duvar alan oranı etkin bir doğal havalandırma için ayrıca önem kazanmaktadır (Aflaki vd., 2015). Değişen pencere boyutları rüzgârın geliş yönüne bağlı olarak iç ortam hava değişimi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir (Lukiantchuki, 2017). 
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Doğal havalandırma kriterlerinin binalara tasarım sürecinde dâhil edilebilmesi son yıllarda gelişen teknoloji ile daha kolaydır. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği tabanlı programlar veya bina bilgi modelleme programları ve onlarla entegre çalışan enerji analizi programları yardımıyla bir projenin daha tasarım aşamasında kontrol edilebilmesi ve pasif tasarım kararlarının alınması mümkündür. 

2. ÇALIŞMANIN AMACI 

Son yıllarda hesaplamalı akışkanlar dinamiği tabanlı veya bina bilgi modelleme programları kullanarak ve doğal havalandırma ile ilgili yapılan çalışmaların sayısı oldukça artmıştır. Ancak birçok çalışmada, ya sadece kentsel alanların ya da sadece binaların iç mekânları için değerlendirmeler yapılmıştır. Daha önce yapılan çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada belirlenen konut için kent dokusu ile bina iç mekânı arasındaki etkileşim doğal havalandırma üzerinden irdelenmiştir. Bu amaçla, Elazığ ilinde 3 farklı kent dokusu içerisinde değerlendirilen tip bir planın doğal havalandırma performansı incelenmiştir. Uygulama alanları olarak seçilen alanlar avlulu kent dokusu ile İzzetpaşa Mahallesi, birbirini dik kesen sokak ve caddeler ile gridal kent dokusunu temsil eden Doğukent Mahallesi ve dağınık gridal bir yapılaşmanın olduğu Nail Bey Mahallesi olarak belirlenmiştir. 
Belirlenen 3 farklı kent dokusu BIM (Building Information Modelling) sistemlerinden Revit (URL-1) programı aracılığı ile modellenmiş ve bölgenin iklimsel verileri ile hâkim rüzgâr yönü de çalışmaya dâhil edilmiştir. Rüzgâr analizleri için Flow Design (URL-2) programından yararlanılmıştır. Rüzgâr yönünün, avlulu veya ayrık nizam yerleşim alanlarının iç mekânlarda doğal havalandırma performansı üzerindeki etkisi, belirlenen kent dokuları içinde sabit bir bina içindeki konut planı için incelenmiştir (Yavaş, 2019). 

2.1. Likert 5’li Ölçeği ile Mekânların Havalandırma Performansının Değerlendirilmesi 

Rüzgâr yönü ve pencere konumları gibi değişkenlerin belirlenmesiyle farklı kent dokularında olduğu kabul edilen binanın doğal havalandırma performansının değerlendirilmesi Flow Design programından elde edilen simülasyon sonuç görselleri ile yapılmıştır. Doğal havalandırmanın mekanlardaki etkinliğinin sağlandığı görseller baz alınarak, 5 Ti likert ölçeğine göre bir derecelendirme yapılmıştır (Şekil 1). Buna göre 1: hiç uygun değil, 2: uygun değil, 3:uygun olabilir, 4: uygun, 5: kesinlikle uygun olduğu durumları ifade etmektedir. Simülasyonlardan elde edilen sonuç görselleri de bu derecelendirmeye göre değerlendirilmiştir. 



Şekil 1. 5Ti Likert yöntemi ile doğal havalandırma performansının değerlendirilmesi (Balanlı ve 

Darçm, 2012; Yavaş, 2019). 

Elde edilen sonuç görsellerinde rüzgar hızı (velocity m/s) olarak verilmekte olup; mavi, yeşil, kırmızı (blue,green,red) renkler ile gösterilmektedir. Mekân içerisinde dolanan rüzgâr akımının mavi renkten kırmızıya doğru renk değiştirmesi rüzgâr hızının artığı anlamına gelmektedir ( Şekil 2). 
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Velocity (m/s) 



8.000 



6.928 



5.657 



4.000 



0 


Şekil 2. Flow Design rüzgâr hızı grafiği m/sn. 

2.2. Çalışmada Kullanılan Kent Dokuları 

Çalışmada belirlenen ve Elazığ ili içeresinde yer alan kent dokuları Şekil 3’te görülmektedir. 
Birinci çalışma alanı olan A kent dokusu birbirini dik kesen sokaklar ve caddelerden oluşmakta ve binalar avlulu bir düzende bitişik nizamda bulunmaktadır. Binaların alt kısımları ticari alan, üst kısımları ise konut olarak kullanılmaktadır. Şekil 4-a’da A kent dokusuna ait üç boyutlu görsel sunulmuştur. B kent dokusu (Şekil 4-b) az katlı ve birbirine paralel sokak ve caddelerden oluşmaktadır. Düşük yoğunluklu konut bölgesi olarak planlana kent dokusu daha sonra kentsel dönüşüm ile yüksek katlı yapılarda yer almaya başlamıştır. C kent dokusu ise birbirini çapraz olarak kesen sokaklar ve caddelerden ve onlara paralel olarak konumlanmış yapılardan oluşmaktadır (Şekil 4- c). 



Şekil 3. Elazığ ili genel görünüşü (Google Earth, 2019) 


3 









KENTSEL DOKUNUN BİNALARDA DOĞAL HAVALANDIRMA PERFORMANSINA ETKİSİ 




(c) 

Şekil 4. Elazığ ilinde belirlenen kent dokuları: a) A kent dokusu, b) B kent dokusu ve c) C kent 

dokusu 

2.3. Uygulama İçin Seçilen Binaya Ait Genel Bilgiler 

Uygulama için seçilen konut, zemin ile birlikte 7 kattan oluşmaktadır. Elazığ ilinde yaygın olarak uygulanan konut tipolojisinden yola çıkılarak, en fazla uygulanan tip projelerinden bir tanesinin seçilmesiyle belirlenmiştir. Binada her katta iki daire olmak üzere toplam 14 daire yer almaktadır. 

Salon, oturma alanı, mutfak, ebeveyn yatak odası ve yatak odasından oluşan daire; oturma odası ve mutfağın birlikte kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Kat yüksekliği 3 m olup, betonarme karkas sistemden oluşmaktadır. Şekil 5’te çalışmada kullanılan 2. Kat daireleri ve Şekil 6’da daireye ait kat planı sunulmuştur. 


Maaıel Dmic: 



Şekil 5. Çalışmada kullanılan bina ve daireler (Daire 1 ve Daire 2) 
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Şekil 6. Yapıya ait kat planı 


2.4. Havalandırma Performansının Flow Design Programı Kullanılarak Değerlendirilmesi 

Proje alanı için seçilen farklı kent dokularındaki dairelerin doğal havalandırma performansları incelenirken iklim verileri ve rüzgâr yapısı Revit programında yer alan enerji analiz bölümü kullanılmıştır. Energy settings’in alt başlıklarından “Location” seçeneği seçilmiştir. Bu bölümde ilk 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olarak projenin konumu haritadan seçilmiştir. Bu seçim yapıldıktan sonra program otomatik olarak seçtiğimiz noktaya en yakın hava istasyonlarını göstermektedir. 

Seçilen 3 farklı kent dokusu üç boyutlu olarak Revit programı ile modellenmiş ve Flow Design programının içerisine aktarılmıştır. Flow Design programında rüzgâr yönü ve hızı “Orientation” sekmesi kullanılarak ayarlanmıştır (URL-2). Flow Design programı simülasyon ara yüz ekran görüntüsü Şekil 7’de ve programlar arasındaki akış şeması Şekil 8’de gösterilmiştir. 



Şekil 7. Flow Design arayüz ekran görüntüsü (Yavaş, 2019). 



FLOW DESİGN RÜZGAR 

ANALİZİ 


Şekil 8. Programlar arasındaki akış şeması (Yavaş, 2019). 

3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Çalışmada farklı kent dokuları içinde değerlendirilen konut planı için, üç farklı rüzgâr yönü (0, 
45 ve 90 °) dikkate alınarak simülasyonlar yapılmıştır. Dairelerin doğal havalandırma performansı, 
cephe açıklıklarının boyutu ve yerleşimi sabit tutularak, sadece rüzgâr yönü değiştirilerek farklı kent dokuları için analiz edilmiştir. 
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3.1. A Kent Dokusu için Yapılan Simülasyon Analizleri 



Şekil 9. A kent dokusu 0° rüzgâr yönü için doğal havalandırma simülasyonu 

A kent dokusunda, rüzgar yönü 0° olarak kabul edildiğinde, salon kısmında P1 ve P2 pencerelerinden giren rüzgâr, açıklıkların geniş olması ile odanın doğal havalandırmasını gerçekleştirip antreden geçip yatak odasına doğru hareket etmektedir. Oda kısmında P3 penceresinden giren rüzgârın bir kısmı türbülans oluşturup diğer kısmı ise P5 den çıkış gerçekleştirmektedir. 
Ebeveyn yatak odasında batı cephesinde oluşan türbülans ile P6 penceresinden odaya giren rüzgâr türbülans oluşturarak doğal havalandırmayı olumlu yönde etkilemektedir. Yatak odasında ise antreden gelen rüzgârın bir kısmı türbülans oluşturup diğer kısmı da P7 den çıkış gerçekleştirerek doğal havalandırmayı gerçekleştirmektedir. 



Şekil 10. Daire 2- A kent dokusu 0° rüzgâr yönü için doğal havalandırma simülasyonu 

Daire T de ise (Şekil 10) salon ve oturma odasında Pl, P2 ve P3 pencerelerinden giren hava akımı iç mekânda türbülanslar oluşturarak doğal havalandırmayı sağlamaktadır. Antrede birleşen hava akımı yatak odasına doğru yönlenmektedir. Mutfak kısmında ise P4 penceresinden ve Kİ kapısından giren hava akımı ortamda havalandırmayı sağlamaktadır. Ebeveyn yatak odasında antreden gelen hava akımı mekân içerisinde dolanım gerçekleştirmeden P6 numaralı pencereden çıkışını gerçekleştirmektedir. Yatak odasında iç bölmelerin doğru planlanması ile salon ve oturma odasından giren hava mekânın doğal havalandırmasını gerçekleştirmektedir. Ancak bu havalandırma aynı mekânların Daire l’deki kadar etkin olarak havalandırılmasını sağlayamamaktadır. 
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Şekil 11. Daire 1-A kent dokusu 45° rüzgâr yönü için doğal havalandırma simülasyonu 

Rüzgar yönü 45° olarak alındığında (Şekil 11) ise Daire l’de salondaki P1 ve P2’den giren rüzgârın hafif çapraz etkisinden dolayı oda içerisindeki rüzgâr hızı düşmesine rağmen doğal havalandırma gerçekleşmektedir. Otuma odasında P3 ve P4 pencerelerinden giren rüzgâr oda içerisinde kısmi bir havalandırma sağlamaktadır. P4’den giren rüzgâr mutfak kısmında dolaşımı sağlayıp çıkış gerçekleştirmektedir. Ebeveyn yatak odasında Pö’dan giren rüzgâr çapraz konumundan dolayı oda içerisinden hızlanıp kapı boşluğundan yatak odasına doğru hareket etmekte fakat havalandırmanın tam olarak gerçekleşmediği görülmektedir. Yatak odasında ise antreden gelen rüzgâr oda içerisinde dolanmayıp P7’den direk çıkışını gerçekleştirmektedir. 



Şekil 12. Daire 2-A kent dokusu 45° rüzgâr yönü için doğal havalandırma simülasyonu 

Daire T de elde edilen simülasyon sonucuna göre (Şekil 12), hâkim rüzgâr iç mekânda havalandırmayı tam olarak sağlayamamaktadır. Salon kısmında P1 ve P2 pencerelerinden zayıf rüzgâr akımları odaya girmektedir. Antre kısmından geçen rüzgâr yatak odasına doğru hareket etmektedir. 
Oturma odasında P3 penceresinden giren rüzgâr çapraz şekilde konumlanan P4 penceresinden mekânı havalandırarak terk etmektir. Mutfakta P5 penceresinden ve oturma odasından gelen hava akımı iç mekânda hızlı bir akım oluşturmasına rağmen, tüm hacmi dolaşmadığı için etkin bir havalandırma sağlamamaktadır. Ebeveyn yatak odasında P6 penceresinden zayıf bir rüzgâr akımı içeri girmekte fakat mekânın havalandırması için yetersiz kalmaktadır. Yatak odasında antreden gelen rüzgâr P7 penceresinden çıkış gerçekleştirmekte fakat bu mekânda da istenilen havalandırma tam olarak sağlanamamaktadır. 
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Şekil 13. Daire 1-A kent dokusu 90° rüzgâr yönü için doğal havalandırma simülasyonu 

Rüzgâr geliş açısı 90° olduğunda (Şekil 13), oturma odası kısmında P4 penceresinden giren rüzgâr oda içerisinde dolanıp P3’ten çıkarak havalandırmayı sağlamaktadır. Açıklıkların birbirine dik açılı olduğu durumlarda etkin doğal havalandırma gerçekleşir. Mutfak kısmında P5 penceresinden giriş yapan rüzgâr salon kısmında türbülans oluşturup P1 den çıkışı gerçekleştirirken, ebeveyn yatak odasında P6 penceresinden giren rüzgâr oda içerisinde türbülans oluşturarak havalandırmayı sağlamaktadır. 



Şekil 14. Daire 2-A kent dokusu 90° rüzgâr yönü için doğal havalandırma simülasyonu 

Daire 2’de (Şekil 14) cephelerin açık olması ile hava girişi ve çıkışı engelle karşılaşmadan gerçekleşmektedir. Mutfak, oturma odası ebeveyn yatak odası hâkim rüzgârın geldiği cephede bulunmakta olup doğal havalandırma iç mekânın doğru organizasyonu ile sağlanmaktadır. Salon ve yatak odası hava akımlarının antreden geçerek bu mekânların dolaylı olarak havalandırmasını sağlamaktadır. 

Rüzgârın 0°, 45° ve 90° yönlerinde Daire 1 ve Daire 2’ye etki ettiğinde elde edilen doğal havalandırma performansları Tablo 1 ve Tablo 2’de karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Buna göre Daire 1 için, 0° yönünde esen rüzgâr ile doğal havalandırma performansının tüm odalar için en etkin şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Daire 2 için ise 45°Tik rüzgâr açısıyla daha etkin bir havalandırma sağlanırken, en kötü performans 90° olan rüzgâr geliş açısı için elde edilmiştir. 
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Tablo 1. Daire 1 konumlanma ve rüzgâr yönü 


A Kent Dokusu Daire 1 

Konumlanma ve 
Rüzgar Yönü 
Simülasyon 

^— 

0 

O 

r 

45° ? 

O 

O 

0 

i 

Hiç Uygun Değil 

Uygun Değil 

Uygun Olabilir 

Uygun 

Kesinlikle uygun 

Hiç Uygun Değil 

Uygun Değil 

Uygun Olabilir 

Uygun 

Kesinlikle uygun 

Hiç Uygun Değil 

Uygun Değil 

Uygun Olabilir 

Uygun 

Kesinlikle uygun 

SALON 













1=1 



OTURMA ODASI 














1 


MUTFAK 














1 


E. YATAK ODASI 
















YATAK ODASI 

















Tablo 2. Daire 2 konumlanma ve rüzgâr yönü 


A Kent Dokusu Daire 2 

Konumlanma ve 
Rüzgar Yönü 
Simülasyon 

O 

0 

—► 


45° 

/ 


'O 

o 

0 

i 

Hiç Uygun Değil 

Uygun Değil 

Uygun Olabilir 

Uygun 

Kesinlikle uygun 

Hiç Uygun Değil 

Uygun Değil 

Uygun Olabilir 

Uygun 

Kesinlikle uygun 

Hiç Uygun Değil 

Uygun Değil 

Uygun Olabilir 

Uygun 

Kesinlikle uygun 

SALON 
















OTURMA ODASI 
















MUTFAK 
















E. YATAK ODASI 
















YATAK ODASI 









_1 








3.2. B Kent Dokusu için Yapılan Simülasyon Sonuçları 

Daire l’de, salon kısmında 0° rüzgâr yönü için P1 ve P2 pencerelerinden giren akımın, açıklıkların geniş olması ile odanın doğal havalandırmasını gerçekleştirip antreden geçip yatak odasına doğru hareket ettiği görülmektedir (Şekil 15). Oda kısmında P3 penceresinden giren rüzgârın bir kısmı türbülans oluşturup diğer kısmı ise P5 den çıkış gerçekleştirmektedir. Ebeveyn yatak odasında ve yatak odasında ise rüzgâr iç mekânda türbülans oluşturarak doğal havalandırmayı sağlamaktadır. 



Şekil 15. Daire 1- B kent dokusu 0° rüzgâr yönü için doğal havalandırma simülasyonu 

B kent dokusunda 0° rüzgâr yönü için Daire l’de, hâkim rüzgârdan direk olarak faydalanmak yerine yönlendirilmiş, hızı biraz daha düşmüş olan bir hava akımı ile doğal havalandırma sağlanmaktadır. Salon, oturma odası ve mutfak rüzgârı çapraz şekilde alarak mekânları havalandırmaktadır. Rüzgâr mekânların kurgusu ile birlikte antreden geçerek yatak odasına doğru hareket etmekte ve ebeveyn yatak odası ve yatak odasında doğal havalandırma sağlanmaktadır. 
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Şekil 16. Daire 2- B kent dokusu 0° rüzgâr yönü için doğal havalandırma simülasyonu 


Daire 2 hakim rüzgardan direk olarak faydalanmakta olup doğal havalandırma verimli bir şekilde gerçekleşmektedir (Şekil 16). Rüzgâr akımı yüzey açıklıklarından geçerken bir engel ile karşılaşmayıp dairenin ön cephesinden etki etmektedir. Salonda bulunan P1 ve P2 pencerelerinden, oturma odasında P3 ve P4 pencerelerinden ve mutfak kısmında ise Kİ balkon kapısından daireye giriş yapmaktadır. P1 ve P2 penceresinden giren rüzgâr salon kısmında türbülans oluşturarak verimli bir havalandırma gerçekleştirmektedir. Mutfak ve oturma odasında P3, P4 ve Kİ açıklıklarından giren rüzgâr iç mekanın kurgusuna bağlı olarak karşılaştığı duvar bölgesinde türbülans oluştururken, rüzgar akımının bir diğer kısmı ise mutfağa doğru yönlenmekte olup hızını artırarak bu alanda doğal havalandırmanın verimini düşürmektedir. 



Şekil 17. Daire 1-B kent dokusu 45° rüzgâr yönü için doğal havalandırma simülasyonu 

Ebeveyn yatak odasında P6 penceresinden giren rüzgâr akımı ile iç mekanda verimli bir havalandırma gerçekleşmektedir. Yatak odası kısmında salon ve oturma odasından geçen rüzgâr akımı antrede hızını artırarak iç mekânda havalandırmayı istenilen seviyede gerçekleştirmektedir (Şekil 18). 
Rüzgâr akımına göre açılı yüzeylerde konumlanan salon, mutfak ve ebeveyn yatak odasında da verimli bir doğal havalandırma gerçekleşmiştir. Pl, P2, P5 ve P6 pencerelerinden giren rüzgar akımı türbülans oluşturarak antre kısmından yatak odasına doğru hızını artırarak yönlenmektedir (Şekil 18). Yatak odasında antreden gelen rüzgar akımı aynı şekilde koridor oluşturarak hızını artırıp devam etmekte, rüzgar akımının bir kısmı türbülans oluşturup havalandırmayı sağlamaktadır. 
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Şekil 18. Daire 2- B kent dokusu 45° rüzgâr yönü için doğal havalandırma simülasyonu 



Şekil 19. Daire 1-B kent dokusu 90° rüzgâr yönü için doğal havalandırma simülasyonu 

B kent dokusunda 90° rüzgâr yönü için, oturma odası kısmında P4 penceresinden giren rüzgâr oda içerisinde dolanıp P3’ten çıkarak havalandırmayı sağlamaktadır (Şekil 19). Açıklıkların birbirine dik açılı olduğu durumlarda etkin doğal havalandırma gerçekleşir. Bu şekilde mutfak ve ebeveyn yatak odası hâkim rüzgârdan direk faydalanarak mekânların doğal havalandırması gerçekleşmektedir. Salon, antreden gelen rüzgâr akımının oluşturduğu türbülans ile havalanmaktadır. 



Şekil 20. Daire 2-B kent dokusu 90° rüzgâr yönü için doğal havalandırma simülasyonu 

Daire 2’de, P6 penceresi rüzgârın yüzeyle buluştuğu noktada P7’ye göre çekme kuvveti daha fazla olması sebebi ile buradan iç mekâna girerek havalandırmayı sağlamaktadır. P4 penceresinde çekme kuvvetinin daha fazla olmasından dolayı en fazla rüzgâr akımı buradan girmektedir. Karşılıklı 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yüzeylerin bulunduğu mekanda havalandırma iç mekanda türbülans oluşturup havayı temizleyerek P3’den çıkışı oturma odasına gerçekleştirmektedir. Mutfak kısmından giren rüzgâr akımı salonda dolaşarak havalandırmayı gerçekleştirmektedir (Şekil 20). 

Rüzgâr hızının 1 m/sn olarak belirlenip 0°, 45° ve 90° yönlerinde Daire 1 ve Daire 2’ye etki ettiğinde B kent dokusu içindeki doğal havalandırma performansları Tablo 3 ve Tablo 4’de karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Daire l’de 90° yönünde esen rüzgârın sağladığı doğal havalandırma performansı tüm odalar için en etkin şekilde gerçekleşmiştir. 0° ve 45° rüzgâr yönü için ise mekânlarda genellikle düşük bir havalandırma performansı elde edilmiştir. Daire 2’de bütün rüzgâr yönleri için ortalama bir havalandırma performansı elde edilmiştir. 

Tablo 3. Daire 1 konumlanma ve rüzgâr yönü 


B Kent Dokusu Daire 1 

Konumlanma ve 
Rüzgar Y önü 
Simülasyon 

^ — 

0 

O 



45° 



90°-> 

Hiç Uygun Değil 

zı 

£ 

3 

ZI 

— > 

Uygun Olabilir 

e 

3 

ZI 

— > 

Kesinlikle uygun 

Hiç Uygun Değil 

Uygun Değil 

Uygun Olabilir 

Uygun 

Kesinlikle uygun 

'zı 

£ 

e 

3 

u 

E 

Uygun Değil 

Uygun Olabilir 

s 

3 

0£ 

Kesinlikle uygun 

SALON 
















OTURMA ODASI 
















MUTFAK 
















E. YATAK ODASI 
















YATAK ODASI 

















Tablo 4. Daire 2 konumlanma ve rüzgâr yönü 


B Kent Dokusu Daire 2 
Konumlanma ve 
Rüzgar Yönü 
Simülasyon 

^— 

0 

O 

r 

45° s 

90 °- 

Hiç Uygun Değil 

’>cx 

£ 

3 

3 

ZI 

Uygun Olabilir 

Uygun 

Kesinlikle uygun 

Hiç Uygun Değil 

Uygun Değil 

Uygun Olabilir 

Uygun 

Kesinlikle uygun 

Hiç Uygun Değil 

Uygun Değil 

Uygun Olabilir 

Uygun 

Kesinlikle uygun 

SALON 















■■ 

OTURMA ODASI 
















MUTFAK 
















E. Y ATAK ODASI 









■■i 


ı— 1 





YATAK ODASI 








□ 



1_1 






3.3. C Kent Dokusu için Yapılan Simülasyon Sonuçları 



Şekil 21. Daire 1-C kent dokusu 0° rüzgâr yönü için doğal havalandırma simülasyonu 

C kent dokusunda, 0° rüzgar yönü için salon kısmında P1 ve P2 pencerelerinden giren rüzgâr odanın içinde belli bir kısımda türbülans oluşturmuştur ve mekânın havalanmasını yetersiz seviyede gerçekleştirmektir (Şekil 21). Oda kısmında P3 penceresinden giren rüzgârın devinim hızı yüksek olup yetersiz havalandırma oluşturmuştur. Ebeveyn yatak odasında batı cephesinde oluşan türbülans ile P6 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penceresinden odaya giren rüzgâr türbülans oluşturarak doğal havalandırmayı olumlu yönde etkilemiştir. Yatak odasında ise antreden gelen rüzgârın bir kısmı türbülans oluşturup diğer kısmı da P7 den çıkış gerçekleştirerek doğal havalandırmayı gerçekleştirmektedir. 

Daire 2’de ise salon kısmından P1 ve P2 pencerelerinden giren rüzgâr akımı oda içerisinde sabit hızla dolanımı yaparak etkin havalandırma sağlamaktadır (Şekil 22). P3 ve Kİ açıklıklarından oturma odası kısmına giren rüzgâr alcımı iç mekânın kurgusu ile karşılaştığı yüzeyde hızlanarak oda içerisinde bir kısmı dolanımı sağlarken, diğer kısmı ise antreye doğru yönlenerek havalandırmayı sağlamaktadır. Yan yüzeyde bulunan P6 penceresinden giren rüzgar türbülans oluşturup oda içerisine hızlanarak girmektedir, odanın içinde havalandırma gerçekleştirmeden konforsuz alan oluşturarak antreye doğru yönlenmektedir. Salon, oturma odası ve ebeveyn yatak odasından gelen rüzgâr alcımı antrede birleşerek yatak odasına yönlenmiş olup oda içerisinde dolanımı gerçekleştirmeden P7 numaralı pencereden çıkmaktadır. 



Şekil 22. Daire 2-C kent dokusu 0° rüzgâr yönü için doğal havalandırma simülasyonu 


C kent dokusunda, Daire 1 ’ e 45° bir açı ile etki eden rüzgâr söz konusu olduğunda, salonda P1 ve P2 pencerelerinden giren rüzgâr hafif çapraz etkisinden dolayı oda içerisindeki rüzgâr devinimini gerçekleştirmeden yetersiz havalandırma sağlamaktadır. Otuma odasında P3 ve P4 pencerelerinden giren rüzgâr, oda içerisinde dolaşımını gerçekleştirir. P4’den giren rüzgâr mutfak kısmında dolaşımı sağlayıp çıkış gerçekleştirmektedir (Şekil 23). 



Şekil 23. Daire 1- C kent dokusu 45° rüzgâr yönü için doğal havalandırma simülasyonu 

Daire 2’de 45°’lik rüzgâr açısı söz konusu olduğunda, salon kısmında P1 ve P2 pencerelerinden giren rüzgâr, açıklıkların rüzgâr akımından direk faydalanması ile doğal havalandırmayı gerçekleştirmektedir. Rüzgâr akımı ön cephede salon ve oturma odası mekânlarında etkin havalandırma sağlamaktadır. Karşılıklı yüzey açıklıklarının olduğu otuma odasında P3 ve P4 pencerelerinden giren rüzgar akımı odanın bir kısmını havalandırırken diğer kısmında türbülans oluşturarak etkin havalandırma sağlamaktadır. Ebeveyn yatak odası ve yatak odasında rüzgâr akımı 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zayıf bir şekilde iç mekânda dolanmakta olup etkin olmayan havalandırma gerçekleştirmektedir. 
Rüzgâr akımı iç mekânda dolamınım gerçekleştirirken sabit hızla salon ve oturma odasında dolanarak konforsuz alanlar oluşturmaktadır (Şekil 24). 




Şekil 25. Daire 1-C kent dokusu 90° rüzgâr yönü için doğal havalandırma simülasyonu 

C kent dokusunda, Daire 1 ve 90° hâkim rüzgâr yönü sonucu elde edilen simülasyona göre, oturma odası kısmında P4 penceresinden giren rüzgâr oda içerisinde dolanıp P3’ten çıkarak havalandırmayı sağlamaktadır (Şekil 25). Açıklıkların birbirine dik açılı olduğu durumlarda etkin doğal havalandırma gerçekleşir. Mutfak kısmında P5 penceresinden giriş yapan rüzgâr salon kısmında türbülans oluşturup P3 den çıkışı gerçekleştirir. Ebeveyn yatak odasında P6 penceresinden giren rüzgâr oda içerisinde türbülans oluşturarak havalandırmayı sağlamaktadır (Şekil 25). 

Daire T de, iç mekân kurgusu ön ve arka cephenin dar yan cephenin geniş olması şeklinde planlanmış olduğu için, 90° rüzgâr geliş açısı söz konusu olduğunda mekânların havalanması etkin bir şekilde gerçekleşmiştir (Şekil 26). P4 penceresinden giren rüzgar akımı oturma odasında türbülans oluşturarak P3 numaralı pencereden çıkışını gerçekleştirmektedir. P5 penceresinden giren rüzgar akımı mutfaktan geçip salona doğru yönlenmektedir, karşılaştığı yüzey ile türbülans oluşturarak P1 ve P2 pencerelerinden çıkışını gerçekleştirmektedir. P6 penceresinden ebeveyn yatak odasına giren rüzgâr akımı etkin bir şekilde havalandırmayı gerçekleştirirken, yatak odasına antreden giren zayıf rüzgâr akımı mekânda yeterli havalandırma sağlayamamıştır. 
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Şekil 26. Daire 2-C kent dokusu 90° rüzgâr yönü için doğal havalandırma simülasyonu 

Rüzgâr hızının 1 m/sn olarak belirlenip 0°, 45° ve 90° yönlerinde Daire 1 ve Daire 2’ye etki ettiğinde C kent dokusu içindeki doğal havalandırma performansları Tablo 5 ve Tablo 6’da karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir. Buna göre, Daire 1 ve Daire 2 için en etkin havalandırma rüzgâr yönü 90° olduğunda gerçekleşmiştir. 

Tablo 3. Daire 1 konumlanma ve rüzgâr yönü 


C Kent Dokusu Daire 1 

Konumlanma ve 
Rüzgar Yönü 
Simülasyon 

O 

0 

— ► 


45° 



90°-+ 

İliç Uygun Değil 

Uygun Değil 

Uygun Olabilir 

Uygun 

Kesinlikle uygun 

Hiç Uygun Değil 

Uygun Değil 

Uygun Olabilir 

Uygun 

Kesinlikle uygun 

Hiç Uygun Değil 

ci 

& 

e 

s 

3* 

Uygun Olabilir 

Uygun 

Kesinlikle uygun 

SALON 




^B 




^B 






^B 


OTURMA ODASI 



^B 













MUTFAK 


^b 






^B 







^B 

E. YATAK ODASI 



j^B 





^B 







^B 

YATAK ODASI 




^B 



^B 







^B 



Tablo 6. Daire 2 konumlanma ve rüzgâr yönü 
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4. SONUÇ 

Bu çalışmada, seçilen bir konut yapısının doğal havalandırma performansı farklı kent dokularına ve rüzgâr yönlerine bağlı olarak incelenmiştir. Bu amaçla, Elazığ kent merkezinde belirlenen üç farklı kentsel doku ve 0°, 45°, 90° olmak üzere farklı rüzgâr geliş açıları için Revit ve Flow design programları aracılığı ile simülasyonlar yapılmıştır. Elde edilen simülasyon görselleri 5 Ti Likert ölçeğine göre derecelendirilen doğal havalandırma görselleri ile ilişkilendirilmiş ve sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur. Buna göre; 

• B kent dokusunda, konut içindeki doğal havalandırmanın daha etkin olduğu görülmüştür. 
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• Sıkışık doku içerisinde yer alan A ve C proje alanları karşılaştırıldığında ise, A kent dokusunun gridal avlulu yerleşimi ve birbirini dik kesen sokaklardan oluşmasından dolayı rüzgârı yönlendirerek C kent dokusuna göre daha etkin bir havalandırma sağladığı görülmüştür. 

• A kent dokusu için 0° rüzgâr yönü söz konusu olduğunda, konut içinde en etkin doğal havalandırma gerçekleşmiştir. 

• B ve C kent dokuları için ise en etkin havalandırma 90° rüzgâr yönü ile gerçekleşmiştir. 

• A kent dokusu içinde yer alan Daire 1 ve 2 için 0° rüzgâr yönü en etkin doğal havalandırmayı gerçekleştirmektedir. 

• B kent dokusu içerisinde yer alan Daire 1 için 90°, Daire 2 için 45° rüzgâr yönü en etkin doğal havalandırmayı sağlamıştır. 

• C kent dokusu içerisinde yer alan Daire 1 için 90°, Daire 2 için ise 45° ve 90° rüzgâr yönü en etkin doğal havalandırma sağlamıştır. 

Bu çalışma ile binaların içinde yer aldıkları kent dokusunun, bina içinde yer alan mekânların doğal olarak havalandırılması üzerindeki etkisi somut olarak ortaya konulmuştur. Ayrıca ilgili bölgede etkili olan rüzgâr yönünün de, kent dokusu ile ilişkili olarak mekânların doğal havalandırma performansını etkilediği görülmüştür. Sonuç olarak binaların tasarım sürecinde, mekân organizasyonu, iç mekân ve dış cephe açıklıklarının belirlenmesi hususlarında benzeri analiz çalışmalarının yapılmasının, binalarda etkin bir doğal havalandırmanın sağlanabilmesi için oldukça önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Not: Bu çalışma birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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YIĞMA YAPILARDA OLUŞAN HASARLAR VE TESPİTİ: 
ALEV APARTMANI ÖRNEĞİ 


Mehmet Serkan Yatağan 


1. GİRİŞ 

Yığma yapılar, taş, tuğla, briket, kerpiç gibi çeşitli malzemeler kullanılarak inşa edilir. Yığma yapılarda duvarlar, hem binanın kullanım alanını çevreler, hem de taşıyıcı eleman görevini üstlenirler. 
Yük aktarımı, kullanılan malzeme ve harç arasında olmaktadır. Yığma binaların taşıyıcı sistem elemanlarını, döşemeler, bunların mesnetlendiği duvarlar ve bu duvarların temelleri oluştururlar. 
Yığma yapılar, kullanılan malzemenin özelliklerine göre farklı davranışlar sergileyebilir [1]. 

Yığma yapı yapay ya da doğal blokların bir bağlayıcı harç ile oluşturdukları duvarlarla yatay ve düşey yük taşıyan yapıdır. Yığma yapının dayanımı duvarını oluşturan bloklarla bağlayıcıların dayanımı ile başlayıp duvar dayanımı ile bağlıdır. 

Yığma yapılar bugün yapı tasarımında çok istenen “sünek” davranıştan yoksundur. Depreme dayanıklı olmaları için ”sünek”lik kazandırmanın güçlüğü karşısında zor bir durum içindedirler. Bir yandan tarihsel yapılardır. Depremden korunmaları gerekir diğer yandan bunun gereğini yerine getirmek ya olanaksızdır ya da süneklik sağlamak yapının özgün niteliğini bozmaktadır. Ayrıca deprem enerjisi tüketme kapasiteleri de, betonarme yapılara oranla oldukça azdır. Bunun sonucu olarak yığma binaların düşey ve deprem yükleri altındaki güvenliklerinin belirlenmesinde belirsizlik ve güçlük ortaya çıkar [2]. Geleneksel yapıların ve özellikle kırsal kesimlerde konut ve hayvan barınağı olarak sıklıkla kullanılan bu yapı türünün hasar şekillerinin incelenmesi ve bu doğrultuda önlemler alınması gerekmektedir. Yığma yapılarda oluşan hasar nedenleri çoğunlukla taşıyıcı duvarda üst üste gelişigüzel konmuş olması, duvar eleman birimlerinin kuvvetli bir harçla birbirine bağlanmamış olması, duvar bütünlüğünü bozacak büyüklükte kapı ve pencere boşluğu oluşturulması gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca dış duvarlar boyunca bir kuşak oluşturup iç duvarlara da yerleştirilen beton veya ahşap sürekli hatıllar oluşturulmaması, dik teşkil edilen iki duvarın birleşiminde düzgün kesilmiş taşlarla geçme yapılmaması, toprak örtülü çatı döşemesiyle yapının ağırlaştırılması ve binanın duvarlarında tek tür malzeme kullanılmaması gibi nedenler de önem arz etmektedir [3]. 

2. YIĞMA YAPILARDA GÖRÜLEN HASAR TÜRLERİ 

Yığma yapı hasarları, genellikle duvarda çatlaklar, temelde oturmalar ve kullanılan malzemenin bozulması veya şekil değiştirmesi şeklinde oluşur. Şekil l’de yığma yapılarda oluşabilecek tipik hasarlar görülmektedir [4]. 
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Şekil 1. Yığma yapılarda görülen hasarlar [4] 

Yığma yapılar, betonarme yapılara kıyasla dayanımı daha az olan yapılardır, temel oturmalarına karşı çok hassastırlar. Temeldeki oturmalar duvarda çatlaklara neden olur (Şekil 2). 
Yığma yapılarda, duvarda oluşan her tür çatlak taşıyıcı sistemi etkiler [5]. 



Şekil 2. Yığma yapıda oluşan çeşitli duvar hasarları [5] 


Farklı oturma şekillerine göre farklı çatlaklar oluşur. Yığma yapılar, çekme gerilmelerine karşı zayıftır ve güç tükenmesini bu gerilmeler kontrol eder. Şekil 3’te depremden meydana gelen yatay kuvvetler duvarları kesme kuvveti ile zorlar [6]. 



Şekil 3. Yığma duvarda oluşan belirgin kesme çatlağı [6] 


20 


















YIĞMA YAPILARDA OLUŞAN HASARLAR VE TESPİTİ: ALEV APARTMANI ÖRNEĞİ 



Depremde, yığma yapılarda duvarda çatlama veya kısmi yıkılma olabilir (Şekil 4). 
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Şekil 4. Yatay ötelenmeden dolayı köşe noktaların ayrışması [7] 


Bazı durumlarda ise birleşim bölgelerinde hasarlar meydana gelir (Şekil 5). 



Şekil 5. Yığma yapılarda birleşim bölgelerindeki ağır hasarlar [8] 

Bu, duvarda kullanılan malzemenin özelliğine göre de değişir. Tuğla ve dolu beton briket, hafif beton briket gibi malzemeler ve bunların bağlayıcı olarak harçlarla birlikte oluşturduğu duvarlar, homojen değildir. Doğal taşlarla örülmüş duvarlarda da aynı durum mevcuttur. Doğal taşlardan oluşan moloz taş duvarlarda, derzler gelişigüzel bir şekildedir. 

Yığma yapı duvarlarında, üst kısımda yeterli rijitlikte döşeme, lento bağlantısı yapılmamışsa, düzlemlerine dik yönde de hasar görürler. Duvarlarda su basman, kapı, pencere hatılı ve döşeme hatılı olmak üzere yatay bağlantılar tekniğine uygun yapılmamışsa depremden mutlaka zarar görürler. 

Yapay taşlardan oluşan duvarlarda basınç dayanımı, başta tuğla ve harem basınç dayanımı gibi ölçülebilen parametrelere bağlıdır. Ancak, işçilik, derz kalınlığı, duvar boyutları gibi parametreler de dayanımı önemli derecede etkilemektedir [1]. 

Genellikle yığma yapılarda kullanılan duvar malzemesinin çekme dayanımı, harem ise kayma dayanımı düşüktür. En önemli hasar nedeni, deprem etkisiyle duvarlarda oluşan kayma gerilmeleri dolayısıyla çekme gerilmelerinin meydana getirdiği çatlak, ayrılma ve dağılmadır. Ayrıca, yığma yapılar ağır ve rij ittirler. Dolayısıyla çok büyük deprem kuvveti oluştururlar. Yığma yapının çekme ve basınç altındaki sünek olmayan davranışı, yapının önemli bir plastik şekil değiştirme göstermeden aniden göçmesine neden olur [9]. 

Yığma yapılarda döşeme çatlakları, döşemelerin mesnetlerinde oluşan negatif moment nedeniyle üst yüzeyde görülür. Süreksiz kenarlarda burulma donatısı konulmaması nedeniyle, döşeme kenarlarında yukarı kalkma görülür. Ayrıca burulma donatısı gerektirmeyen hesap tablolarının 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kullanılmaması, döşemenin mesnetlenme şartlarının beton imalatlara yansımaması nedeniyle, mesnetlerde gerekli rijitlikte lentolarm teşkil edilememesinden döşemelerde çatlaklar oluşur [10]. 

Yığma yapılarda hasarlar genel olarak zemin katlarda başlar. Yüksek narin duvarlarda (baca, kule, minare) ise daha çok üst kısımlarda oluşur. Yapı yüksekliğinin 1/3 -2/3’ ü civarında hasarlar yoğunlaşır. Duvarlar düzlemlerine paralel gelen kesme kuvvetleri altında perde duvar gibi davranış gösterirler. Dayanım, tuğla ile harç arasındaki yapışmadan kaynaklanır. Derzlerin çatlaması ile aderansm sağladığı mukavemet biter ve harç ile tuğla arasındaki sürtünmeden dolayı taşıma gücü kalır. Yatay yükün tesiri ile tuğlalar bir biri üzerinden kaymaya başlar. Duvar çatlaklarının genişliğini, duvarı çatlamış yapının taşıma gücü belirler. Yığma duvarda kat yüksekliğinin 1/250’ si kadar öteleme oluşursa, duvar çatlamaya başlar. Düşey yükten dolayı k ırılmaya başlar, çatlak düşey yönde oluşur ve duvar düzlemine dik yönde gelişir [10]. Duvar köşelerinde oluşan hasarların nedenleri; a) Duvar köşesinde tuğlalarda yeterli bir örgü düzeni sağlanmamasından, b) Standart tuğla harç kalınlığının oluşturulamamasmdan, e) Uzun ve yüksek duvarlarda yanal etkileri kısmen alacak olan, yetersiz bir çatı sistemine bağlanmasından, d) Kesişen duvarlara gelen büyük deprem kuvvetlerinden dolayıdır. 
Çatlaklar oluştuktan sonra daha sonra genişler ve tüm duvarlara yayılır. Duvarlar parçalanır ve yük taşımaz duruma gelir. Duvarların çökmesi ile döşemeler üst üste yığılır [11]. 

Yığma yapılarda basınç gerilmesi seviyesinin, tuğla, taş veya beton bloklar ile harç arasındaki kayma gerilmesinin, elastisite modülünün ve malzeme kalitesinin belirlenmesi için yaygın olarak sertlik, ultra ses, flatjack vb tahribatsız deney yöntemlerinden yararlanılır. Tahribatsız deney yapılan elemanların bazı bölgelerinden yeterli sayıda karot numune alınır, karot alınamayan malzemelerden laboratuvarda numune hazırlanması için örnekler alınır, deneyler yapılır. Deneylerden elde edilen sonuçlar ile tahribatsız deney sonuçları birlikte değerlendirilir, yapının ve malzemelerin performansı belirlenir. Çatlakların derinliği ve yönü ultra ses ölçümleri ile araştırılır, tespit edilen çatlakların gelişimi, benzer yöntemler ile izlenir. Bu tür yapılarda metal malzemeler var ise bunların araştırılmasında da betonarmede olduğu gibi manyetik esaslı aletlerden yararlanılır [12]. 

Bu çalışmada, İstanbul Beyoğlu ilçesinde Cihangir semtinde bulunan mevcut yığma bina için kat yüksekliği, duvar malzemesi, duvar malzeme kalınlığı, duvar boşluk düzeyleri ve düzensizlik durumları ve oluşan çatlak ve gelişimleri gözlemsel olarak incelenmiş ve yapının mevcut durumu hakkında değerlendirmede bulunulmuştur. Bu çalışmanın sonucunda kritik önceliği olan yığma yapıların hızlı ve kolay bir şekilde tespit edilmesi ve gerekli çözümlerin en kısa zamanda yapılmasının sağlanması düşünülmektedir. 

3. ALEV APARTMANININ MEVCUT DURUM ANALİZİ 

Örnek olarak seçilen Alev Apartmanı kültür varlığı olarak tescillenmiş olup, bu yapının içinde yaşayanların gerekli özeni göstermemesi, bakımının tam ve eksiksiz yapmaması ve yapının temel ve taşıyıcı zafiyetinin sonucu düşeyden ayrılması sonucu her geçen gün tahribata uğramakta ve yıkılma tehlikesi altındadır. Bu yapının deprem riski de göz önüne alınarak günümüz şartlarına uygun yaşatılması gerekmektedir. Bu çalışmada yapılacak hasar tespit ve analizlerin sonucunda, yapı için Mart 2007 tarihinde yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” de verilen kurallar çerçevesinde bir değerlendirme yapılarak günümüz koşullarına uygunluğu incelenerek yıkılıp yıkılmayacağına karar verilmesi düşünülmektedir. 

Yapının 1921 yılında Ermeni asıllı Mühendis İsmail Hakkı Bey’e betonarme bir bina olarak yaptırıldığı ve aynı yıl içinde çöktüğü, çöken binanın yerine, aynı mimara bir betonarme bina daha yaptırıldığı belirtilmektedir. Yeniden yaptırılan bina şu anki yerinde günümüze kadar gelmiştir. 
Bodrum katında eski binanın kolonları halen görülebilmekte ve mevcut bina ile hiç bir taşıyıcı bağlantısı bulunmamaktadır. 

Mevcut yapı karma sistemde inşa edilmiştir. Bodrum, zemin ve 5 normal kattan oluşan yapı zaman içerisinde Boğazkesen Caddesi’nin yükselmesiyle yol kotunun 2 basamak aşağısında kalmıştır. 
Genel olarak büyük bir tadilata uğramamış, fakat bazı doğramalar, kapılar değiştirilmiş veya sökülmüştür. Çatının bir kısmı yenilenmiş, bazı duvarlar sökülerek mekânlar genişletilmiştir. 
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Yapının iç mekânlarında, yan ve arka cephelerinde özellikli bir süsleme veya mimari öğe bulunmamaktadır. Ancak ön cephe, pencere altındaki mavi çinileri, dördüncü katında bulunan sivri kemerli pencereleri, cephenin sağında ve solunda bulunan mavi yarı kürelerden oluşan süslemeleri ile belirgin bir dönemin özelliklerini yansıtan özgün bir cephedir. Süslemeler sadece Ön Cephe’de görünmektedir (Şekil 6). Ön Cephe’de sıva üstünde taş görünümü verebilmek için derzler çizilmiştir. 
Süsleme olarak çini, seramik ve seramik yarım kürelerle sıva üstünde derzler, betonarme sokullar da mevcuttur. Çinilerin, sokullarm ve seramiklerin bazıları kırılmış, bir kısmı da düşmüştür. Ayrıca seramik kürelerden birinde kırık vardır. Dördüncü kattaki bazı çinilerin ise yapının burkulmasından dolayı çatladığı ve yüzeylerinde dökülmeler olduğu görülmektedir. Cephedeki süs sokularının ise bazılarında, yapılan müdahaleler nedeniyle, dökülmelerin olduğu tespit edilmiştir. Balkon süslerinde suya bağlı sorunlar yüzünden birçok katta dökülmeler vardır. Seramik süslemelerin ise bir kısmının boyandığı görülmektedir. 

Bodrum duvarlarının bir kısmı taş-dolu tuğla karışık örülmüş, büyük kısmı da doğal taş yığmadır. Zemin kat döşemesinden itibaren bütün yatay ve dikey taşıyıcılar betonarme karkastır. 
Binaya ana caddeden bakıldığında sağa doğru bir düşeyden sapma olduğu ve şap olan döşeme kaplamalarında buna bağlı çatlakların oluştuğu görülmüştür. Bodrum dışındaki bütün duvarlar ve tavanlar sıvanmıştır. 



Şekil 6. Alev apartmanı ön cephe 

Dolgu elemanı olarak harman tuğlası kullanılmış olan binada zamanla yapılan tadilatlarda delikli tuğladan gaz bloğa kadar farklı malzemelerin uygulandığı görülmüştür. 

Ön cephe doğramaların ve bazı sokullarm dökülmesi veya deforme olması dışında cepheler cephe kurgusunu korumuştur. Ön cephe dönemin özelliklerini gerek pencere oranları gerekse süslemeleriyle belirgin bir şekilde yansıtmaktadır. 

Mevcut durumda çatının bir kısmı betonarme, kalan kısmı ahşap ve demir kiriş ve kaplamalarla yapılmıştır. Genel olarak kaplama malzemesi marsilya tipi kiremit olmasına rağmen bir kısmında ısı yalıtımlı metal kaplama da bulunmaktadır. Ön cephe saçak alt kaplamalarında aşırı deformasyon ve eksilmeler görünmektedir. Dış etkenlere bağlı bozulmalar vardır. Ahşap saçak kaplamasında çürüme ve eksilmeler görülmektedir. Arka cephe saçak ise tamamıyla sökülmüş ve yok edilmiştir. Ahşap çatı konstrüksiyonundaki hasarlar sonucu alaturka kiremitlerde kayma, ve düşme vardır. İç ve dış derelerde deformasyon ve çatlamalar sonucu kopmalar oluşmuştur. 

3.1. Yapının Taşıyıcı Durumu 

Karma sistemde inşa edilen binanın bodrumunda eski yıkılan binanın taşıyıcı sistemini görmek mümkündür. Mevcut binanın bodrum taşıyıcı sistemi dolu tuğla (harman) ve doğal taş yığmadır. Zemin kat döşemesinden itibaren yatay taşıyıcılar betonarme, dikey taşıyıcılar yığma tuğladır. 

Bitişik nizam olan yapının plan şemasına göre; 

Bodrum Kat: 1 Hol, 2 aydınlık, 4 oda ve 1 kömürlükten oluşan bu kat tavana kadar kâgir olup duvarları harman ve doğal taş ile örülmüştür. Bazı duvarlar sıvanmış fakat zaman içerisinde 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dökülmüştür. Bodrum katın taşıyıcı döşemesi betonarme plak olup döşeme demirleri aşırı korozyona uğramıştır, döşeme kaplaması topraktır. Bodrum kat yüksekliği 2.28 m’dir. 

Giriş (Zemin) Kat: 1 giriş, 2 merdiven, 2 aydınlık, 1 dükkân/bakkal, 2 WC, 1 odadan oluşmaktadır. Bu kat betonarme karkas olup duvarları harman tuğlasıyla örülmüştür.. Bazı duvarlar yıkılmış ve doğramaları değişmiştir. Zemin kat taşıyıcı döşemesi betonarme plaktır. Zemin kat yüksekliği 2.98 m’dir. 

1.-5. Katlar: 1 kat holü, 2 aydınlık, 1 Duş, 2+1 Oda, 1 WC, 1 Giriş / Hol, 1 Mutfaktan oluşmaktadır. Bu kat betonarme karkas olup duvarları harman tuğlasıyla örülmüştür. Taşıyıcı döşemesi betonarme plaktır. Aynı durum diğer katlar için de geçerlidir. Normal kat yüksekliği 2.97- 3.09 m arasındadır. 5.kat yüksekliği 2.82 m’dir. 

Taşıyıcı duvar kalınlıkları bodrum kat için ortalama 50 cm, normal katlar için de ortalama 25 
cm olarak belirlenmiştir. Bölücü duvarların kalınlıkları ise ortalama 20 cm olarak görülmektedir. 
Betonarme sistem kısa doğrultuda iki-üç açıklıklı beş paralel çerçeveden, uzun doğrultuda üç açıklıklı üç veya daha fazla paralel çerçevelerden oluşmaktadır. Kısa doğrultuda en büyük açıklık 3.50 m, uzun doğrultuda en büyük açıklık ise 4.50 m olarak belirlenmiştir. Bütün katlarda taşıyıcı döşeme betonarme plak olup ortalama kalınlığı 10 cm değerindedir. Kolonlar kare ve dikdörtgen kesitlidir. 
Kolon boyutları bodrum katta 30 x 40 cm iken, üst katlarda 20 x 25 cm veya 25 x 25 cm boyutlarmdadır. Kolon boyutları üst katlara çıkıldıkça azalmıştır. Kiriş yükseklikleri 20 cm ile 50 cm arasında değişmektedir. Ara kirişlerin boyutları yaklaşık 15 cm civarındadır. Kullanılan donatı yapım tarihine göre nervürsüz olup çapları 6-12 cm arasında değişmektedir. 

Binanın yığma taşıyıcı kısmı özellikle bodrum katta görülmektedir. Tuğla ve taş yığma yapı taşıyıcı malzemesi olarak kullanılmıştır. Ayrıca bodrum katta yıkılan binanın kolonları görülmektedir. 
Sonradan yapılan yapı bu kolonlar üzerine yapılmış ve karma taşıyıcı olarak kullanılmıştır. Üst kat kolonlarının büyük kısmının yıkılan binanın kolonları üzerine mesnetlendiği düşünülmektedir. Bu durum ilk binanın neden yıkıldığı bilinmediği için oluşan belirsizlik nedeniyle taşıyıcı açısından bir sorun teşkil etmektedir. 

Yapının temeli tam olarak tespit edilememiştir. Bina sahipleri ile yapılan görüşmeden sonra yapının temelinin tekil temel olduğu daha sonra bu tekil temellerin radye şekline çevrildiği belirtilmiştir. 

Ana taşıyıcı sistem betonarme olup yapılan deneysel incelemeler sonucu beton sınıfının C8- 10, kullanılan donatının da nervürsüz St 220 sınıfında olduğu belirlenmiştir. 

Çatı konstrüksiyonu: Üç bölümden oluşmaktadır. Ön cephe odaları girişi ve mutfağı kapsayacak şekildeki alanın üstü betonarme, giriş holü, WC ve duşu kapsayan alanın üstü ahşap ve arka odanın üstüne gelen kısım ise, yenilendiği belirgin olan, metal konstrüksiyon üstüne metal sandviç panelle yapılmıştır. Orijinal çatı eğimi %41dir. Fakat mevcut durumda metal çatı kısmında eğim %1 dir. Ön cephe saçak alt kaplamalarında aşırı deformasyon ve eksilmeler görünmektedir. Dış etkenlere bağlı tahribat vardır. Arka cephe saçak ise tamamıyla sökülmüş ve yok edilmiştir. Ahşap çatı konstrüksiyonundaki hasarlar sonucu alaturka kiremitlerde kayma, ve düşme vardır. İç ve dış derelerde deformasyon ve bozulmalar oluşmuştur. 

3.2. Yapı Taşıyıcı Sistemindeki Hasarlar 

Yapının içinde yaşayanların gerekli özeni göstermemesi, bakımının tam ve eksiksiz yapılmaması, taşıyıcı sistem zafiyetinin ve malzemenin yerinde dayanımının yetersiz olması sonucu; yapının düşeyden ayrılması ve bu sürecin izlenebildiğinin belirtilmesi, yıkılma tehlikesinin deprem olmadan da var olduğunu göstermektedir. 

Özellikle bodrum kattaki ve aydınlık bölümde açıkta bulunan betonarme kirişlerde, yüksek donatı korozyonu sebebiyle betonda parçalanmalar, dökülmeler ve kesit kaybı oluşmuştur (Şekil 7-8) 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Şekil 7. Bodrum katta betonarme kirişte ve taşıyıcı duvardaki bozulmalar 

Oluşan bu deformasyon bina iç bölgelerindeki betonarme kirişleri de etkileyerek döşeme kısımlarında ayrılmalara neden olmuştur. Bu ayrılmalardan giren yağmur suları özellikle mutfak döşemelerinde ve duvarlarında aşırı rutubet ve küflenmeye ve döşeme içindeki donatının da hızlı korozyonuna sebep olmuştur. Paslanan tesisat borularının su sızdırması ve aşırı donatı korozyonu sonucu bodrum kattaki betonlar ayrışmış, donatı üzerindeki betonlar parçalanıp dökülmüştür. Ayrıca yıkılan yapının kolonlarında oluşan korozyon, üzerlerine mesnetlenmiş taşıyıcı duvarların sistem bağlantısının azalmasına sebep olmuştur. 



Şekil 8. Aydınlık kısma bakan kirişlerde oluşan deformasyonlar ve en kesit kaybı 

Betonarme elemanların en kesit ölçüleri çok düşük değerlerde olduğu görülmüştür. Aşırı korozyon ve narinlik sebebiyle betonarme basınç dayanımının 6 MPa’a kadar düşmesi ve beton kalitesinin kötü olması (betonun geçirgenliğinin fazla, heterojen bir yapıya sahip olması ve bünyesinde deniz kabuğu, kil olması) taşıyıcı sisteminin zayıf olduğunu vurgulamaktadır, (Şekil 9). 
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Şekil 9. Betonarme elemanlarda oluşan bozulmalar ve dökülmeler 

Yapının yığma kâgir kısmını oluşturan tuğla ve taş malzemeler de suyun etkisiyle deformasyona uğramıştır. Bodrum kat taşıyıcı duvarlarında görülen doğal taşlar düzgün şekilli olmayıp, kireçtaşı ve benzeri taşlardan oluşmaktadır. Bu duvarlarda almaşık düzendeki tuğlalar da erimeler olmuş ve derzleri boşalmıştır. Tuğlalar dolu harman tuğlası benzeridir. Tuğlaların basınç dayanımı 4 ila 8 MPa gibi değişken aralıkta bulunmuş olup bulunan bu basınç dayanımı değerleri yeterli değildir. TS 705 standardına göre basınç dayanımları; dolu tuğlalarda 10-26 MPa olmalıdır. 
Yığma sisteminin malzemelerinin tümünün taşıyıcılık değerleri yönetmelik koşullarına göre uygun değildir. 

Yapı yapıldığı tarihten itibaren çeşitli müdahalelere uğramıştır. Özellikle düşey ve yatay (deprem) yük taşıma gücüne ve yapının rijitliğine katkısı olan duvarlar giriş katta ve birinci katta yıkılmıştır. Bunun yanında 90 Tı yıllarda market olan bölümün, binanın bodrum kat planından genişlemesi de yapının aydınlık kısmında bulunan taşıyıcı sistemin statik değerlerini değiştirerek kolon ve kirişlerin zorlanmasına ve kesitlerinde parçalanmalara sebep olmuştur. 

Rölövede; kat döşemelerinde ortalama 13-14 cm arasında değişen sehimler olduğu belirlenmiş, ayrıca bütün kat döşemelerinin de eğimli olduğu görülmüştür. Özellikle birinci katta binanın oturmasından dolayı eğimli yüzeyde yaklaşık 1-1,5 cm genişliğinde çatlak oluşmuştur (Şekil 10). Market tavanında yapılan asma tavan strüktüründe de eğim rahatlıkla hissedilmektedir. Buna ek olarak merdivenlerde de eğimin etkisi çok net bir şekilde görülmektedir. Daire girişlerinin önünde bulunan sahanlıkta basamak ile merdiven arasında yaklaşık 1 cm genişliğinde bir ayrılma oluşmuştur. 



Şekil 10. Birinci kat döşemesinde oluşan çatlak 
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Bina ilk yapım kusurlarından ve zeminin zayıf olmasından dolayı oturma yapmıştır. Şekil ll’de arka cephede yapının zemine yakın kısmında oturmadan dolayı oluşan, yaklaşık genişliği 4-5 cm olan yatay çatlak görülmektedir. Oturma olayının yapıda yaptığı diğer hasarlardan biri de bina giriş holünde ve birinci kattaki mozaik döşemede oluşan 1-1,5 cm genişliğindeki çatlaklardır. Kapı girişinin yanında da çapraz bir çatlak görülmektedir. 



Şekil 11. Arka cephede oturmadan dolayı oluşan çatlak gelişimi 

Yapının çatı seviyesinde bodrum kat ile karşılaştırıldığında düşeyden 40-45 cmTik bir sapmanın olduğu rölöveden ve yerinde yapılan incelemeden anlaşılmıştır (Şekil 12). Bu durumun yapım hatasından veya binanın zayıf zeminden yana doğru yatmasından dolayı olabileceği düşünülmektedir. 



Şekil 12. Çatı tavanında düşey sapmadan dolayı oluşan çatlak 

Oturmadan dolayı doğramaların cephe üzerindeki konumlarında da deformasyonlar olduğu görülmüştür. 

Malzeme hasar analizinde, arka cephede sıva üzerinde izlenen yoğun bir çatlak dağılımı olduğu ve bu çatlaklar üzerindeki boyanın parçalanarak döküldüğü görülmektedir. 

4. DEĞERLENDİRME 

Malzeme raporuna göre yığma yapıda taşıyıcı malzeme olarak kullanılan taş, tuğla ve betonarme elemanlarda aşırı dayanım düşüklükleri ve deformasyonlar olduğu belirtilmiştir. Tuğlanın basınç dayanımı standart değerlerin çok altında kalmaktadır. Beton sınıfı C 8-10 mertebesinde çıkmıştır. Suyun etkisi ile betonarme yapı elemanlarında çok fazla en kesit kaybı, dökülmeler, parçalanmalar ve ayrılmalar olduğu görülmüştür. 

Donatı korozyonunun da çok fazla olduğu görülmüştür. Donatı korozyonu, üzerindeki betonun dökülmesine, parçalanmasına ve diğer taşıyıcı elemanların ayrılmasına neden olduğu görülmektedir. 
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Özellikle aydınlık kısımda açıkta bulunan kirişlerin aşırı derecede deformasyona uğrayarak taşıyıcılık özelliklerini kaybetmişlerdir. 

Mart 2007 yılında yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’te verilen yığma yapılar için kurallar yönetmeliğin 5.bölümünde açıklanmıştır. Buna göre; binadaki yapım tekniğine göre (taşıyıcı tuğla ve kireç harç) emniyet gerilmesi 0,6 MPa olmaktadır. 
Yönetmelikte ise bu değer 0,8 MPa dır. Yapının değeri standart değerden daha düşük olmaktadır. 

Aynı yönetmeliğe (2007’ye) göre; bina için yapılan kayma dayanımı ölçümlerinde kayma gerilmesi 0,04 MPa olarak hesaplanmıştır. Oysaki yönetmelikte belirtilen emniyet kayma gerilmesi 0,15 MPa’dır. Yapının kayma gerilmesi olması gereken emniyet gerilmesinden düşük durumdadır. 

Keza,taşıyıcı duvarlarda kullanılacak doğal ve yapay kargir birimlerin en düşük basınç dayanımı, brüt basınç alanına göre, en az 5.0 MPa, özellikle bodrum katta kullanılacak doğal taşların basınç dayanımının ise en az 10.0 MP ve beton duvar yapılması durumunda, kullanılacak en düşük beton kalitesi C16 olması istenmektedir. Yapıda kullanılan tuğla malzemenin basınç dayanımı 4 MPa ve beton sınıfı C8-10 arasında hesaplanmıştır. Bu değerler yönetmelikte belirtilen değerlerden çok düşük çıkmıştır. 

Yapının duvar kalınlıkları bodrum kat için yönetmelikte belirtilen 50 cm koşulunu sağlarken, üst katlarda belirtilen tuğla duvar kalınlıkları ortalama 25 cm olup, yönetmelikte belirtilen 28 cm kalınlık değerinin altında kalmaktadır. Fiziksel etkenlere bağlı bozulmalar ve deformasyonlar tuğla duvarların kalınlıklarının azalmasına ve yönetmelik değerinin altında kalmasına neden olmuş görünmektedir. 

Taşıyıcı duvarlarda toplam uzunluk sınırı, planda birbirine dik doğrultuların her biri boyunca uzanan taşıyıcı duvarların, pencere ve kapı boşlukları sayılmaksızm toplam uzunluğunun brüt kat alanına (konsol döşeme alanları dışındaki alan) oranı ( 0.2 I m/m2) ’den daha az olmayacaktır. I bina önem katsayısı tescilli tarihi yapı olduğu için 1,4 olarak alınmıştır. Deprem doğrultusunda yapılan ölçümlere göre toplam uzunluk sınırı 0,06 olarak hesaplanmıştır ve bina önem katsayısına göre yönetmeliğin istediği 0,28 değerinden düşük çıktığı görülmektedir. 

Yapılan betonarme kolon ve kirişler yapıda hatıl olarak, yardımcı taşıyıcı eleman olarak, kullanılmıştır. Kolon ve kiriş boyutları yönetmeliğe uygun olmakla beraber işlevini kaybetmiş ve donatıları ortalama 8 mm den aşağıda olup, yönetmeliğin yatay hatıllar için istediği 10 mm ve düşey hatıllar için istediği 12 mm koşulunu sağlamamaktadır. Tüm yatay ve düşey hatıllarda oluşan aşırı korozyon donatı çaplarının azalmasına da neden olmuştur. 

Deprem yönetmeliğinde yığma yapılar için belirtilen değerler ile yapının değerleri karşılaştırıldığında yapının standart değerler altında kaldığı görülmektedir. Yapının beklenen depremlere göre hazırlanan 2007 yönetmeliğine uygun olmadığı görülmektedir. 

Yapıda önemli değerlere varan (yaklaşık H/45) düşeyden sapmanın bu tür yapılarda göçme için kabul edilen sınırdan bile büyük olması yapının riskli bir durumda olmasına neden olmaktadır (Şekil 13). 
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Şekil 13. Ön cephede görülen düşey sapma 

Bu koşullarda, mimarı belli olan ve belirli bir dönemi yansıtan bu yapı için en uygun çözüm, ön cephedeki özgünlüğün kayıt altına alınarak (kalıp la şablonlarının alınması, özgün öğelerin, özellikle seramik ve çini kaplamaların özenle sökülüp saklanması, vb) yapının yıkılıp tekrardan projesine göre yapılması olacaktır. Taşıyıcı sistemin seçiminde yapının işlevine, bina önem katsayısına, mimarisine ve zemin durumuna dikkat edilmelidir. 

5. SONUÇ 

Yığma yapılardaki hasar tespitinin kolay ve hızlı bir şekilde yapılması çalışması kapsamında incelenen Alev Han isimli binanın taşıyıcı sisteminde yapılan inceleme ve değerlendirmeler ışığında; yığma yapıda taşıyıcı malzeme olarak kullanılan taş, tuğla ve betonarme elemanlarda aşırı dayanım düşüklükleri ve deformasyonlar olması, suyun etkisi ile betonarme elemanlarda çok fazla en kesit kaybı, dökülmeler, parçalanmalar ve ayrılmalar olması gibi olumsuz sonuçlar çıkmıştır. Özellikle aydınlık kısımda açıkta bulunan kirişlerin aşırı derecede deformasyona uğrayarak taşıyıcılık özelliklerini kaybetmişlerdir. Yapının 40-45cm’ye varan mertebelerde düşeyden sapması da hem düşey yük hem de deprem yükleri açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıkartabilmektedir. Ayrıca bu düşey sapma kat döşemelerinde eğim, merdivenlerde ayrılma gibi sorunlara sebep olmuştur. Yapı için Mart 2007 tarihinde yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ”de verilen yığma yapılar için olan kurallar çerçevesinde bir değerlendirme yapılmış ve deprem yükleri bakımından da çok önemli sorunlar olduğu görülmüştür. Deprem yönetmeliğinde yığma yapılar için belirtilen değerler ile yapının değerleri karşılaştırıldığında yapının standart değerlerin çok altında kaldığı görülmüştür. Yapı yapıldığı tarihten itibaren çeşitli müdahalelere uğramıştır. Özellikle düşey ve yatay (deprem) yük taşıma gücüne ve yapının rijitliğine katkısı olan strüktür sistem çok fazla bozulmuş veya azaltılmıştır. Bu durum statik açıdan çeşitli sorunların her an ortaya çıkmasına neden olacak riski artırmıştır. Kültür varlığı olarak tescillenmiş bu yapının içinde yaşayanların da can güvenliği açısından bir an önce boşaltılması ve geçerli yönetmelikler ve yukarıda belirtilen koruma kuralları çerçevesinde yeniden yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan yıkım ve tekrar yapım sürecinin, yapının mimarisi ve tarihi dokusuna uygun olarak son derece özenli ve deneyimli kişilerce yapılması gerekmektedir. Bu süreç her aşamasında ciddi bir şekilde denetlenmeli ve gerek alt gerekse üst yapıda her türlü yapısal ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. 
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1. GİRİŞ 

Sanayi devrimi ile birlikte, özellikle 2. Dünya Savaşandan sonra, endüstrileşme, nüfus artışı, yoğun kentleşme, ortaya çıkan yoğun konut talebi ve teknolojideki gelişmeler, yapıların artık seri üretilen fabrika üretimli olması gerektiği fikrini getirmiştir (Erturan ve Eren, 2012). Öte yandan, 1970’li yıllarda yaşanan küresel ölçekli enerji krizi, ülkeleri tükenir nitelikteki enerji potansiyellerinin gelecekteki durumlarını öngörmeye ve alternatif enerjilerin üretimini, kullanım yollarını araştırıp geliştirmeye yöneltmiştir (Ovalı, 2009: 23). Birbirinden bağımsız ancak eş zamanlı oluşan bu gelişmeler ile birlikte birçok mimar, hem endüstriyel yapı tasarımı hem de enerji etkin yapı tasarımı üzerine araştırmalar yapmaya başlamış, bu araştırmalar sonucunda da yeni mimarlık eğilimleri ortaya çıkmıştır. Bu noktada mevcut bir atığın kaynak olarak kullanımı kapsamında yenilikçi bir yaklaşım olan konteyner mimarlığı bu çalışmanın odak noktasıdır. 

Nakliye konteynerleri, ürünleri emniyetli bir şekilde uzak mesafelere taşımak için tasarlanan modüler birimlerdir ve özellikle uluslararası ticarette ürün nakliyesini kolaylaştırmak için sıklıkla kullanılmaktadır. Mimarlık alanındaki ilk kullanımları, asıl görevinin bir uzantısı olarak depolama ve geçici barınma ihtiyaçlarına yöneliktir. Daha sonra Amerika, İngiltere ve Finlandiya’da askeri konaklama ünitesi olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Kalıcı yapılar şeklindeki ilk kullanımları ise, Kuzey Amerika’nın kırsal bölgelerinde yaşayan halk tarafından gerçekleşmiştir (Sawyers, 2008: 56; Bingöl ve Gök, 2017). Nakliye koşullarına bağlı olarak belirli boyutlarda üretilen modüller, döşeme, duvar ve tavanları ile birlikte tanımlanmış olması ilk bakışta sistem hakkında olumsuz kanı oluştursa da, tasarımcının farklı modül tipleri ile farklı plan tipleri ve cephe tasarımları yapması mümkündür (Eren, 2018). 

Gelişmiş ülkelerde, depolamadan barınmaya, afet sonrası geçici dönem inşasından kalıcı toplu konut projelerine kadar pek çok farklı işlevlerde kullanımı gerçekleştirilmiş bu yapım teknolojisine yönelik Türkiye’deki örneklerin niteliği ve niceliği ise, önyargılar sebebiyle sınırlıdır. Oysaki yapı üretiminde teknoloji devrimine ayak uydurulması ülkelerin prestijli bir konuma gelmesinde önemlidir. 
Türkiye, gelişmekte olan ülkelerden birisi olup, Asya ve Avrupa kıtasının birleşim noktası olmasından dolayı dünya ticaretinde önemli bir konumdadır ve sürekli konteyner sirkülasyonuna sahiptir. 
Taşımacılık amacıyla gönderilen nakliye konteynerlerinin kullanımı tamamlandığında boş kalmaları ve geri gönderilmesinin maliyet açısından yeni üretilmesi ile neredeyse denk olması ise, bu birimlerin gittikleri limanlarda atıl duruma çıkmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’de de kullanımı tamamlanmış atıl durumdaki nakliye konteynerlerin depolanamaması ve elden çıkarılamaması da önemli birer sorundur (Çağlar ve Esmer, 2015). 2015 yılında İzmir’de yapılan Mercan Konteyner Park örneği ve onu takip eden genellikle tek katlı özel konut projeleri, mimarlık dünyasında ses getirmiş 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projeler olmasına karşın nicel olarak çok yaygın etki oluşturmadığı ortadadır. Mevcut durumdan hareketle, bu çalışmanın amacı nakliye konteynerlerinin yapı sektöründe değerlendirilmelerinin önünü açmaktır. Çalışma, konteyner mimarisini kapsamlı bir bakış açısıyla inceleyerek meslek adamlarını bu konuda bilinçlendirmeyi ve yapım sistemine yönelik ön yargıları kırmayı hedeflemekte; ek olarak Türkiye’deki kullanım ömrü bitmiş nakliye konteynerlerin yönetimi konusuna katkı sağlayacak mimari kullanımları üzerine öneriler sunmaktadır. 

2. NAKLİYE KONTEYNERLERİN YAŞAM DÖNGÜSÜ 


Nakliye konteynerleri, yük taşıma anlamında büyük kolaylıklar sağlasa da ticari dengesizliklerin var olması nedeniyle iyi yönetilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır (Çağlar ve Esmer, 2015). Öte yandan, çelik malzemenin, birincil üretim maliyeti ve çevre standartlarını karşılamak için oluşacak ilave maliyetler, geri dönüşüm kavramının daha fazla önem kazanmasını sağlamıştır (Yellishetty vd., 2011). Ancak, çelik malzemelerin geri dönüşümü için eritilmesi, son derece enerji isteyen, yoğun ve maliyetli bir iştir (Armağan vd., 2006: 63). Bu nedenle, çelik malzemeden üretilen nakliye konteynerlerinin geri dönüşümünde, mevcut iskelet yapısının mimari strüktür olarak kullanılması kaynak korunumunu ve sürdürülebilirliği daha etkin sağlayacaktır. 
Ayrıca, üretim amacı nedeniyle birçok doğal dış koşullara (yağmur, kar, fırtına vb.) dirençli olması (Vijayalaxmi, 2010), konteynerlerin yapı birimi olarak kullanımında olumlu olacaktır. Bu doğrultuda, Şekil l’de nakliye konteynerlerin yaşam döngüsü gösterilmektedir. Bu döngüye göre, taşımacılıkta ortalama 10 yıl kullanılabilecek nakliye konteynerleri, mimaride ortalama 20 yıl kadar kullanılabilmektedir (Oliveira, 2014). Bu süreçten sonra ise, eritilerek tekrar geri dönüşümü sağlanabilir. Demir-çelik ürünleri %100 oranında geri dönüşebildikleri için kapalı bir devre halinde sürekli üretim sistemi içinde yer almaya devam etmektedir (Öcal, 2014). 
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Konteyner parçalarınmbır alana gönderilmesi 



Şekil 1: Nakliye konteynerinin yaşam döngüsü (Oliveira, 2014) 

3. SİSTEM ÖZELLİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 

Nakliye konteynerinin yapı üretiminde ele alınması, kurgulanması ve uygun performans değerlerinin oluşturulması önemli süreçlerdir. Uygulanabilmesine yönelik teknik parametreler, tasarım 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aşamasındaki fonksiyona bağlı gereklilikler ve kullanıcı gereksinimleri ile ortaya çıkan performans koşulları, tasarımcılar tarafından kritik edilerek düşünülmesi gereken girdileridir. Çalışmada, nakliye konteynerlerinin mimarideki kullanımlarını değerlendirmek için sistem özellikleri; teknik, fonksiyon ve performans başlıkları altında detaylandırılarak irdelenmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1: Konteyner sistem özellikleri 


Konteyner Sistem Özellikleri 

Teknik 

Fonksiyon 

Performans 

Üretim 

Mekansal Gereksinim 

Taşıyıcılık 

Nakliye 

Esneklik 

Deprem 

Depolama 

Mahremiyet 

Isıl Davranış 

Montaj 

Güvenlik 

Akustik 

İnşaat Süresi ve İşçilik 

Sökme ve Yeniden Kullanım 

Yangın 

Maliyet 

Kullanım Ömrü 

Enerji Tüketimi 



Çevre Performansı 


3.1. Teknik Özellikler 

Teknik özellikler, yapıların inşasının uygulanabilirliğini belirlemek amacıyla irdelenmesi gereken parametrelerdir. Bu doğrultuda yapılacak bir inceleme, aynı zamanda yapı ve yapı elemanı düzeyiyle ilişkili olası teknik problemlerin öngörülmesine yöneliktir. Tüm bu değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda, yapının uygulanabilirliği sürecine bir karar desteği sağlanmış olur. Yapılan kapsamlı literatür taraması sonucunda konteyner yapılar için teknik özellikler; üretim, nakliye, depolama, montaj, inşaat süresi ve işçilik, maliyet alt başlıkları doğrultusunda ayrı ayrı ele alınmıştır. 

3.1.1. Üretim 

Konteyner üretimi farklı türlerdeki tasarımlarla gerçekleşmektedir. Tasarımlarına göre konteyner türleri; standart konteyner, üstü açık/açılabilir konteyner, açık konteyner, platform konteyner, havalandırmalı konteyner, soğutmalı konteyner, dökme yük konteyneri ve tank konteyner olmak üzere farklı gruplara ayrılmaktadır (Akar, 2017: 33-39). Taşımacılıkta, standart konteynerler diğer konteyner türlerine kıyasla daha fazla tercih edildiği için limanlarda yer alan atıl durumdaki konteynerler de ağırlıklı olarak bu türdendir. Bu nedenle çalışma, bu konteyner türü üzerinden ele alınmıştır. 

Standart konteynerler, ISO standartlarına göre olup uzunluklarına göre genellikle 20 ft (6,09 m) ve 40 ft (12,19 m) olmak üzere iki ölçüde üretilirler ve adlandırılırlar (Tablo 2). En yaygın kullanımlı standart konteynerler bu ölçülerde olmalarına rağmen, ihtiyaca göre 40 ft (12,19 m) highcube ve 45 ft (13,71 m) high-cube ölçülerinde de üretilmektedirler. 

Tablo 2: Standart nakliye konteyner boyutları (metrik) 1 


Standart Nakliye 
Konteynerleri 

Dış Ölçüler 

İç Ölçüler 

Uzunluk 

Genişlik 

Yükseklik 

Uzunluk 

Genişlik 

Yükseklik 

20 f Konteyner 

6.096 

2.438 

2.591 

5.758 

2.352 

2.385 

40' Konteyner 

12.192 

2.438 

2.591 

12.032 

2.352 

2.385 

40' High-Cube Konteyner 

12.190 

2.438 

2.896 

12.000 

2.311 

2.650 

45' High-Cube Konteyner 

13.716 

2.438 

2.896 

13.556 

2.352 

2.698 


Standart konteynerin iskeletini oluşturan taşıyıcı çelik çerçeve bileşenleri; üst ve alt yan kirişler, köşe taşıyıcı elemanlar, ara kirişler, kapı üst ve alt kirişleri, ön çerçevede yer alan üst ve alt kirişler ile köşe bağlantı elemanlarıdır (Şekil 2) (RSCP, 2019a). Malzeme olarak ise, hem taşıyıcı sistem hem de dış kaplama Cor-ten çelikten üretilmiştir. Cor-ten malzeme, değişken hava şartlarına 


1 https://www.hapag-lloyd.com/en/products/fleet/container.html ‘den uyarlanmıştır. 
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uyum sağlayarak doğal korozyon direnci sağlamaktadır. Korozyonu engellemek için, ek olarak dış cephe seramik bazlı yalıtım ile işlenmektedir (Smith, 2010: 175-176). Yan duvarlar, Cor-ten çelik saçtan üretilen paneller ile, genellikle dört köşeden birleştirilerek taşıyıcı sistemi destekleyici şekilde uygulanmaktadır. İç mekânın astarı ise, kullanım niteliğine göre farklılaşmaktadır. 



Şekil 2: Standart konteyner birimin (sırasıyla); iskeleti, yapı elemanları (RSCP, 2019a) 

3.1.2. Nakliye 

Konteynerler malzeme nakliyesinde kolaylık sağlamak için kamyon ve tren gibi her türlü taşımacılık sağlayan araçlara uygun boyutlarda üretildikleri için mimari olarak kullanımlarında da uygulanacağı yere taşınması konusunda boyutsal olarak sorun oluşturmamaktadır (Smith, 2010: 193- 205). Ancak, kara üstünden nakliye açısından ulaşılacak bölgeye yapılacak sefer sayıları, ulaşım süresi gibi konular uygulama yapılmadan önce iyi analiz edilmesi gereken noktalardır. Bu noktada nakliye imkanları ile maliyet arasında da yakın bir ilişki vardır. Taşıma aracına göre farklılaşacak nakliye maliyeti kapsamında; kara yolu taşımacılığı daha az yatırım maliyeti gerektirse de zaman ve iş gücü bakımından demir yoluna göre dezavantajlıdır (Kabasakal ve Solak, 2010). Burada projenin öncelikleri belirlenerek kullanılacak nakliye kararı alınmalıdır. 

3.1.3. Depolama 

İhtiyaca göre inşaat alanına getirilmesi, şantiye alanında malzeme depolama alan ihtiyacını azaltmaktadır. Ancak, sürekli konteyner sirkülasyonuna sahip olan limanlarda, atıl durumdaki nakliye konteynerlerin depolanamaması önemli birer sorundur (LP, 2018). Bu noktada da konteynerlerin inşaat alanında depolanması gerekebilmektedir. Konteyner birimlerin standart boyutlarda olması sayesinde ek bir destek gerektirmeden, yük kapasitesi ve ağırlığına bağlı olarak, 5 ila 15 kat olacak şekilde üst üste yığılabilmesi özelliği ise, şantiyede depolama alanı ihtiyacını en aza indirmektedir (Smith, 2010: 174). 

3.1.4. Montaj 

Montaj konusu, modüllerin zemine montajı ve birbirlerine montajı olarak iki açıdan ele alınmalıdır. Bu sistemlerin her iki durumdaki montajında da, birimin ağırlığından kaynaklı çoğu zaman vinç gerekmektedir. Konteyner birimlerin zemine montesinde kullanılan üç temel tipi; tekil temel, radye temel ve kazık temeldir. Tekil temeller, kolay inşa edilebilen, çeşitli form ve boyutta üretilebilen ekonomik bir temeldir. Şekil 3’teki gibi kolonun etrafında bir genişletme oluşturularak uygulanır. Radye temeller, yeraltı su tabakasının temelin üzerinde kaldığı ya da yapının taban alanının %50’sinden fazlasını kapladığı durumlarda kullanılmaktadır. Kazık temeller ise, binanın inşa edileceği arazinin toprak yüzeyi çok zayıf olduğu veya tekil temel alanı binanın taban izinin üçte birini aştığı durumlarda, yumuşak topraklar veya sele uğramış bölgelerde kullanılmalıdır. Beton veya çelikten meydana gelen uzun kolonların, toprağın üst seviyesinden 6 m’yi aşacak kadar derine uzatılmasıyla uygulanır (Giriunas, 2012: 26-28). Ayrıca, tüm temel tiplerinde, yapıyı güvence altına almak için genellikle alt köşe bağlantı elemanları, temelin beton plakası içine yerleştirilmiş çelik plakalara kaynaklanır (Şekil 3) (İslam vd., 2016). 
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Şekil 3: Konteyner birimlerin (sırasıyla); tekil temel detayı çizimi (RSCP, 2019b), kaynaklanarak temele montajı (Giriunas vd., 2012) 

Konteyner birimlerin birbirlerine montajında ise, yığma sistem, iskelet taşıyıcıya monte sistem ve karma sistem olmak üzere üç yöntem kullanılmaktadır (Şekil 4). Yığma sistem, modüllerin yan yana ve / veya üst üste düzenlenmesi ile oluşturulmaktadır. Buradaki birimler, hem kendilerinin hem de sistemin tamamının taşıyıcılığını üstlenmişlerdir. İskelet taşıyıcıya monte sistem, mevcut modüllerin bir çerçeve sisteme yerleştirilmesi ile oluşturulur. İskelet tamamen, düşey ve yatay yük aktarımını sağlayan, kesintisiz taşıyıcı bir çerçeveden oluşmaktadır. Bu yöntemde esas olan taşıyıcı sistem bileşeni çerçevelerdir. Karma sistem ise, yığma ve iskelet sistemlerin bir arada kullanılmasıdır. 
Yapı sisteminin bir kısmı, yığma sistem iken diğer kısmı iskelet sistem şeklinde çözülmektedir (Erturan ve Eren, 2012). 



Şekil 4: Konteyner birimlerin montajı (sırasıyla); yığma sistem 2 , iskelet taşıyıcıya monte sistem 3 , 

karma sistem 4 

Konteyner köşeleri, orijinal olarak nakliye sırasında yığarak üst üste sabitlemek için tasarlanmış bir bağlantı ile üretilmektedir (Şekil 5). Bu köşe bağlantıları, çok katlı konteyner yapılarında çok önemlidir ve modüler üniteleri bir arada tutmak için kullanılabilir (Moore vd., 2015). 
Köşelerin kilitleme mekanizması ile birleştirilmesi için tasarlanan birleşim noktalarında, konteynerleri kalıcı bir şekilde birbirine sabitlemek için kaynak da kullanılabilir. Her iki durumda da duvar ve döşemelerde çift katman oluşmaktadır (Şekil 5). Oluşan çift katman arasındaki boşluk, yapıların performanslarını arttırmak için yalıtım ve / veya tesisat amaçlı kullanılabilmektedir. 



Şekil 5: Konteynerlerin (sırasıyla); köşe kilitleme sistemi çizimi (Campbell-Dollaghan, 2014), 

arasındaki boşluklar 


2 https://www.archdaily.com/881396/carroll-house-lot-ek 

3 https://www.architecturescope.com/cite-a-docks/ 

4 https://www.archdaily.com/318090/sanlitun-south-lot-ek-architecture-design 
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3.1.5. İnşaat Süresi ve İşçilik 

Konteyner yapılarda bina inşası ve şantiye hazırlık hareketlerinin eş zamanlı yapılabilmesi, zamandan tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca yapı sisteminin karmaşık olmaması, inşaat alanında çok fazla nitelikli eleman ihtiyacı duyulmasını engellemektedir (Kamali ve Hewage, 2016). Zaten birimler öncesinde hazırlanacak, birimin ağırlığından kaynaklı vinç kullanılarak montaj yapılacaktır. 

3.1.6. Maliyet 

Maliyet bakımından en önemli nokta, bahsedildiği üzere nakliye maliyetinin fazla olabileceği detayıdır. Bu nedenle, bu sistemin kaynağa yakın olan liman kentlerde uygulanması avantaj sağlamaktadır. Nakliye maliyeti göz ardı edildiğinde, atık konteynerlerin kullanılıyor olması mevcuttaki birim yapı maliyetini düşürmektedir (Akar vd., 2017). Ayrıca, montaj süresinin kısa olması şantiye iş gücü maliyetini de düşürmektedir. Ancak, Botes (2013) tarafından yapılan bir araştırma ile, tek katlı konteyner birimden yapılan bir yapının geleneksel yöntemle yapılan aynı büyüklükteki betonarme bir yapıdan daha maliyetli ve etkisiz olduğu; buna karşın, minimum üç katlı konteynerden oluşmuş bir yapının ise, daha az maliyetli, üç kat daha hızlı ve çevresel olarak daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, her bir konteynerin durumuna göre yapılacak müdahalelerin değişebilecek olması, standart bir maliyet belirlemeyi engellemektedir. 

3.2. Fonksiyonel Özellikler 

Canlıların yaşamsal ihtiyaçlarını sağladıkları mekanların tasarlanma sürecinde tasarımcıya girdi sağlayacak kritik noktalar vardır. Bu kritik noktaların tasarıma göre yönetimi ise, mimarideki en zorlu aşamadır. Fonksiyona bağlı olarak tasarımı etkileyecek kararlar doğrultusunda; mekânsal gereksinim, esneklik, mahremiyet, güvenlik, sökme ve yeniden kullanım, kullanım ömrü gibi alt başlıklar ayrı ayrı incelenmiştir. 

3.2.1. Mekansal Gereksinim 

Mekânın sahip olduğu işleve göre gereksinimler, gereksinimlere göre de boyutlar önem kazanmaktadır. Yapı amacıyla kullanılan standart konteynerlerde ortogonel geometrik biçimi sayesinde tavan yüksekliği ve plan boyutları sabittir (Tablo 2). Standart konteyner türlerindeki 2.38 m, 2.65 m. ve 2.69 m. olarak değişkenlik gösteren tavan yükseklikleri, mimari bir hacim için gerekli minimum net tavan yüksekliği ile uyumludur. Plan boyutları yönünden ise, geometrik biçimi sayesinde tek bir konteyner dahi mekânsal anlamda tasarlanmaya müsaittir. 

3.2.2. Esneklik 

Nakliye konteynerleri, yapı tasarımında sağlayacağı esneklik konusunda, bina tipi ve modüllerin fiziksel özellikleri bakımından olumlu yönde performans göstermektedir. Bina tipi esnekliğine bakıldığında, farklı işlevlere uygunluk açısından esneklik sağladığı görülmektedir. 
Önceleri genellikle barınma amaçlı gibi sınırlı fonksiyonlar için kullanılan bu birimler, günümüzde ofis, satış birimi gibi ticari yapılar ve sergi salonu, sanat atölyesi, müze gibi sosyal yapılarda da kullanılmaktadır (Smith, 2005: 100). 

Modüllerin fiziksel özelliklerine bakıldığında ise, farklı türlerdeki konteyner birimlerin birlikte kullanımı ile esnek tasarımlar oluşturulabilmektedir İçerdiği işlev açısından ortaya konan mekânsal esneklik, kapalı ve / veya açık modüller kullanılarak sağlanır (Şekil 6). Yapı biriminin her yüzeyinin dolu düzlem olduğu kapalı modüllerin üstünde açıklık olarak sadece pencere ve kapı boşlukları yer almaktadır. Yapı birimin bir ya da daha fazla yüzeyinin açık bırakılması ile oluşturulan açık modüller ise, diğer modüller ile birleşerek daha büyük bir mekan oluşturulmasını sağlar. Açık modüllerin amacı, nakliyeyi kolaylaştırmak ve yapı birimlerini farklı dizilimlerle bir araya getirerek çok sayıda modüler birimin oluşturduğu büyük mekanlara imkan vermek; böylece tasarımlarda daha esnek planlamayı mümkün kılmaktır (Çolak ve İlerisoy, 2018). Üstü açık konteyner, açık konteyner, platform konteyner türlerindeki konteynerler ile bir ve / veya birkaç yüzeyi zarar görmüş konteyner türleri bu şekilde kullanılabilir. 
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Şekil 6: Uygulanmış yapı örnekleri (sırasıyla); kapalı modüller kullanılarak 5 , yarı açık terasında 

ve galeri boşluğunda açık modüller kullanılarak 6 

Ayrıca, mimaride kullanılan konteyner türleri, kullanım amacındaki işleve göre değişebilir. 
Örneğin, WC ve banyo gibi işlevler için havalandırmalı konteyner, su deposu işlevi için ise tank konteyner kullanılabilir (Şekil 7). Bu şekilde, farklı konteyner türlerinin bir arada kullanılmasıyla birlikte esnek yapı tasarımları oluşturulabilir. 



Şekil 7: İşlevine göre öneri konteyner türleri (sırasıyla); havalandırmalı konteyner detayı, tank 

konteyner (Hapag - Lloyd, 2017) 


3.2.3. Mahremiyet 

Özellikle kullanıcının daha çok bireysel alan oluşturma isteğinin büyük oranda olduğu işlevlerdeki yapılarda hem görsel hem de işitsel mahremiyet yapı tasarımındaki önemli kriterlerdendir. 
Gerektiği zamanlarda, konteyner birimlerin sahip olduğu pencere ve kapı gibi boşluklar kapatılarak görsel mahremiyet sağlanmalıdır. İşitsel mahremiyet açısından ise, kullanılan tüm duvar ve döşeme malzemeleri ses yalıtımlı nitelikte detaylandırılmalıdır. 

3.2.4. Güvenlik 

Bu parametreye öncelikle inşa etme sürecindeki güvenlik açısından bakıldığında, sistem yapı inşası, yerinde yapıma kıyasla daha yüksek iş güvenliği sağlamaktadır. Dolayısıyla, inşaat yapım sürecindeki işyeri kazaları, modüler sistem kullanılması sayesinde azaltılabilir (Kamali ve Hewage, 2016). Ayrıca geçici işlevlerdeki yapılar için fiziksel anlamda güvenlik sağladıkları da kesindir. 
Örneğin, acil durum barınağı veya şantiye yönetim birimi gibi işlevlerde çadırlardan daha güvenli bir ortam sunmaktadır (Beyatlı, 2010: 55-56) ve güvenli bir yapı birimi oluşturmak için tercih edilebilir. 

3.2.5. Sökme ve Yeniden Kullanım 

Konteyner sistemler, sökülüp yeniden kullanılabilir özelliktedir. Yapı sisteminin sökülüp takılabilen modüllerden oluşması, hem ihtiyaç oldukça birim eklenmesini hem de sorun olan birimde çalışma yapılırken diğer birimlerin bu durumdan etkilenmemesini sağlamaktadır (Eren, 2018). Ayrıca, yapı sisteminin tümünün sökülüp başka yerde farklı bir dizilimle monte edilip yeniden kullanımı, aynı kaynak ile farklı zaman ve yerlerde farklı tasarımlarda yapı oluşturulmasında da avantaj sağlamaktadır. 


5 https://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-business-25813487 

6 https://w w w. archdail y. com/311024/tony s -farm-play ze 
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3.2.6. Kullanım Ömrü 

Bir yapının kullanım ömrü yapının dayanıklılığına, dayanımı ise yapının maruz kaldığı yükler ve çevresel faktörlere bağlıdır. Kullanım ömrü boyunca tatmin edici bir performans için yapıların bakımı ve onarımı gerekmektedir. Literatürde konteyner ile yapılan yapılarda yeniden boyalama, malzeme değişimi gibi küçük yenileme işlemlerine yönelik zamanlamaların 6 ila 25 yılda bir uygulanabileceği bilgisi mevcuttur (İslam vd., 2016; Szalay, 2007: 55-58). 

3.3. Performans Özellikleri 

Mimari mekanda yaşam kalitesini etkileyen fiziksel çevre ve iklimsel faktörleri, tasarım evresinde düşünülmesi gereken, ancak bir o kadar da yönetilmesi zor bir konudur. Kullanıcı gereksinimleri ile ortaya çıkan performans koşulları doğrultusunda; taşıyıcılık, deprem, ısıl davranış, akustik, yangın, enerji tüketimi, çevre performansı gibi alt başlıklar ayrı ayrı incelenmiştir. 

3.3.1. Taşıyıcılık 

Konteyner birimlerin, bahsedildiği üzere nakliye sırasında üst üste yığarak sabitlemek için tasarlanmış orijinal köşe kilitleme sistemi; taşıyıcılık açısından da farklı kat adetlerindeki yapı üretiminde büyük kolaylık sağlamaktadır. Giriunas ve ark.’nm (2012) çalışmasında, nakliye konteynerlerinin taşıyıcılıkları hakkında bilgi toplamak için gelişmiş matematiksel modellemeler aracılığı ile farklı kombinasyonlarda konteynerlerde analizler gerçekleştirilmiştir. Hem değiştirilmemiş hem de değiştirilmiş konteynerler üzerinden elde edilen en dikkat çekici sonuç, 7 kat yüksekliğe kadar yapı için imkan sağladığıdır. Yani, konteyner yapılar ortalama 7 kat yüksekliğine kadar yığma sistemle oluşturulabilirken, 7 kattan daha fazla kat yüksekliklerindeki uygulamalarında, iskelet sisteme monte sistem veya karma sistem tercih edilmesi gerektiği söylenebilir. Ancak yine de bu mukavemet, bütün çelik iskelete ve / veya destekleyici duvarlara ne kadar müdahale edildiğine de bağlıdır. Şekil 8’de, hem duvarların çıkarılması sonucunda oluşabilecek deformasyonu hem de bu problemin gerçekleşmemesi için alınabilecek bir önlemi göstermektedir. Dikey çelik elemanlar, konteynere ek destek sağlamak için yapının iç kısmına kaynak yapılabilir. İhtiyaç duyulan takviye miktarı ise, çıkartılan malzeme miktarına bağlı olarak değişmektedir (Zuo ve Zha, 2017). 



Şekil 8: Konteyner duvarlarına müdahalede (sırasıyla); deformasyon, önlem (RSCP, 2019b) 3.3.2. Deprem 

Çelik konstrüksiyon temeline dayanan konteynerlerde farklı niteliklerde çelik elemanlar vardır. Sünek bir malzeme olan çelik ile üretilen sistemlerde, elastik davranışın üzerindeki şekil değiştirmelerde enerji yutma yeteneği sağlanamadığı durumlarda, yapı kalıcı şekilde deforme olur. Bu sistemlerde, yanal yüklere karşı direnç için çerçevedeki konstrüksiyon ile ötelenmelerin önüne geçilmelidir. Örneğin, binayı oluşturan her bir modüle çapraz köşeli çelik halatlar eklenebilir (Şekil 9) (Boafo vd., 2016; Vanette, 2014). 
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Şekil 9: Konteyner yapılarda deprem için önlem alınmış bina örneği (Vanette, 2014) 

Yanal yükler doğrultusunda sıklıkla karşılaşılan bir başka problem ise, farklı dinamik davranış gösterebilecek olan yapı birimleri arasında bağlantı kuran düğüm noktaları veya yapısal sistemlerin göreceli şekil değiştirmeler nedeniyle hasar almasıdır. Bu nedenle, deprem riski olan bölgelerde hem birimlerin birbirleri arasındaki dilatasyonlarda hem de bağlantı noktalarında detaylandırmalar yapılmalıdır. 

3.3.3. Isıl Davranış 

Konteynerler, çelik malzemeden imal edilmiştir. Sadece iç döşeme tahtaları, ahşap plakalar veya kontrplak levhalardan yapılmıştır. Bu nedenle, güneş ışınımı yoluyla hızlı bir şekilde ısınırlar ve ışınımının kaybolmasıyla hemen soğumaya başlarlar. Ayrıca, kütlesel olarak ağır olmaları, ısı kütlesi olarak çalışmalarına da neden olmaktadır. Tablo 3’te, kış ve yaz dönemlerinde, yalıtım konumuna göre konteynerlerin ısıl davranışları görülmektedir. Kış döneminde, dış cephe güneş ışığı ile ısınır, ancak gece sıcaklık düştüğünde hızla soğur. Yaz döneminde ise, dış cephe gece soğur, ama güneş doğduğunda çabuk ısınır (Alemdağ ve Aydın, 2015). Bu nedenlerden dolayı, konfor koşullarını sağlamak adına, mimari hacimlerde kullanılan konteynerlerin mutlaka yalıtılması gerekmektedir. 

Tablo 3: Yalıtım konumuna göre konteyner ısıl davranışı (Garrido, 2011:19-21) 



Olumsuz ısıl davranışa yönelik kullanılacak yalıtım yöntemleri ve malzemeleri geniş seçeneklere sahip olsa da yalıtımın her zaman dış cephe üzerine kurulması gerekmektedir (Alemdağ ve Aydın, 2015). 


Konteynerlerle uyumlu ısı yalıtımları, sprey köpüğü; sert yalıtım panelleri; taş yünü ve cam elyafı gibi örtü yalıtımları; sert mineral yün gibi elyaflar; yün, geri dönüşümlü pamuk, çamur ve saman balyaları gibi çevre dostu yalıtım malzemeleri olarak çeşitlendirilebilir. Ancak, yün ve pamuk çevre dostu yalıtım malzemesi olmalarına rağmen, yoğuşmaya ve dolayısıyla da korozyona neden 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oldukları için tercih edilmemesi gerekmektedir. Aynı şekilde, kuru ve sıcak iklimlerde daha iyi çalıştığı için, yağışlı bölgelerde çamur ve türev malzemeleri önerilmez (Elrayies, 2017; DiscoverContainers, 2019). 

• Sprey köpüğü, yoğuşmayı ve korozyonu önleyen düz, kesintisiz bir yalıtım sağlamaktadır. 
Hızlı, esnek, ısı akışına karşı dirençli ve yüksek bir R değerine sahiptir. Hem iç hem de dış duvarlara ve nemi önlemek için zeminlere uygulanabilir. Bitmiş bir görünüm için köpük doğrudan boyanabilir. Ancak, tek dezavantajı yüksek maliyetidir (Herr, 2013; PremierBox, 
2017). 

• Sert yalıtım panelleri, montaj elemanları ile takılmasını gerektirir. Örtü yalıtımı ile karşılaştırıldığında, yalıtım panellerinin kurulumu daha hızlıdır, ancak daha pahalı olabilir. 
Bununla birlikte, küçük kalınlıkta olanlar bile yüksek yalıtım değerine sahiptirler (PremierBox, 2017). Ancak, köpük levhalar nefes almazlar. Yani, herhangi bir nem veya yoğuşma yalıtımın arkasına geçerse pas, korozyon veya küf ve bakteri gibi uzun süreli nem problemleriyle birlikte ortaya çıkan diğer sorunları hızlandırabilir (Herr, 2013). 

• Örtü yalıtımları, köpük ve panel şeklindeki yalıtımlar ile karşılaştırıldığında en ucuzudur. En yaygın kullanılan örtü yalıtımı türü ise, taş yünüdür (PremierBox, 2017). 

• Sert mineral yünler, yaklaşık 2000°F (1093°C) erime noktasına sahip olduğu için yangına dayanıklıdır. Hava alıp buhar geçişine izin verdiği için nemin kurumasını sağlayarak paslanmaya karşı koruma sağlamaktadır. Aynı zamanda, ses geçirmez özelliktedir (Herr, 
2013). 

Çatı panel yüzeyi, her yapıda olduğu gibi konteyner yapılarda da güneşle direk etkileşimli olduğu için, bu kısımda ek konstrüksiyonlar ile ikinci çatı yüzeyi oluşturularak yalıtım sağlanmalıdır. 
Çatı yüzeyinden saçaklar oluşturulması, aynı zamanda duvar panellerinin ısıya maruz kalmasında da olumlu etki sağlayacaktır. Standart yalıtım tekniklerine ek olarak, çatılarda güneş panelleri veya yeşil çatılar gibi, dış duvar yüzeylerinde yeşil duvarlar veya saman balyalar gibi ek katmanlar oluşturularak yenilikçi yalıtım önlemleri de alınabilir (Şekil 10). Çatı ve duvar yüzeylerinde alman bu önlemler, ısıl davranışı olumlu etkilediği gibi yapı kullanım ömrünü de uzatmaktadır. 




Şekil 10: Çatı ve duvar yüzeylerindeki yenilikçi ısı yalıtım önlemleri (sırasıyla); ikinci çatı 
yüzeyi 7 , güneş panelleri 8 , yeşil çatı 9 , yeşil duvar 8 , saman balya 10 

Konteynerleri yalıtımlı hale dönüştürmektense, bozulabilir malların ve gıdaların taşınması için yalıtımlı şekilde üretilen konteynerleri kullanmak, bu sistemler için daha ideal olabilir. Sistemin kendisinin bütün olarak yalıtım ile birlikte imal edilmesi, metal veya ahşap çivilerin olmamasından kaynaklı ısı köprülerini de engellemektedir (Alemdağ ve Aydın, 2015). 

3.3.4. Akustik 

Konteyner taşıyıcı sisteminin çelik elemanlardan oluşması, yapı içerisinde hareket edildiğinde titreşime neden olmaktadır. İşitsel mahremiyet açısından da önemli olan akustik kriteri için, konteyner birimlerin üst üste ve yan yana yerleştirilmesiyle oluşacak olan döşeme ve duvarlar arasında kalan boşluklarda uygun ses yalıtım önlemleri alınmalıdır (Grant ve Waldeck, 2016). 


7 http://www.archdaily.com/216867/vissershok-container-classroomtsai-design-studio/ 

8 http://www.solaripedia.com/13/336/4071/greentainer pvs italy.html 

9 http://www.archdaily.com/9633/cr-land-guanganmen-greentechnology-showroom-vector-architecture/ 

10 http://www.naturalbuildingblog.com/the-real-way-to-add-straw-bales-to-containers/ 
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3.3.5. Yangın 

Konteynerler yangın gibi çeşitli dış etkenlere karşı yüksek performans gösterseler de tasarımda yapılan müdahalelerde, konteyner birimlerin dış kabuğu ve/veya iç mekanında kullanılan malzemeler yüksek sıcaklığa dayanıklı olmalı, yanıcı özelliğe sahip olmamalıdır. Bu ayrıntı, herhangi bir yangın durumunda konteynerin taşıyıcı görevini gören strüktür yapısına zarar gelmesini de engelleyerek yapının yangına dayanım süresini arttırmalıdır. Ayrıca yüksek ısı artışına bağlı olarak zehirli gazlar üretmeyen malzemelerin kullanılması da bu noktada önem arz etmektedir (Stefanidou vd., 2008). 

3.3.6. Enerji Tüketimi 

Konteyner sistemlerde mevcut bir birimin kullanılması, inşaat aşamasında malzeme üretiminde kullanılacak enerjiyi engellemiş olur. Ancak, özellikle kullanım aşamasında enerji tasarrufu sağlanması ve küresel düzeyde CO 2 emisyon seviyesinin azaltılması için de önlemler alınmalıdır. Yapı enerji performansını ve konfor koşullarını sağlamak için hava geçirimsiz yapı, yüksek performanslı pencereler, yüksek performanslı ısı yalıtımı ve güneş ısısı kazancını kontrol etmek için uygun gölgelemenin sağlanması yanında, termal kapasiteyi arttırmak için faz değişim malzemelerinin kullanılması gibi extra önlemlerin alınması gereklidir (Xiao vd., 2009; Zhou vd., 
2012 ). 

3.3.7. Çevre Performansı 

Şantiye alanlarından ve bina yıkımlarından atık gömme alanlarına getirilen atıklar gün geçtikçe artmaktadır. İnşaat ve yıkım atıklarının doğaya etkisi ise oldukça fazladır (Eren 2018). 
Konteyner yapı inşaatı sırasında yerinde üretilen atıklar, diğer geleneksel yöntemler ile elde edilen yapı inşaatlarına nazaran %70 daha azdır (İslam vd., 2016). Ayrıca, geleneksel yapım metotları, yerinde yapım sırasında gürültü ve atıklardan dolayı rahatsızlık verirken; konteyner yapılar, minimum şantiye rahatsızlığı sağladığı için daha iyi bir çevre performansı sergilemektedir (Kamali ve Hewage, 2016). Daha az atığa olanak sağlaması ve sera gazı saliminim azaltması, daha planlı satın alma, planlama, materyal kullanımı ve geri dönüşüm şartlarına uygunluğu gibi özellikler, konteyner yapıların en önemli yararlarındandır. Kısaltılmış yapım süresi; daha az enerji tüketimini, daha az iş gücünü, tedarikçi ve taşeron tarafından daha az sevkiyat yapılmasını sağlamaktadır. 

Ancak, konteynerlerin de çevre performansı açısından bir takım olumsuz yönleri bulunmaktadır. Kullanılmış konteynerlerin yeniden kullanımlarında açık sular üstündeki taşınma sürecine dayanıklı olmasını sağlayan yüzeylerindeki kromat, fosfor ve kurşun gibi zararlı kimyasal kaplamaların ciddi bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Kumlama tekniği ile yüzeyi soyularak temizlenen bir konteynerin, kullanabilecek hale gelene kadar yaklaşık 500 kilo kadar zehirli atık üretmesi ise, yapı sisteminin ekolojik ayak izine önemli bir yük getirmektedir. Ayrıca, konteynerlerin çoğunda kullanılan ahşap döşemelerin de bitki zararlılarını uzak tutmak adına, krom ve arsenik gibi kimyasal pestisitler içermesi, geri dönüştürürken döşemelerin de değiştirilmesi gerektiğini göstermektedir (Keskin, 2015). 

4 . KONTEYNER SİSTEMİN TÜRKİYE’DEKİ KULLANIMINA 
YÖNELİK ÖNERİLER 

Yapı sektöründe, yapıma ve yapıya ait geleneksel uygulamaların bugün halen sürdürülse de kaliteyi artıran, maliyeti azaltan ve esnekliği geliştiren organizasyonel ve idari yenilikler sorgulanabilir seviyelerdedir (Tezel, 2007: 17). Ülkelerin ekonomik açıdan büyümesi ve refah düzeyinin artmasında etkili olan yeniliklerin yapı sektöründe yaygınlaşması için birçok araştırma yapılmaktadır. Bu bağlamda, limanlarda depolama sorunu oluşturan boş konteyner stoğunun çözümlenmesi ve ülkenin kalkınma hamlesinde mimarlık platformunun üzerine düşen görevleri yerine getirmesi kapsamında konteynerlerin kullanımı önemli bir adımdır. 

Öncelikle, konteyner sistemin yaygınlaşması için devlet tarafından yapılan uygulamalarda tercih edilmesi; hem önyargıları yıkarak kullanımı konusundaki kaygıları giderecek hem de 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tasarımcıların mimarideki yeni arayışları içinde ele alınmasını sağlayacaktır. Devlet tarafından yaptırılan yapılara yönelik ilk akla gelen uygulama acil barınma yapıları 'dır. Türkiye, deprem kuşağında yer almakta ve deprem afeti sonrası acil barınmaya ihtiyaç duyması olasıdır. Özellikle İstanbul’da beklenen büyük deprem, bu konuda önceden barınma sağlayacak projelerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 1999 Kocaeli Depremi ve 2011 Van Depremi’nden sonra, prefabrik konteynerler ile çok sayıda acil barınma birimi uygulanmıştır. Bu noktada, yeni üretilen konteynerlerden ziyade geri dönüştürülerek yapı sektörüne kazandırılan nakliye konteynerlerinin kullanılması, hem ciddi bir hammadde tasarrufu sağlayarak çelik alt yapısı ile deprem dayanımına avantaj oluşturacak, hem de bu yapı sistemini kişilerin hafızasına kazandıracaktır. 

Şekil ll’de Türkiye’nin deprem bölgeleri, ticaret limanları ve demiryollarını gösteren harita görülmektedir. Haritaya göre koyu kırmızı ile belirtilen en büyük yer ivmesi değerlerinin ağırlıklı olarak liman kentlerine yakınlığı dikkat çekmektedir. Ayrıca, bu liman kentlerin demiryolu ile iç bölgelerdeki deprem riski taşıyan şehirlere bağlantısının da olması, herhangi bir deprem durumunda acil barınmanın sağlanması için bu şehirlere konteyner kaynaklarının ulaştırılması konusunda maliyeti büyük anlamda düşürecektir. 



Şekil 11: Türkiye’deki limanların demiryolları ile ilişkisi ve deprem tehlikesi barındıran 

bölgeler 11 

Ayrıca, Türkiye’deki ekonomik alım gücü giderek azalmaktadır ve bu durum özellikle büyük şehirlerdeki evsizlerin sayısındaki artışına da neden olmaktadır (Nida, 2019). Acil barınma yapıları şeklinde uygulanacak bu yapılar, daha sonra gerekli yapı performansını arttıracak müdahalelerle birlikte kalıcı yapı haline getirilerek evsiz insanlar için de barınma ihtiyacını karşılayabilecekleri yapılara da dönüştürülebilecektir. Dolayısıyla da, liman kent olan İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun gibi büyük şehirlerdeki gecekondulaşma sorununu da çözüme kavuşturacaktır. 

Konteyner sistem ile uygulanabilecek projeler “ kentsel dönüşüm projelen için toplu konut sağlanmasına da katkı sağlayabilecektir. Gecekondu gibi kaçak yapılar ve ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut yapılar, kentin gelişimi açısından sorun oluşturmaktadır. Öte yandan, hızla artan nüfus da konut talebine neden olmaktadır. Tüm bu gelişmelerle birlikte kentlerin gelişme hızlarını arttırmak için birçok proje üretilse de ortaya konan çözümlerin önündeki en büyük engel, konut alım gücünün olmadığı dar gelirli insanlara yönelik konutların sağlanmamasıdır. Kentsel dönüşüm projelerindeki temel hedef ise, yaşam kalitesini arttırmak, artan ekonomik dengesizlikleri dengelemek, sosyal eşitsizliği ve konut sıkıntısını ortadan kaldırmaktır. Konteyner sistem ile her bir iklim bölgesinde farklı önlemler alınarak hem daha az maliyetli hem de daha esnek tasarımlar oluşturulabilir. Ayrıca, yapı sisteminin ihtiyaç halinde modül eklenmesine ve / veya çıkartılmasına izin vermesi de kentsel dönüşüm projelerinin felsefesi ve kullanım amacı için avantaj sağlayacaktır. 


11 https ://deprem. af ad. gov.tr/deprem-tehlike-haritasi ‘den uyarlanmıştır. 
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Ancak, çalışmanın “Maliyet” alt başlığında da belirtildiği gibi, Botes (2013) tarafından yapılan bir araştırmaya istinaden, minimum üç katlı konteynerden oluşmuş bir yapının oluşturulması maliyet açıcından daha iyi bir karar sağlayacaktır. Ürünlerin güvenilir bir biçimde nakliyesini gerçekleştirmek amaçlı üretilmesinden dolayı çevresel koşullara daha dayanıklı olması ve yük taşıma kapasitesinin sözü edilen diğer uygulamalardan daha fazla olması gibi özellikler hem yaygın tek katlı planlamadan ziyade çok katlı uygulanabilmesine hem de yapının kalıcı kullanıma dönüştürülebilmesi konusunda avantaj sağlayacaktır. 

Sınır komşularımızdaki iç karışıklıklardan veya savaşlardan kaynaklı Türkiye’ye kara ve / veya deniz yoluyla kaçan “mülteciler için barınma birimleri” de konteyner sistem ile oluşturulabilir. 
Özellikle son dönemlerde Suriye’de olan olaylar sonrasında mültecilerin Türkiye’ye doğru göç etmesi sonucunda oluşan barınma problemlerine yönelik Suriye sınırında oluşturulan koruma bölgelerinde ve Şekil 12’de gösterilen Suriyelilerin yoğun şekilde yaşadıkları kentlerde (koyu mavi) bu yapım sistemi ile mülteci kampları oluşturulabilir. Bu uygulama; malzemenin sürdürülebilirliği, kısa inşaat süresi ve güvenlik gibi birçok açıdan avantaj sağlayacaktır. Ayrıca, Mersin, İsdemir, Taşucu ve İskenderun limanlarındaki nakliye konteynerlerinin, bu limanlar ile bağlantılı demiryolları ile sınır koruma bölgelerine getirilmesi ise, dezavantaj olarak görülen nakliye maliyetini düşürecek ve bu ticaret limanlarında kullanım ömrü bitmiş nakliye konteynerlerin depolanamaması ve elden çıkarılamaması gibi önemli bir sorunu da çözecektir. 



Şekil 12: Türkiye’deki limanların demiryolları ile ilişkisi ve Suriyelilerin yoğun yaşadıkları 

kentler 12 

Yapı sisteminin kullanılabileceği farklı bir uygulama da “büyükprojeler için işçi barınakları” olabilir. Türkiye, sahip olduğu jeopolitik konum gereği hem ulusal hem de uluslararası açıdan önem arz eden birçok büyük projeye ev sahipliği yapmaktadır. Kanal İstanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi bu tür büyük projeler uygulanırken, proje uygulamasında yer alan işçilerin barınma ihtiyacını karşılayacak birimler, konteyner sistemler ile oluşturulabilir. 

• Kanal İstanbul Projesi (2017); Şekil 13’te görülüğü gibi Terkos ve Küçükçekmece arasında, yapay kanal şeklinde uygulanacaktır. Projede çalışan işçiler için; Haydarpaşa ve / veya İstanbul limanlarındaki kullanım ömrü bitmiş nakliye konteynerleri, barınma birimleri olarak kullanılabilir. Ayrıca, proje uygulama aşamasında kullanılan bu konteyner birimler, daha sonra projede Terkos’da yapılması düşünülen limanda da depolanması sağlanabilir. 


12 https://w w w. drdatastats. com/turkiy edeki- suriy elilerin-illere- gore-dagilimi -23-05-2019/ ‘den uyarlanmıştır. 
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PROJEDE YAPHMASI DÜŞÜNÜLEN LİMAN 


HAYDARPAŞA 


'KüçCkçefcnece 


ticaret i. i m ant art- 

PROJE YOL GÜZERGAHI 


Şekil 13: Kanal İstanbul Projesi’nde ticaret limanları ve proje güzergâhlarının ilişkisi 

• 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi (2018); Şekil 14’te görüldüğü gibi Şekerkaya (Lapseki) ve 

Sütlüce (Gelibolu) arasında, dünyanın en uzun asma köprüsü olacak şekilde uygulanmaktadır. 
Ayrıca, proje kapsamında otoyol yapılarak mevcut yollara bağlantılar sağlanmaktadır. Projede çalışan işçiler için; Çanakkale, Bandırma, Dardanel ve / veya İstanbul limanlarındaki kullanım ömrü bitmiş nakliye konteynerleri barınma birimleri olarak kullanılabilir. 



Şekil 14: Çanakkale Köprüsü Projesi’nde ticaret limanları ve proje güzergâhlarının ilişkisi 

• Ayrıca, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı Projesi için Trabzon ve Hopa limanlarından; Akkuyu Nülcler Güç Santral Projesi için Mersin, İskenderun, İsdemir, Taşucu ve Antalya limanlarından; Akdeniz Sahil Yolu ve Tünelleri Projesi için ise Mersin, Antalya ve Taşucu limanlarından kullanım ömrü bitmiş nakliye konteynerleri tedarik edilerek, projelerde çalışan işçilerin de barınma birimleri oluşturulabilir. 

Son olarak “kişiye tahsisli bahçe tasarımları ” ele alınabilir. Günümüzde artık büyük bir rağbet gören, hobi olarak farklı kesimlerden kişilerin tercih ettiği bahçe tasarımlarında; barınma, tarım aletlerinin depolanması ve / veya dinlenme gibi ihtiyaçların karşılanması için konteyner yapılar yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu kapsam, ilk olarak akla 2011 Van depreminden sonra geçici barınma için kullanılan ve ilerleyen zamanla atıl duruma geçen prefabrik konteyner birimleri getirmektedir (Gün, 2015). Tedarik edildiği yere geri gönderilmesinin getirdiği zorluklar sebebiyle, birimlerin hobi bahçelerinde kullanımı da tercih edilmektedir. Böylece, gerçekleşecek olası bir depremde bu birimlerin kısa süre içinde tekrar aynı amaçla kullanımının sağlanabileceği de düşünülmüştür. 
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5. SONUÇLAR 

Taşımacılık amacıyla gönderilen nakliye konteynerlerinin kullanımı tamamlandığında boş kalmaları ve geri gönderilmesinin maliyet açısından yeni üretilmesi ile neredeyse denk olması, bu birimlerin gittikleri limanda atıl duruma çıkmasındaki en büyük etkendir. Bu noktada da limanlarda depolanma sorunu ortaya çıkmaktadır. Ciddi bir alana ihtiyaç duyulması bu konteynerlerin geri dönüşüm felsefesi ile farklı amaçlarla kullanımının önünü açmıştır. Çoğu gelişmiş ülkede, deniz taşımacılığında kullanılan, kullanım ömrü bitmiş nakliye konteynerlerin çok fazla işçilik ve kalifiyeli işçi gerekmeden kısa sürede ve hızlı bir şekilde inşa edilmesi, ayrıca mevcut bir atığın kaynak olarak kullanımı ile sürdürülebilirlik sağlaması sebebiyle mimarideki kullanımının hızla yaygınlaştığı göze çarpmaktadır. Ayrıca, yapı üretiminde teknoloji devrimine ayak uydurulması ülkelerin prestijli bir konuma gelmesinde önemlidir. Bu felsefeden hareketle, çalışmanın amacı Asya ve Avrupa kıtasının birleşim noktası olan ve önemli limanları barındıran, gelişme süreci içindeki Türkiye’de nakliye konteynerlerinin yapı sektöründe değerlendirilmelerinin önünü açmaktır. Bu doğrultuda Türkiye’deki kullanım uygunluğunu belirlemek amacıyla sistem özellikleri teknik, fonksiyon ve performans temel başlıkları altında irdelenmiştir. 

Nakliye konteynerlerini tüm yönleri ile değerlendirilerek Türkiye’de mimarlık alanında kullanımına yönelik öneriler sunan bu çalışmada; konteyner yapıların en büyük avantajlarının kısa inşaat süresi, dayanıklı yapısı ve sürdürülebilir çözümlere uygunluğu, en büyük dezavantajının ise yüksek nakliye maliyeti olduğu saptanmıştır. Sistemin en verimli olduğu koşul ise, dezavantaj olarak görülen nakliye maliyetini düşürecek veya gerektirmeyecek yakınlıktaki yerlerde, kısa inşaat süresi gerektirecek acil durumlardaki kullanımı olduğu görülmüştür. Ayrıca, yapı sisteminin tümünün sökülüp başka yerde farklı bir dizilimle monte edilip yeniden kullanımı, aynı kaynak ile farklı zaman ve yerlerde farklı tasarımlarda yapı oluşturulmasında da esneklik sağlamaktadır. Gerekli önlemler alındığında gerek tasarım olarak gerekse enerji performansı olarak uygun nitelikte yapılar ortaya çıkıyor olması ise, ileriye dönük kalıcı yapı olarak sürdürülebilir bir tasarım da sunmaktadır. 

Sonuç olarak, modüler sistemlerden biri olan konteyner yapıların, gelişmekte olan ve sürekli konteyner sirkülasyonuna sahip limanlar barındıran Türkiye için mimarlık alanında kullanımlarının, düşünüldüğünden daha verimli bir şekilde sonuç verebileceği ve birçok mimari kullanım önerisi sunabileceği görülmüştür. Ancak burada önemli olan, kullanılmış olan nakliye konteynerlerini pazara sunmak ve kişileri bu yönde bilinçlendirmenin sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım olacağıdır. 
Her yeni yaklaşımın benimsenmesinde olduğu gibi konteyner ile oluşturulan yapıların toplum tarafından benimsenmesi için en ideal yol devlet tarafından örnek projeler yapılarak uygulanabilirliği konusunda yapı sistemini topluma kazandırmaktır. Ayrıca mimarlık ve / veya mühendislik gibi eğitim süreçlerinde kullanımına olanak sağlanmalı; yapım sistemi öğrencilere tanıtılmalı, sonrasında da uygulayıcılar bu konuda cesaretlendirilmelidir. 
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1. GİRİŞ 

Kentler, tarihsel süreç boyunca izlenen değişimler ve gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, yaşayan birer organizma olarak değerlendirilebilirler. Bu anlamda kentlerin farklı biçimlerde tanımlanan, dinamik ve değişken alanlar olduğunu belirtmek mümkündür (Olğun ve Çakan, 2019). Tüm bu irdelemelerden hareketle, kentleri oluşturan her türlü mekânsal öğenin, tarihsel süreçte değişime uğradığı ve kimi zaman tamamen yenilenerek karşımıza çıktığı belirtilebilir. Bu durumda kenti oluşturan tarihi mekânlar, toplumun kolektif belleğindeki yerleriyle yaşamlarını devam ettirebilmekte ve kentin sürdürülebilir bir biçimde korumasının önemli birer parçası hâline gelebilmektedir. 

Kolektif bellek, toplumsal olarak çerçevelenmiş bireysel bellek olarak ifade edilebileceği gibi, kolektif temsiller ve bellek izleri biçiminde de tanımlanabilir (Halbwachs, 1966; Olick, 1999). Bu bağlamda toplum içinde bireylerin pek çoğunun hafızasında yer edinmiş mekânlar, kolektif belleğin etkisiyle sürdürülebilir kentsel koruma açısından büyük önem taşımaktadır. Buradan hareketle yapılan çalışmanın amacı, kolektif bellekte yer edinen mimari mirasın, sürdürülebilir kentsel koruma açısından önemine vurgu yapmaktır. Çalışma kapsamında sürdürülebilirlik ve bununla bağlantılı olarak kentsel koruma olgusu ele alınarak, kolektif belleğin tüm bu kavramlar ışığında tanımları incelenmiş; yapılan incelemelerden elde edilen verilerle ülkemizde kolektif bellek bağlamında öne çıkan tarihi kent yerleşimlerinden biri olan Elazığ/Harput ömeklem alanı üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. 
Çalışma yöntemi olarak kavramlar, literatürde ilgili kaynaklarla araştırılmış ve örnek alanda, yerinde incelemeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen verilerin, günümüzde sıkça tartışılan kentsel koruma yaklaşımlarının sürdürülebilirliğine ve bu bağlamda Elazığ/Harput yerleşiminin sürdürülebilir bir biçimde korunmasına katkı koyacağı düşünülmektedir. 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KENTSEL KORUMA 

Sanayi devriminin bir sonucu olan kentleşme süreci, toplumsal yaşam ve çevre üzerinde kısıtlayıcı olumsuz etkileriyle birlikte son yüzyılın başa çıkılması gereken önemli sorunu haline gelmiştir. Bu sorunlara çözüm arayışlarından biri olan sürdürülebilirlik, özellikle son yıllarda mimari bağlamda ve kentsel ölçekte çalışan disiplinler tarafından sıkça tartışılan bir olgu hâline gelmiştir. 
Genel anlamda kentler, yenilik ve modernliği öne çıkaran planlama kararlarıyla; yayıldıkları bölgelerdeki geleneksel mimariye aykırı bir planlama anlayışıyla; kent organizmasının doğal yaşam alanında sağlıklı büyümesini ve gelişmesini sekteye uğratmıştır. Bu nedenle kent ve mevcut geleneksel çevre arasında, birbirini besleyerek ve tamamlayarak bir arada var olabilmeyi güçlendiren yararlı ilişki henüz tam anlamıyla kurgulanamamıştır (Akyıldız ve Olğun, 2019). Bu bağlamda gerek tek yapı boyutunda, gerekse pek çok yapının bir araya gelmesi ile oluşan yapı grupları ve kentler ölçeğinde ortaya koyulan sürdürülebilirlik yaklaşımları ile yapıların hem fiziksel, hem de sosyokültürel anlamda gelecek nesillere aktarılması hedeflenmiştir. 
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Bu kavramın önemli başlıklarından biri olan kentsel sürdürülebilirlik ise kent üzerinde ekonomik ve sosyal baskının artmasıyla ortaya çıkmış ve üzerine araştırmalar yapılmış konulardan biridir. Kentsel sürdürülebilirliğin temel amacı, insanın içinde yaşadığı ortamı daha kaliteli ve yaşanabilir bir hale getirmekle beraber, canlılığını kaybetmemiş, yaşanabilir ve gelişmeye açık kentleri bir diğer nesile aktarabilmeyi hedeflemektedir (Karakurt, 2017). Kentsel Koruma Planlaması anlamında uluslararası alanda atılan adımlardan; 

-Venedik Sözleşmesi (1965), 

-Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu’nun (UNESCO) Dünya Doğal ve 

Kültürel Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme (1972)Terinin yanı sıra 

-Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), 

-Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) gibi kuramların oluşturulmasıyla birlikte, 

Türkiye de taraf olarak da bu önemli sürece dâhil olmuştur (Özdemir, 2005). 

Bu çalışmaların yanı sıra 1980 yılında IUCN, WWF ve UNEP tarafından hazırlanarak yayınlanan Dünya Korama Stratejisi (The World Conservation Strategy-WCS); sürdürülebilirlik kavramını korama ve gelişme bağlamlarıyla birlikte ekolojik ve çevresel boyutlarıyla ele alarak yeniden tanımlamıştır (Bozloğan, 2011). Bu nedenle sürdürülebilirlik ve kentsel korama kavramlarının entegrasyonu, son zamanların kentsel mekân planlamaları açısından önem arz eden konulardan biri olmuştur. 

Sürdürülebilir kentsel korama kavramı, kültürel miras değerlerinin hem ekonomik gelişme/ canlanma sağlanması, hem de kültürel süreklilik ve sosyal çeşitliliğin koranması/yaşatılması, açısından stratejik mekânsal planlama referansıyla ele alman geniş kapsamlı ve bütünleşik bir korama yaklaşımı olmuştur (Özcan, 2009). Bu yaklaşım kültürel mirası oluşturan kentsel bilgi birikim sürecinde, yerel kimlik değerlerinin kuşaklararası aktarımını stratejik mekânsal planlamadan çok, sosyo-kültürel, ekonomik, kuramsal-yönetsel sürdürülebilirlik içerikleri açısından ele alarak mekânsal korama ve geliştirme süreçlerini içeren stratejileri kapsamaktadır (Nasser, 2003; Stubbs, 2004). 

Kentlere ait yerel kimlik değerlerinin sürdürülebilirlik referansıyla korunmasına yönelik sosyal, mekânsal, ekonomik ve kuramsal-yönetsel arayışlarla ele alınması stratejik açıdan önemli kentsel korama adımları olmuştur (Bilsel, 2007). Öncelikli olarak kentsel tasarım projelerinde; kentlerin tarihi bölgelerinin özgünlüklerini koruyarak sosyal, mekânsal ve ekonomik alt yapılarının farklılıklarını ortaya çıkarmayı hedeflemek gerekmektedir. Bu koruma bakış açısıyla mekânın kendi özgünlüğüne dönüştürülme süreci; yerel kimlik değerleri, kentsel imaj ve belleğinin korunma ve geliştirilmesinin yanı sıra, kente dair toplumsal yaşamla da entegre edilmesinin sağlanması bakımından oldukça önem arz etmektedir (Gospodini, 2004). Sürdürülebilirliğin sağlanmasında kentle birlikte kentin tarihi çevresinin de korunması bu bağlamda büyük önem arz etmektedir. Kentsel korama sürecinde, kente ait tarihi bölgelerdeki bellek ve miras; çevresel, sosyal ve ekonomik yenilenmeyle özdeşleştirilerek ele alınmalıdır. Kentsel korama planlamasının tasarım kriterleri açısından, kentin tarihi bölgelerinin korunma ve entegrasyonunun temel referans kabul edilmesi; sürdürülebilirliğin hem kentsel, hem de sosyal açıdan gerçekleştirilmesini sağlayan bir bakış açısı olmuştur. 

3. KOLEKTİF BELLEK 

Bellek kavramı; olayları, izlenimleri ve tecrübeleri tanımlama, hatırlama ve muhafaza edebilme kapasitesidir. Kavram, anıları ve geçmişte olan olayları korumamıza yardımcı olan önemli bir kapasitedir (Boyer, 2009). Kavram, -hafıza olarak da adlandırılıp- bilimsel metinlerde genel olarak bireysel bellek ve kolektif bellek olarak iki ana başlık altında irdelenmiştir. 

Durkheim’m öğrencisi olan ve toplumsal hafıza çalışmalarının öncüsü kabul edilen Fransız sosyolog Maurice Halbwachs’m ‘Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri’ (1925) adlı eserinde bireyin, bireysel ve kolektif olmak üzere iki tür hafızaya sahip olduğundan bahseder (Olick, 1999). Hafıza 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konusuna ‘sosyal çerçeve’ bakış açısıyla bakıldığında; bireysel bir hafızanın mümkün olmadığı ve bir sosyal çevreye muhtaç olduğu vurgulanmaktadır (Halbwachs, 2017). Bir olayın hafızamızda kalma biçimi, öncelikle o olayın sahnelendiği zaman ve mekânın boyutlanma ve tanımlanma biçimiyle yakından ilgilidir. Bu nedenle bellek ve hafıza, bireysel olmaktan çok, kolektif hafızayla mekâna gereksinim duymaktadır. Bu mekânlar da kentler için tarihi dokunun belirgin olarak korunduğu bölgelerde hayat bulmaktadır. 

Kentlerin geleneksel dokularının olduğu bölgelerin iki temel özelliği vardır; birincisi altyapısıyla ve mekânlarıyla temsil ettiği çevresel dokusu, diğeri ise sosyo-kültürel değerlerle toplumsal aidiyet ve sosyal uyumun tamamlanmasındaki rolüdür (Rodwell, 2007). Kültürel ve sosyal değerlerin korunması ve yeniden canlandırılmasına imkân sağlayan bu bölgelerde, sürdürülebilir koruma adına; mekânsal, sosyal, kültürel ve estetik kapasiteyi hafızasında barındırma yeteneğine sahiptir. 

4. ELAZIĞ-HARPUT BÖLGESİNDEKİ KOLEKTİF BELLEĞİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL KORUMA ÜZERİNDEKİ DEĞERİ 

Elazığ kentinin geleneksel yerleşim dokusunun simgesi halinde olan Harput bölgesi; kentsel koruma ve bölgenin kolektif belleği açısından; sosyal, kültürel, mekânsal ve estetik açıdan önemli bir kentsel mirastır. Bu bölge, kent açısından kuşaklararası bir aktarımla; mekânsal ve sosyal bir bellek kapasitesiyle sürdürülebilir kentsel koruma alanları için en özel örneklerden biridir. Harput’un coğrafî konumu, Sunguroğlu tarafından şu şekilde ifade edilmiştir: 

“Harput, Doğu Anadolu'da Murad vadisinin aşağı kısmına açılan Ulu Ova’nm batı kenarındaki Elâzığ kasabasının 5 km. kuzeyinde geniş ovalara hâkim bir dağ ve kayalıklar üzerine kurulmuş eski ve tarihi bir şehirdir. Deniz seviyesinden 1280 m., Elâzığ ise 1020 m. yüksektedir. Demek oluyor ki, eski Harput, şimdiki vilâyet merkezi Elâzığ'dan 260 m. kadar daha yüksektedir. 

Harput (Mamuretül-Âziz) vilâyeti, Anadolu’nun doğusunda olup kuzeyde Erzurum, batıda Sivas, güneyde Halep ve doğuda Diyarbakır vilâyetleri arasındaydı” (Sunguroğlu, 1958). 

Yukarıdaki ifadelerden de hareketle Harput, Hazar gölü ile Fırat ve Dicle nehirlerinin çevrelediği bir yarımada biçiminde tarif edilebilir. Bununla birlikte söz konusu konumunun önemli göç yolları üzerinde bulunması ve sahip olduğu doğal kaynaklar, Harput’u tarih boyunca yerleşime açık bir merkez hâline getirmiştir (Topçu, 2014). Bu nedenle Harput’un tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığı görülmektedir. 


HARPUT VE YAKIN ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIM HARİTASI (1998 ) 



Şekil 1: Harput ve yakın çevresinin arazi kullanım haritası-1998 (Harput Haritası, 2020) 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Harput’un tarihteki ilk sakinleri MÖ.2000Tİ yıllardan itibaren bölgeye yerleşen Hurriler’dir (Topçu, 2014). Daha sonra Hitit, Urartu, Roma ve Bizans hâkimiyetleri altında varlığını devam ettiren Harput’ta 1087 yılından itibaren Çubukoğulları ile birlikte Türk hâkimiyeti görülmüştür (Danık, 1997; Topçu, 2014). Özellikle Urartu, Roma, Bizans, Artuklu ve Osmanlı dönemlerinde yoğun bir şekilde imar faaliyetlerinin görüldüğü Harput, XIX. yüzyıl sonlarında 22 mahalle ve 20 bine yakın nüfusuyla çeşitli kültürlerin bir arada yaşadığı büyük bir kent durumundadır. Bununla birlikte XX. yüzyıl başlarına kadar oldukça nitelikli bir kentsel dokuya sahip olmuştur (Çakmak, 2006). Ancak günümüzde Harput’un yerleşim ve kullanım durumu oldukça farklıdır (Şekil 1). 

Harput’a hâkim olan pek çok medeniyet, yerleşimi kültürel açıdan etkilediği kadar mimari anlamda da Harput’a katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda Harput’ta farklı zamanlara tarihlenen ve farklı medeniyetlerin etkisi altında inşa edilmiş pek çok mimari eser bulunmaktadır (Şekil 2). Kısmen günümüze ulaşan bu eserler, Harput’un kolektif bellekteki yerinin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 



-İç kale 

16-Mcydan (. eşmesi 

31-Dua Mezarlığı 

2-Meryem Ana Kilisesi 

17-Meydan Camisi 

32-Uryan Baba Türbesi 

İ-Kızıl Hamam 

18-Arap Baba Mescit-Türbesi 

33-Dabakhanc Mescidi 

1-Kı/ıl Minare 

19-Kurşunlu Cami 


5-Kalc Hamamı 

20-Kurşunlu Cami Çeşmesi 


(>-Ulu Cami 

21-Hoca Hamamı 


7-Ulu Cami Çeşmesi 

22-Üç Lüİçli Çeşme 


K-Mansur Baba Türbesi 

23-Ağa Camii 


D-Ahi Musa Mcscil-Türbcsi 

24-Alaaddin Bey Çeşmesi 


10-Arslanlı (Esadiye) Camii 

25-Murat Baba Türbesi 


11 -Zeynep Çeşmesi 

2 6-Ahmet Bey Camii 


12-Yeni Hamam 

27-Surp Agop Kilisesi 


13-Sara Hatun Camii Çeşmesi 

28-Mctcris Mezarlığı 


I4-Sara Hatun Camii 

2 9-Alacalı Mescit 


15-Ccmşit Bey Hamamı 

30-Hırkah Baba Türbesi 



Şekil 2 : Harput’ta yer alan mimari eserler (Çakmak, 2006) 

Harput, içinde yer alan anıt eserlerle birlikte kentsel dokusu ve sahip olduğu kaynaklarla da kolektif belleğin önemli bir parçasını oluşturmuştur (Şekil 3). Bu bağlamda Sunguroğlu, Harput kent dokusunu ve yaşamını şu şekilde ifade etmiştir: 

“Semtler vardır ki; evler birbirinin üzerine sıralanarak veyahut kayaların ve tepelerin üzerinde yer tutarak yükselmekte ve bazen de kayarak çukurlara, derelere kadar alçalmaktadır. 

Şehrin merkezini teşkil eden kısım oldukça düzlüktü. Birkaç umumi cadde müstesna, daracık sokaklar, çoğu taştan ve kısmen kerpiçten yapılmış evler... ve toprak damlar... 

Sokaklar kâmilen beyaz ve sert taşlarla kaldırım hâlinde; çamurdan, pislikten kurtarılmış... 
Aynı zamanda temiz de... Her mahallede suları bol, akar çeşmeler... Meydanlar, camiler, mescitler, mektep ve medreseler... 

Şehrin semasında; birisi Artuklular devrinden kalma sekiz asırlık Ulu Camii’nin eğri minaresiyle beraber altı minare... 

Kısmen kapalı ve kısmen açık, dar, geniş uzun bir çarşı, dükkânlar, mağazalar, tüccar hanları, kervansaraylar, hamamlar!..” (Sunguroğlu, 1958) (Şekil 3, 4, 5, 6, 7, 8). 
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Şekil 3 :19. yy başlarında Harput (Harput Eski Fotoğrafları) 



Şekil 4 :1930’larda kuzey doğu yönünden Harput (Harput Eski Fotoğrafları) 



Şekil 6 :1930’larda Kurşunlu Camii ileÜç Lüleli Çeşme arasındaki cadde (Harput Eski 

Fotoğrafları) 



Şekil 7 :1902 yılında Harput (Harput Eski Fotoğrafları) 
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Şekil 8 : 1900’lü yıllarda Harput Sarahatun Camii’nin önünden çarşının görünümü (Harput 

Eski Fotoğrafları) 

Harput tarihi kent yerleşimi, içinde yer alan pek çok anıtsal nitelikli yapı ve sivil mimarlık örneği ile kolektif bellekte önemli bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte tarihi sokak dokuları ve bu sokakların yansıttığı sosyal yaşam da kolektif bellek bağlamında önemli birer veri olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda Harput yerleşiminin günümüzdeki kentsel koruma çalışmaları ile yaşadığı değişimin incelenmesi, kolektif belleğin ne ölçüde göz önünde bulundurulduğunun ve buradan hareketle uygulanan kentsel korumanın sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi açısından faydalı olacaktır. 

Harput tarihi kent yerleşiminde koruma çalışmaları öncelikle tek yapı ölçeğinde başlamış ve bu kapsamda çeşitli anıtsal yapılardan oluşan bir grup mimari miras, GEEYAK’m 09.04.1982 gün ve 
3562 sayılı kararıyla koruma altına alınmıştır. İlerleyen zamanda kent, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 30.5.1985 gün ve 1089 sayılı kararıyla Tarihi-Kentsel Sit Alanı ilan edilmiş; 06.01.2005 tarihinde ise Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi olarak ele alınmış ve Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarına başlanmıştır (Çakmak, 2006). Tüm bu çalışmalara rağmen Harput’un kolektif bellekteki yeri ve günümüzde durumu göz önünde bulundurulduğunda; gerek tarihi sokak dokularının ve sosyal yaşamın izlerinin, gerekse mimari mirasın büyük ölçüde yitirildiğini belirtmek mümkündür. Bu bağlamda günümüze 


ulaşan Harput kenti, kolektif bellektekine göre oldukça farklı bir görünüm sergilemektedir (Şekil 9, 10,11,12,13,14). 



Şekil 9 : Günümüzde Harput’un genel görünümü (05.02.2020) 
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Şekil 10 : Harput’ta restore edilen tarihi yapıların bulunduğu bir sokak (05.02.2020) 



Şekil 11 : Harput’ta yeni yapı - tarihi yapı ilişkisi (05.02.2020) 



Şekil 12 : Harput’ta yeni konut dokusu (05.02.2020) 



Şekil 13 : Harput Sarahatun Camii’nin önünde yer alan çarşının günümüzdeki durumu 

(05.02.2020) 
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Şekil 14 : Harput Arap Baba Mescidi ve yakın çevresi (05.02.2020) 

Günümüzde Harput yerleşiminin durumu incelendiğinde, pek çok yapının yitirildiği görülmekle beraber; günümüze ulaşan anıt yapıların özgün işleviyle kullanılmaya devam ettiği ancak sivil mimari örneklerinin yeniden işlevlendirildiği göze çarpmaktadır. Bununla beraber bazı anıt yapıların ise henüz herhangi bir koruma uygulaması yapılmaması nedeniyle harap olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca yerleşime günümüzün modem malzeme ve teknikleriyle inşa edilen yapıların bulunması, alanın kolektif bellekteki yerinin büyük ölçüde değişmesine neden olmuştur. Bu bağlamda Harput’un günümüzdeki dummu değerlendirildiğinde; kolektif bellekte yer alan, çok katmanlı ve tarihi bir kente dair pek çok donatının bulunduğu yerleşimin yerini günümüz kentinin hâkim bir bölgesinde kalan turistik bir alana bıraktığını belirtmek mümkündür. 

5. SONUÇLAR 

Kentler, sahip oldukları fiziksel ve sosyal niteliklerle sürekli değişim içinde olan ve bu bağlamda her dönem korunması gereken, dinamik ve devingen varlıklardır. Bu anlamda kentlerin komnması, sürdürülebilirlik yaklaşımı ile yakından ilişkilidir. Tarih boyunca farklı coğrafyalarda kent ölçeğinde yaşanan gelişmeler, kentsel sürdürülebilirlik tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. 
Buradan hareketle sürdürülebilir kentsel korumanın sağlanması amacıyla gerek dünyada, gerekse ülkemizde pek çok çalışma ortaya koyulmuştur. 

Sürdürülebilir kentsel korumaya yönelik çalışmalar, yalnızca somut veriler üzerinden değil; bazı soyut veriler üzerinden de ele alınmaktadır. Söz konusu soyut verilerin başında ise kolektif bellekte yer alan olgular gelmektedir. Kolektif belleğin sahip olduğu kent imgesi, özellikle tarihi yoğunluğu fazla olan kentlerin sürdürülebilir korunması açısından önemli veriler elde etmeyi olanaklı hâle getirmektedir. Bu bağlamda ülkemizde kolektif bellekteki yeri ve günümüze uzanan süreçte yaşadığı değişimler anlamında öne çıkan kentlerden biri de Elazığ/Harput’tur. 

Harput, stratejik coğrafi verileri ve sahip olduğu kaynaklarla tarih boyunca pek çok medeniyetin ilgisini çekmiştir. Bu anlamda çok yönlü bir kent yapısına sahip olan Harput’ta bu zenginlik, kentin fiziksel dokusuna ve mimari eserlerine de yansımıştır. Sahip olduğu mimari verilerle geniş bir kolektif bellek oluşturan Harput, günümüze ulaşan süreçte büyük ölçüde değişim geçirmiştir. 
Bu bağlamda kentin geçmişi ve bugünü incelendiğinde, her ne kadar kentsel koruma çalışmaları yapılmış olsa da kolektif belleğin hızla yitirildiğini ve yapılan bu uygulamaların sürdürülebilirlik açısından yetersiz kaldığını belirtmek mümkündür. Sonuç olarak yapılan çalışmanın, Harput kent yerleşiminin korunması özelinde kentsel korumanın kolektif bellekle ilişkisine dikkat çekeceği ve buradan hareketle kentlerin sürdürülebilir olarak korunmasına katkı sunacağı düşünülmektedir. 
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1. GİRİŞ 

Yaşam biçimleri, insanlığın varoluşundan beri gelişim göstermiştir. Bu gelişim avcı ve toplayıcı bir toplumun evrilerek sanayi çağma doğru olan gelişimini ifade etmektedir. Basit aletlerden karmaşık makinelere uzanan süreç insanoğlunun merakı, hayatta kalma güdüsü ve gelişme isteği ile ilişkilendirilmiştir. Günümüzde de bu gelişim devam etmektedir. Bilişim ve otomasyon gibi kavramlar ile yeni bir sanayi sürümüne ulaşan insanoğlu varoluşundan beri gerçekleşen evriminin yeni bir aşaması olarak kabul edilebilir. Bu aşamada en önemli gelişim göstergesi teknolojidir. 

Teknolojinin getirdiği yenilikler arasında belki de en çarpıcı olanı yapay zekâ alanında yapılan çalışmalardır. Yapay zekâ alanına yapılan çalışmalar sonucundaki gelişmeler sanat ve tasarım alanları gibi farklı yaratıcı disiplinlerde insan yeteneklerini artırmak ve yaratıcılığı destekleyen araçlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca yapay zekâ insan-makine işbirliğinin farklı bir aşamasını da içermektedir. Bilişim ve otomasyon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, makinelerden yardım alan insan artık düşünen makineden fikir de alabilecek durumdadır. İnsanın hesaplamada zorluk çektiği detayları hesaplayarak en doğru ve kesin bilgiyi sayısal olarak aktarabilen makineler tasarım hatalarını en aza indirmede önemli rol oynayacaktır. 

2. ÇALIŞMA SINIRLARININ BELİRLENMESİ 

2.1. Amaç 

Günümüzde birçok alanda kullanılan ve gelişmeye devam eden yapay zekâ kavramının sürekli gelişim halinde olması, mobilya tasarımı ve yapay zeka ilişkisini ön plana çıkarmaktadır. Yapay zeka yazılımlarının kullanımı kısa sürede sayısız tasarıma ulaşma olanağı sunmaktadır. Çalışmada amaçlanan mobilyanın biçimlendirme sürecinde, yapay zeka-tasarımcı ilişkisinin belirlenen nitelikli örnekler çerçevesinde değerlendirilmesidir. Yapay zeka olanaklarıyla biçimlenen mobilya tasarımlarının irdelenmesiyle geleceğin yenilikçi tasarımlarına dikkat çekmek hedeflenmiştir. 

2.2. Kapsam ve Sınırlılık 

Çalışmada yapay zekâ yazılımları üzerinden oluşturulan algoritmalar yardımı ile üretilen mobilya tasarımları incelenmiştir. Genetik algoritmaların çözümlenmesi ile oluşturulan etken tabanlı sistemler de yapay zekâ başlığı altında değerlendirilerek çalışma kapsamına alınmıştır. 
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2.3. Yöntem 

Çalışma nitel araştırma yöntemleri üzerinden yapılan araştırma ve analizler ile gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemin tercih edilmesinin nedeni, nitel araştırma yöntemlerinde sosyal gerçekliğin az da olsa kişisel yorumlardan oluştuğunun öne sürüldüğü bir yaklaşımdır. Bu bağlamda insan davranışlarına bağlı olan bütün olguların ancak esnek ve bütüncül bir yaklaşım ile araştırılabilir olduğu savunulmaktadır. Bu yaklaşımda araştırmaya katılan bireylerin ya da araştırma yapılan alanda söz sahibi bireylerin görüş ve deneyimleri önem taşımaktadır (Özdamar vd., 1999, s.6). 

Nitel araştırma başlığı altında değerlendirilen çalışmada ilgili araştırma yöntemine ait bir desen olan fenomenoloji tekniğinden faydalanılmıştır. Bu nitel araştırma deseni bireysel öznelik paradigmasına dayanan, bireylerin bakış açılarına ve yorumlarına vurgu yapan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın amacı belli bir durum içindeki bireylerin deneyimlerinden faydalanarak bir fenomeni tanımlamaktır (Lester, 1999). Başka bir deyişle bireylerin bakış açılarından faydalanılarak ilgili konuya açıklık getirmekte kullanılan bir desen olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada tasarımcıların söylemleri üzerinden yapılan değerlendirme önem kazandığından, fenomenoloji çalışmanın bütünü için uygun bir araştırma desenidir. 

Araştırma geçmiş yıllardan günümüze uzanan bir tarih çizgisini kapsaması ve bu tarihsel sürecin çalışma yönteminin ana kararı olması nedeni ile kronolojik diziyi oluşturmada nitel araştırma başlığı altında bulunan öyküleme araştırması deseninden faydalanılmıştır. Bu desen basitçe yazılan ya da söylenen metnin tarihsel olarak bağlandığı olgu serilerinin yeniden öyküleştirilerek anlatılmasını ifade etmektedir. 

3. KURAMSAL ÇALIŞMALAR VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

3.1. Yapay Zekâ 

Yapay zekâ kavramının farklı tanımları bulunmaktadır. Fakat öncelikle zekânın tam olarak neyi ifade ettiğini bilmek ve kavramak yapay zekânın ve bu alanda yapılan çalışmaların daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. 

Zekâ kavramı farklı tanımlarla ele alınmış olsa da en genel tanımıyla zihnin öğrenme, öğrenilenden faydalanabilme, yeni durumlara uyum sağlayabilme ve yeni çözüm yolları üretebilme yeteneğidir (Yörükoğlu, 2004, s. 105). Başka bir ifade ile zihnin farklı yeteneklerinin uyumlu bir şekilde çalışması sonucu ortaya çıkan bir yetenekler birleşimidir (Aral, 2001, s. 115). En geniş anlamıyla da genel zihin gücü olarak da tanımlanabilir. Sözcük çok geniş anlamda kullanılsa da psikologlar tarafından yaratıcılık, kişilik, bilgi ve akıl gibi değişik kategorilere ayrılmıştır. 

Yapay zekâ ise insan gücünün ve emeğinin en az seviyeye indirgenerek makineleşmenin getirdiği olanaklardan en üst seviyede yararlanılmasını sağlayan kavramsal uygulama ve yaklaşımların toplamı olarak tanımlanabilir. Yapay zekâ 21. yüzyılda gelişen teknolojik olanakların da devreye girmesi ile birçok disiplin için gerekli ve çıkış noktasını oluşturan uygulamaların başında gelen bir kavramdır. Özellikle otomasyon, modelleme, simülasyon ve sibernetik gibi teknik kavramlar için büyük önem taşımaktadır. (Yıldız, 2014). 

3.2. Yapay Zekâ Türleri 

Yapay zeka yeni bir terim olarak görülse de gerçekte bu terimin 70 yıl öncesine dayandığı söylenebilir. Başka bir deyişle akademik düzeydeki yazılı kaynaklarda ilk olarak 1950 yılında bahsi geçen bir terim olması yapay zekâ miladının da bu yıl olarak kabul edilmesinin nedeni olarak gösterilebilir. Fakat bazı kaynaklarda daha önceki zamanlarda da bu terimin kullanıldığı belirtilmiştir. 

1950 yılında Isaac Asimov, bilim kurgu öykülerinden oluşan “I, Robot” adlı eserini 
yayınlamıştır. Aynı yıl Alan Turing, karşısındakinin insan mı makine mi olduğunu ayırt etmede kullanılacak olan Turing testi ile ilgili bilgileri “Computing Machinery and Intelligence” adlı 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makalesinde yayınlamıştır. İki yıl sonra 1952 yılında A.S. Douglas adında bir bilim insanı Cambridge Üniversitesinde insan-bilgisayar etkileşimi üzerine verdiği tezde kullanmak üzere “tic-tac-toe” oyunun grafik versiyonu olan “xox” oyununu kodlamıştır. 0X0, EDSAC adı verilen ve görselliği sağlamak için ampuller kullanan bir çeşit bilgisayar ara yüzünde gerçekleştirilen oyunda, oyuncu bilgisayara karşı oynamaktadır. Bu bilinen ilk insan-bilgisayar karşılaşmasıdır. 

İnsan ve makine arasındaki bilim kurgu çalışmaları ve akademik çalışmalar yapılırken ilgili alanın adı bu yıllarda tam olarak belirlenmemiştir. Yapay zekâ terimi 1956 Yılında Darthmouth Konferansı’nda ilk kez kullanılmış ve insan zihnini taklit eden her durum bu terimle ifade edilmiştir. 
Yapay zekâ 1990’h yılların sonuna kadar bilim kurgu eserlerine ilham olmaktan öteye geçememiştir. 
1952 yılında bilgisayara karşı oynanan oyun 1997 yılında bir zeka oyunu ile geri dönmüş ve bu yıldan 
itibaren yapay zeka çalışmalarının bilimsel anlamda hız kazandığı söylenebilir. 

1968 yılında Arthur C. Clarke romanından uyarlanan “2001: A Space Odyssey” adındaki 
Stanley Kubrick filminde “Hal 9000” adında gelişmiş yapay zeka ve işlem gücüne sahip bir bilgisayar tasvir edilmiştir. İlerleyen yıllarda yapay zeka alanına olan ilgi ve yatırımlar azalmış ve 1974 yılında yapay zekanın ilk kışı olarak adlandırılan dönem başlamıştır. Bu kış döneminin 1978 yılında yayınlanan “Battlestar Galactica” dizisinde “Cylons” adı verilen savaşçı robotların tasvir edilmesi ile sona erdiği söylenebilir. 1984 yılında ilk “Terminator” filminde “Skynet” yapay zekâsı tarafından yönetilen ve yakın geleceği ele geçiren katil makineler tasvir edilmiştir. Burada dikkat çeken kendi öz farkmdalığı olan bir makinenin daha doğrusu yazılımın kendisine sadece emirleri uygulayan bir ordu yaratması ve bu askerleri yönetmesidir. Serinin sonraki filmlerinde “Skynet” yapay zekâsının ürettiği insanımsı makinalarm da kendi kararlarını alabilme yetisine sahip olduğu görülmektedir. Benzer şekilde 1987 yılında “Star Trek: The Next Generation” dizisinde görülen bilinçli bir android olan 
yüzbaşı “Data” dikkat çekmektedir. Bu yıllarda bilim kurgu eserleri ile öne çıkan yapay zeka 1997 
yılında IBM teknoloji firması tarafından geliştirilen “Deep Blue” bilgisayarı satrançta dünya şampiyonu Gary Kasparov’u yenmiştir. Bu bir zeka ve strateji oyununda üstün başarı göstermiş bir insanı yenen ilk makine olarak tarihe geçmiş ve yapay zekaya olan ilgiyi artırmıştır. 2000 Ti yılların başında yönetmen ve yazar Steven Spielberg, orijinali Stanley Kubrick tarafından geliştirilen ve robot bir çocuk hakkmdaki “Artificial Intelligence:AI” filmini sunmuştur. Film isminin “Yapay Zeka” olması bu terimin bir çok kesime ulaşmasını ve ilginin daha da artmasını sağlamıştır. Sonraki yıllarda ortaya çıkan gelişmeler yapay zekanın neredeyse her alanda kullanılabileceği potansiyelini göstermiştir. 

Yapay zekânın kendini gösterdiği ilk alanın bilgisayar oyunları olduğunu söylemek mümkündür. 2004 yılında Half-Life II bilgisayar oyununda gelişmiş bir yapay zekâ modülüne sahip fizik motoru olan ‘’Source Engine” kullanıldı. Bu fizik motoru rakip sanal oyuncuların her defasında farklı bir strateji ile oyuncuya saldırmasını ve oyuncu hareketlerinden yola çıkarak yeni stratejiler üretmesini sağlamaktadır. Bu durum bir yazılımın insan hareketlerine göre kendini tekrar tekrar programlamasını başka bir deyişle öğrenmesini ifade etmektedir. 

İlerleyen yıllarda yapay zekâ, yazılım seviyesinin üzerine geçerek donanım seviyesine ulaşmaya başlamıştır. 2005 yılında Stanford üniversitesinin geliştirdiği robot araç, Nevada’da bulunan 
212 kilometre uzunluğundaki Mojave çölünü otonom şekilde geçerek “Büyük Darpa Yarışı”nı 
kazanmıştır. Aynı yıl futurist ve mucit Ray Kurzwell, 2045 ’te yapay zekanın insan beyninin önüne geçeceğini öngördüğü “The Singularity” teorisini sunmuştur. 

1997 yılında DeepBlue adlı bilgisayar ile satranç şampiyonunu yenmeyi başaran IBM firması 
2011 yılında Watson isimli bir bilgisayar ile önceki şampiyonlar Brad Rutter ve Ken Jennings’i 
yenerek “Jeopardy!” adlı bilgi yarışmasını kazanmıştır. Bu bir bilgisayarın resmi olarak insana karşı kazandığı ilk bilgi yarışmasıdır. Fakat burada bilgisayarın sahip olduğu zekâdan çok işlem gücü dikkat çekmektedir. Aynı yıl Apple firması akıllı kişisel asistan olarak “Siri”yi tanıtmıştır. Siri sorulan sorulara mantıklı sesli yanıtlar verebilmektedir. 

2012 yılında Google’m geliştirdiği yapay beyin, YouTube’da milyonlarca görüntü arasında ilk 
olarak kedileri keşfetmiştir. 2013 yılında “Her” adlı filmde Joaquin Phoenix, bilgisayar işletim sistemi olan ve yapay zekâya âşık olan bir karakteri canlandırmıştır. Filmde işlenen konu insan makine 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iletişiminin farklı bir boyutunu göstermiştir. İlerleyen yıllarda yapay zekâ ile ilgili farklı konuları ele alan filmler yayınlanmaya devam etmiştir. 2014 yılında “Transcendence” filmi, zihnini bilgisayara aktaran ve süper zekâ olarak geliştiren yapay zeka araştırmacısını konu almıştır. Aynı yıl “Ex Machina” filminde kendi kararlarını verme yeteneğine sahip robot tasvir edilmiştir. Bilimsel anlamda ise Chatbot Eugene Goostman’m Alan Turing’in oluşturduğu Turing testini geçtiği belirtilmiştir. 

2015 yılında tehlikeli sınır bölgelerinde tehditlere karşı kendi karar mekanizması olan silah 
prototipleri üretilmiştir. Bu teknoloji savaş ve savunma alanının kurallarını yeniden belirlemekte ve geleceğin savaş teknolojileri hakkında varsayımların ortaya atılmasına zemin hazırlamıştır. 2017 yılı itibarı ile otomobil firmaları otonom şekilde hareket edebilen ve sürücüsünü tanıyan otomobillerini tanıtmaya başlamıştır. Ayrıca bu yıl yapay zekâ alanında bir çok atılımın, keşfin ve ilklerin yaşandığı bir yıl olarak kabul edilmektedir. Suudi Arabistan’ın yapay zekâya sahip “Sophia” adlı robota vatandaşlık vermesi bir makinanm kimliğinin oluşmasını sağlamıştır. Ayrıca “Google DeepMind” adlı yapay zekâ, oyun testinde saldırganlık, bencillik ve işbirliği gibi insana özgü davranışlar sergilemiştir. 
Benzer şekilde Facebook’un geliştirdiği iki farklı yapay zekâ kendi aralarında bir dil geliştirerek bu dil üzerinden iletişim kurmaya başlamıştır. Kullandıkları dil çözülemeyince proje askıya alınarak araştırmalara devam edilmektedir. Bu iki durum öz farkmdalığı olan makinalar üretmenin çok uzak bir gelecekte olmadığını göstermektedir. 

2018 yılında yapay zekâ tıp ve mühendislik alanlarında resmi olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Ticari alanlarda özellikle de reklam sektöründe kullanıcı deneyimlerini tanımlamak ve kişiye özel reklam gösterimi alanlarında genel geçer bir teknik olarak onaylanmıştır. Yüz tanıma, nabız ve öfke kontrolü gibi özellikler ile donatılan kamera sistemleri ve bağlı oldukları yapay zekâ modülü sayesinde suçların işlenmeden engellenebileceği sistemlerin prototipleri tanıtılmıştır. Ayrıca bu yıl itibarı ile yapay zekâ akıllı telefonlarda uygulama özelliği olarak da sunulmaya başlanmıştır. 

2019 yılında Microsoft, sporcuların karakteristik hareketlerinden sakatlanma olasılıklarını ve 
tahmini iyileşme sürelerini hesaplayan bir yapay zekâ geliştirmiştir. Bu sayede yapay zeka spor alanına da resmi olarak girmiştir. Konsol ve PC tabanlı oyunlarda kendi farkmdalığı olan karakterler kullanılmıştır. Geleceğe yönelik olarak da kendi farkmdalığı olan yapay zekâ uygulamalarının çevrimiçi olmaları (özgür bırakılmaları) konusunda kanunlar hazırlanmaya başlanmıştır (URL:3). 

3.3. Yapay Zekâ Türleri 

Yapay zekâ kendi içerisinde 4 alt gruba ayrılmaktadır (Anover, 2016, s.l). Salt tepkisel, limitli hafızaya sahip, zihin teorisine dayalı ve 10 yıl öncesine kadar bilim kurgu gibi görülen fakat günümüzde prototip seviyesinde de olsa öz farkmdalığı olan yapay zeka olarak sınıflandırılmaktadır. 

Tablo l’de yer alan alt türlerle birlikte kullanıldığı alana göre farklı şekilde isimlendirilen yapay zekâ türleri de mevcuttur. Örneğin genetik algoritmaların kullanılması ile üretilen strüktürler, yapay sinir ağları kullanılarak inşa edilen asma germe yapılar, insan uzuvları taklit edilerek kodlanan donatılar gibi. Bunlar yine yapay zekâ başlığı altında değerlendirilebilecek konular arasında yer almaktadır. Bunun nedeni ise esinlenilen nesne yerine parametrelerinden oluşturulan algoritmaların kullanılmasıdır. Yapay zekâ uygulamalarını, mimesis veya analojiden ayıran aktarım farklılığı, algoritma noktasında gerçekleşmektedir. Ancak hiçbir yöntem birbirinden bağımsız düşünülmemelidir. Bir başka ifade ile yapay zekâ doğal zekânın taklit edilmesidir. Dolayısıyla yapay zekâ bir anlamda biyo-mimesis olarak ifade edilebilir. 
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Tablo 1: Yapay zekâ türleri (http://www.socialbusinesstr.com/2017/03/27/yapay-zeka-turleri/ 

Erişim Tarihi:06.02.2019). 


Yapay Zeka Modeli 

Yapay Zeka Türü 

Açıklama 


Salt Tepkisel 

Yapay zekânın en basit formu olan bu tür, çevreyi veya durumu tamamen algılayarak gördüklerine göre davranış sergiler. Daha geniş bir dünya görüşü olmayan ve tamamen tepkisel hareket eden bu yapay zekâ türü, anıları şekillendiremez. Hafızası olmadığı için geçmiş deneyimlere göre güncel konular için karar veremez. Sadece tek bir alanda uzmanlaşabilir. Bu türe örnek olarak IBM’in satrançta Kasparov’u yenen bilgisayarı “Deep 
Blue” ve insan Go oyuncularını yenen 
“Google AlphaGo” verilebilir. 

[ 

□ 

Limitli Hafıza 

Yapay zeka evriminde limitli hafıza tipi Al, geçmişte öğrendiği bilgileri toplar ve daha önceden programlanmış olan bilgilerinin üzerine ekler. Doğru kararlar vermek ve uygun şekilde aksiyon almak için yeterli deneyime ve belleğe sahiptir. Örnek olarak sürücüsüz araçlar, “chatbot” çeşitleri ve kişisel sanal asistanlar verilebilir. 




Zihin Teorisi 

Zihin Teorisine dayalı yapay zeka türü, etrafındaki insanların davranışlarını etkileyebilen duygu ve düşüncelerini anlayabilme kapasitesine sahiptir. Hisleri, davranışlarının kaynağı olan motivasyonları, beklentileri anlayabilir ve sosyal olarak etkileşime girebilir. Henüz üzerinde çalışılan bu tür, gelecek yapay zeka sınıfı olarak görülüyor. Bu türe “I Robot” filmindeki 
“Sonny” örnek gösterilebilir. 
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Öz Farkındalık 

Öz farkmdalığı olan YZ türleri, kendisini ifade edebilir. Zihin teorisinin uzantısı olarak içinde bulunduğu durumu fark edebilir, kendi benliğinin farkına varabilir, başkalarının hislerini tahmin edebilir ve sonuç çıkarabilir. 
Zeki, duyarlı ve bilinçli olan bu tür, makinelerin gelecek kuşağı olarak tanımlanmaktadır. Örnek olarak “Ex 
Machina” filmindeki Eva gösterilebilir. 


3.4. Yapay Zekâ Kullanım Alanları 

Yapay zekâ, yakın geçmişte kısıtlı alanlarda kullanılabilirken günümüzde neredeyse her alanda kullanım potansiyeli bulunmaktadır. Bilişim sektörü başta olmak üzere sağlık, ticaret, ulaşım, savunma gibi alanlarda aktif olarak kullanılmaktadır. TRAI (Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi) adlı kuruluş, yapay zekâ ve sektörel etki analizi çalışmasında, Şekil 1’ de iş alanlarına göre yapay zekâ kullanımını ifade etmektedir. 
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Şekil 1: TRAI Sektörel Etki Analizi (https://iO.wp.com/turkiye.ai/trai- assets/uploads/2018/06/Sektorel Etki Analizi.png?ssl=l Erişim Tarihi: 06.02.2020) 

Sektörel etki analizi raporunda yapay zekânın sanat alanında kullanımının çok az olduğu görülmektedir. Sanat alanı ile ilintili olan tasarım alanı ise bu analiz raporunda bulunmamaktadır. Bu durum tasarım alanında az sayıda çalışma yapılmasından kaynaklanmaktadır. Fakat yapılan yeni çalışmalar, yapay zekânın sanat ve tasarım alanlarında da kullanılabileceğini göstermektedir. 

3.5. Tasarım Alanında Yapay Zekâ 

Yapay zekâ birçok alanda olduğu gibi tasarım alanında da deneysel olarak adlandırılabilecek bir ölçekte kullanılmakta ve gelişmektedir. MIT ve Columbia üniversitelerinden araştırmacıların ortak olarak yürüttüğü bir projede endüstri ürünleri tasarımcılarının yerine ürün tasarımlarını otonom bir şekilde hazırlayan ve detaylı şekilde analizini yapan bir yazılım geliştirilmiştir. Yapay zekâ destekli bu araç herhangi bir nesnenin tasarımı kütle, sürtünme, basınca dayanıklılık gibi birçok değişkenin aynı anda hesaba katılarak en uygun şekilde hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Her bir değişken en uygun etkinlik derecesine göre ayrı ayrı düzenlenmektedir (Matheson, 2018). 

Başka bir ifade ile bu araç, yinelemeyi ve geri beslemeyi tasarım sürecinden çıkartmaktadır. 
Araç, tüketici ürünlerinin ve endüstriyel parçaların tasarımı ve mühendisliği için kullanılabilir. Bu ürünlerin tasarım aşamasında tasarımcıların tahmin yoluyla gerçekleştirmeye çalıştığı bazı işlemler, bu araçla en doğru ve hızlı şekilde, tahmine ve varsayıma gerek kalmadan gerçekleştirilebilmektedir. 

MIT ve Columbia üniversitelerinin hazırladığı yapay zekâ yazılımının anlatıldığı makalede şu ifadeler yer almaktadır; 

“Sıradan tasarım optimizasyon tekniklerinin sınırlayıcı özelliği, performans değerlendirmesi için tek bir fonksiyonun kullanılmasını gerektirmesidir. Ancak çoğu uygulamada birden fazla değişken tasarımın kalitesini ölçmek için kullanılmaktadır. Yapılar kararlı oldukları ölçüde hafif de olmalılar. 
Araçlar aerodinamik, dayanıklı ve ucuza üretilebilir olarak tasarlanmalıdır. Birçok durumda performans hedefleri birden fazla olmanın dışında aynı zamanda birbiriyle çelişebilmektedir. Bir tasarımı bir alanda geliştirmek genellikle diğer alandan feragat etmeyi gerektirebilir. Bu yazılım sayesinde tasarımın farklı alanlarından taviz vermek yerine her yönü ile kusursuza yakın hale getirmek mümkün olabilir. ” 
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Sistemin tasarımcıları yazılımın çalışma prensibini somun anahtarı örneği ile açıklamaktadır. 
Somun anahtarının neden geniş bir kafası ve uzun ince bir başlığı vardır? Uzun gövde dönme kuvvetini artırmakta fakat gövdenin uzaması da kafa kısmının dayanacağı baskı miktarını azaltmaktadır. Bu nedenle kafa kısmının gövdeye göre daha kaim olması gerekmektedir. Bu somun anahtarı hakkında bilinen ve kanıtlanmış bir gerçektir. Günümüzde kullandığımız bu araç tasarım olarak en ideal duruma ulaşmış durumdadır. Fakat bu bilgiye uzun yıllarca süren bir deneyimleme ile ulaşılmıştır. MIT’nin geliştirdiği araç ise bu sonuca çok kısa bir süre içinde ulaşmaktadır. 



Design Space Performance Space 


Şekil 2: MIT yapay zekâsının somun anahtarı çözümü (https://www.dunyahalleri.com/yapav- zeka-endustrivel-tasarim-icin-de-geliyor/ ErişimTarihi: 06.02.2020) 

Yeni üretilecek ürünlerde benzer mükemmeliyeti elde etmek için yıllarca sürecek deneme ve yanılma için vakit ve kaynak israfı yapmadan, benzer yazılımlar ile uzun süreç gerektiren deneyimleme saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilir. İlgili tasarım kullanıcı için mükemmelleştirilmekle birlikte zamandan ve kaynaktan da tasarruf sağlanabilir. 

2017 yılında Almanya’nın Hamburg kentinde yapımı tamamlanan “Elbphilharmonie Konser 
Salonu” tasarımda yapay zekâ kullanımının iyi bir örneği niteliğindedir. Yapının iç duvarlarını ve tavanını tamamen kaplayan akustik panellere bakıldığında yüzey dokusunun benzer olduğu görülmektedir. Fakat toplamda yaklaşık 10000 adet olan bu panellerin her biri birbirinden farklıdır çünkü farklı bölgelerde farklı akustik hesaplamalar yapılmıştır. Tasarım ekibi her bir panelin tasarımını yapının ve akustik hesabındaki değişkenlere göre tasarlamanın uzun bir zaman alacağı bilinciyle parametrik tasarım yöntemlerinden faydalanmaya karar vermiştir. İçlerinde yazılım mühendisleri ve mimarların bulunduğu bir ekip 40000 satırlık bir koddan oluşan özel bir yapay zekâ algoritması oluşturmuş ve bu sayede 10000 panel üzerinde 1 milyon küçük hücre barındıran ve yapının bütün iç mekânını kaplayan eşsiz paneller ortaya çıkmıştır. Panellerin üretiminde de 3D printer ve router teknolojileri kullanılmıştır (Özcan, 2017). 



Şekil 3: Elbphilharmonie Konser Salonu Akustik Paneller (https://hamburg.gaycities.com/arts/301376-elbphilharmonie Erişim Tarihi: 06.02.2020) 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Mimari tasarım alanında kodlardan faydalanan örnekler de yapay zekâ sınıfında değerlendirilebilir. Tasarımcının uzun bir zaman aralığında oluşturulabileceği karmaşık tasarımlar kodlar ile çalışan parametrik tasarım yazılımları ile dakikalar ile ifade edilen zamanlarda kolayca oluşturulabilmektedir. Ayrıca parametre ve algoritmalarda yapılan sayısal değişiklikler ile farklı varyasyonların oluşturulması da kolaylaşmaktadır. Parametrik tekniklerin mimariye uygulanması anlamında en başarılı örnekler Mimar Zaha Hadid tasarımları olarak gösterilebilir. Zaha Hadid Mimarlığın tasarımcısı Patrick Schumacher’in ortaya attığı parametrisizm düşüncesi olan sayısal kodlar ile hareket, bir çeşit yapay zekâ anlayışı olarak değerlendirilebilir. Parametrik tasarımda, farklılaşarak birbirini tekrar eden biçimler ön plana çıkmaktadır. Kodların değişmesi ile sıralanış şekilleri, yüzey örüntüleri gibi değişkenlerle biçim kontrol edilebilmektedir. 



Şekil 4: Parametrik Tasarım Örnekleri (https://www.zaha-hadid.com/archive/) 

Yapay zekâ web sayfası tasarımlarında, ambalaj tasarımlarında ve afiş tasarımları gibi farklı alanlarda da sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin web sayfalarındaki değişken reklamların belirlenmesinde kullanıcı tercihlerini gözleyen ve bu tercihlere göre kullanıcının ilgi alanlarına yönelik en uygun reklamı göstermek içim yapay zeka algoritmalarından faydalanılmaktadır. 

Tasarımda yapay zekâ kullanımı kavramı değerlendirildiğinde içerisinde genetik algoritmalar ve sinir ağlarına ait çeşitli özellikleri barındıran üretken sistemler devreye girmektedir. Üretken sistemler olarak adlandırılan yaklaşım da genetik algoritmaların kullanılması ile farklı alanlara uygun 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çözümler haline gelebilmektedir. Temelleri 1970 yılında John Holland tarafından atılan genetik algoritmalar, evrimin barındırdığı ilkelere dayanan bir tarama ve uygun biçime sokma yaklaşımıdır. 
Başka bir deyişle genetik algoritma doğada bulunan evrimsel sistemlerin taklit edilerek uygulanmasının sistematik yaklaşımıdır. Geleneksel yöntemlere göre farklılık gösteren bu yöntem, parametrelerden oluşan kümeleri değil kodlardan oluşan biçimleri kullanır ve olasılık prensiplerine göre çalışmaktadır. Çözümlerin bulunduğu evrenin tamamını yerine belirli bir kesiti tarayarak arama yapmakta ve kısa bir zaman aralığında en etkili çözüme ulaşmaktadır (Goldberg, 1989, s. 1-7). 

Bir başka görüş bir problemin genetik algoritmalar kullanılarak çözülmesi, problemi sanal olarak bir çeşit evrimden geçirerek yapılmasıdır. Doğadaki evrimi taklit ederek sayısal ortamda yeniden oluşturulan ve genetik algoritma yapılarını kullanan bu süreç ile yeni biçimler üretmek mümkündür. Bu programlar canlılarda bulunan DNA diziliminde olduğu şekilde “0” ve “1” sayılarından oluşan bir kod dizisini kullanmaktadır (Jang, 1997, s. 176 akt: Armağan, 2019, s.46). 

Tasarımda genetik algoritma kullanımı, üretilen her yeni ürünün bir öncekinde ortaya çıkan sorunları ve zayıf yanlarını güçlendirmesi ve bir sonraki ürünün daha kararlı olmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem yapay zekâ modülü içeren yazılımların uzayında çalışır ve bir önceki hatalı veriyi işleyip bir sonraki ürünü hatasız hale getirmek amacı ile sonsuz defa deneme gerçekleştirir. 
Algoritmaya göre hatasız versiyona ulaşıldığı anda hesaplama sona ermektedir. 

Genetik algoritma ve diğer algoritmik alt sistemler üretken tasarım sistemleri olarak adlandırılmaktadır. Üretken tasarım sistemleri, yapay zekâ teknolojileri ile ilişkili farklı yöntemler ile karşımıza çıkmaktadır. Fakat mobilya tasarımı alanında kullanımı genel olarak girdiler ve çıktılar arasında oluşturulan algoritmaları ifade etmektedir. 

Algoritmalar sayısal değişkenleri geometrik biçimlere yâda matematiksel ifadelere dönüştüren yapılardır. Sayılardan ve sembollerden meydana gelen algoritma yapıları tasarım öğelerini ve tasarımın bütününü hesaplamalı bir şekilde üretebilme kapasitesine sahiptir. Barındırdığı bu kapasite, üretken tasarım sistemlerinin işleyiş prensibini oluşturmaktadır. 

4. MOBİLYA TASARIMINDA YAPAY ZEKÂ-TASARIMCI İLİŞKİSİ 

Mobilya geniş bir ifadeyle, oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin donatılmasına yarayan taşınabilir eşya olarak tanımlanmaktadır (Hasol, 1979, s.326). Bu tanım ile beraber, insanoğlunun yıllardır süregelen oturma, yatma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan mobilyanın, sadece fiziksel bir anlamı olduğundan bahsetmek yanlış olacaktır. Bu nedenle fiziksel anlamı haricinde estetik anlamları ile birlikte mobilya, bulunduğu mekânın ve kullanıcısının yaşam tarzını ifade eden özel bir ürünü tanımlamaktadır. 

İç mimarlık ile ürün tasarımı alanlarının arakesitinde bulunan mobilya ifade ettiği bu anlamlarla ele alındığında teknolojiden faydalanan, tasarımcısının beğenisi ve kullanıcının gereksinimleri ile yakın ilişkilidir. Yapay zekâ teknolojilerinin algoritma ve kodlar ile oluşturulan tasarımları ele alındığında tasarımın çıkış noktasında bulunan prensiplerin sayısal ortama aktarılması dikkat çekmektedir. Zaha Hadid tasarımı olan Aqua Table su damlalarından esinlenen bir tasarıma sahiptir. Fakat tasarımın oluşumu daha karmaşıktır. Öncelikle suyun düz bir yüzeyden süzülerek damlamasını taklit edecek bir kod geliştirilmiş ve bir simülasyona tanıtılmıştır. Bu işlemin ardından oluşturulan kod her hesaplama denemesinde doğada olduğu gibi rastlantısal bir şekilde süzülen su damlası biçimleri oluşturmaya başlamıştır (Şekil 5). 
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Şekil 5: Aqua Table Sayısal Damlaların Oluşumu (https://www.zaha-hadid.com/design/aqua- 

table/ Erişim Tarihi: 06.02.2020) 

Tasarımcı bu noktada rastlantısal bir biçimde oluşan ve sonsuz bir şekilde tekrar eden su damlalarını istediği biçimi yakaladığı zamanda yazılımı durdurarak elde ettiği biçimi saklayabilir. Elde edilen biçim algoritmada yapılacak değişiklikler ile bu aşamadan sonra farklı prensipler ile de değiştirilebilir. Daha sonra tasarımcının isteği doğrultusunda değişiklikler yapılarak üretim aşamasına hazır hale getirilebilir. 

Tasarım tamamlandıktan sonra üretiminin de geleneksel yöntemler ile yapılması zor olacaktır. 
Bu nedenle üretimde de yine dijital üretim teknikleri tercih edilmiştir. Algoritmalardan meydana gelen sayısal modelin koordinat kodları CNC makinasma aktarılarak ürünün üretimi tamamlanmıştır. 



Şekil 6: “Aqua Table” Üretim Aşaması ( https://www.zaha-hadid.com/design/aqua-table/ Erişim 

Tarihi: 06.02.2020) 

Aqua Table örneğinde yapay zekâ destekli kodları kullanan yazılımın tasarımcıya en uygun biçimi bulmasında yardımcı olmak amacı ile kullandığı söylenebilir. Tasarımcı istediği noktada yazılıma ve ortaya çıkan tasarıma müdahale edebilmektedir. 



Şekil 7: “Aqua Table” Sonuç Ürün Modeli (https://www.zaha-hadid.com/design/aqua-table/ 

Erişim Tarihi: 06.02.2020) 
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Yapay zekâ tasarımda olduğu kadar üretimde de kullanılan bir teknik olarak da karşımıza çıkmaktadır. ZHA Code (Zaha Hadid Architects Parametrik Tasarım Grubu) tarafından parametrik bir şekilde kodlanan Thallus adlı tasarım yapay zekâ destekli tasarım ve üretim anlamında önemli bir örnektir. 



Şekil 8: “Thallus” Oturma Birimi ( https://www.archdaily.com/search/all?q=thallus Erişim 

Tarihi: 07.02.2020) 

Tasarım 6 eksenli bir 3D printer teknolojisi yardımı ile eğrisel bir parametrik şablon üzerinde kıvrılarak devam eden ve ek yeri bulunmayan şeritlerden üretilmiştir. Tasarım üzerindeki her eğri, her bağlantı noktası, eğrilerin birbirlerine olan yakınlık uzaklık değerleri, eğrilerin boyutları gibi bütün unsurlar kodlanarak parametrik tasarım yazılımına aktarılmıştır. Bu tasarımda kodlama yöntemi tasarımcılara olası hataları tasarıma başlamadan tamamlama fırsatı sunmaktadır (Sayed, 2017, Url 11). 

Tasarımcının duygu, anı, tecrübe, birikim, yaratıcılık gibi olgularına ihtiyaç duyan mobilya tasarım sürecinde, yapay zekâ destekli yöntemler önem kazanmaktadır. Günümüz teknolojisi ve yapay zekânın insan zihnini taklit etme yeteneği göz önüne alındığında, tasarımcı ve yapay zekâya dayalı algoritmaların uyum içerisinde çalıştığı bu yöntem, beklenenden çok daha farklı örnekler ile karşımıza çıkmaktadır. 

Autodesk firmasının yapay zekâ destekli üretken tasarım yazılımı ile geliştirdiği oturma elemanı alternatifleri bu yönteme iyi bir örnek niteliğindedir (Şekil 5). Ürün tasarımını biçimlendirecek ölçüde malzeme, ağırlık, boyut, mukavemet, üretim teknikleri, kaynak maliyeti gibi değişkenler yazılım sistemine tanımlanmıştır. Tasarım yazılımında oluşturulan çözüm evreninde farklı tasarım alternatifleri üretmiştir. Oluşan bu olası çözüm evreninden sonuçlar filtrelenerek üretim aşamasına geçilebilir. Ortaya çıkan ürünler değerlendirildiğinde, yapay zekâ destekli üretken tasarım sistemlerinin çalışma prensibini ve alternatif üretme yeteneğini test eder niteliktedir. Ancak ortaya çıkan sandalye, fiziksel gereklilikleri en uygun şekilde bir araya getirirken, kullanıcı isteklerinin arka planda kaldığı söylenebilir. 
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Şekil 9: Üretken tasarım prensibi ile türetilmiş sandalye alternatifleri (https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Generatiye-Design-Lab Erişim 

Tarihi:07.02.2020) 

Marco Hemmerling ve Ulrich Nether tarafından tasarlanan “Generico Chair” oturma elemanında, Autodesk örneğinde olduğu gibi algoritmaya dayalı üretken tasarım yöntemleri kullanılmıştır. 






Şekil 10: Generico Chair Oluşum Aşamaları 

https://cdn.yankodesign.com/images/design news/2019/01/auto-draft/generico chair 7.jpg 

Erişim Tarihi: 07.02.2020) 

“Generico Chair” tasarımı, aracının barındırdığı algoritma ve kod kümesi basitçe bir sandalyeye benzeyen katı kütleyi dayanımı yok etmeyecek kadar hafifletmesi ve inceltmesini ifade etmektedir. Bu tasarımda algoritmaya yükseklik ve derinlik gibi parametrelerin yanı sıra sağlamlığı ve hafifliği sağlaması adına da voronoi geometrisinin algoritmaları da tanımlanmıştır. İlgili değişkenler şekil 10’da görüldüğü gibi kodlar ve yapay zeka desteği ile otonom bir biçimde oluşturulmuştur. 
Üretim, tasarım aşamasında elde edilen kodların 3D yazıcıya tanımlanması ile gerçekleştirilmiştir (Sheth, 2019, Url.10). 
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Şekil 11: “Generico Chair” Sonuç Ürün Modeli https://cdn.yankodesign.com/images/design news/2019/01/auto-draft/generico chair l.jpg 

Erişim Tarihi: 07.02.2020) 

Üretken sistemler ve makine öğrenmesine farklı bir örnek olarak Autodesk araştırma merkezinin ürettiği “Dreamcather” yazılımı ile tasarlanan “Elbo Chair” gösterilebilir (Şekil 12). 
Tasarım yazılımının çalışma prensibi makine öğrenmesine dayalı bir yapay zekâ algoritmasına, örnek tasarımların verilerek ardından yük, sağlamlık, bağlantı mukavemeti gibi parametrelerin girilmesi adımlarına dayanmaktadır. Yazılım, verilen örnekleri analiz ederek tasarım sürecine başlamaktadır. 
Verilen diğer parametreler ilgili analizlerle birleştirilerek sayısal hesaplama süreci ardından tasarım önerisini oluşturmaktadır. Bu örnekte Yazılıma Hans Wegner’e ait Elbow ve Whishbone sandalyeleriyle Berkeley Milss tasarımı olan “Lambda” sandalyenin 3D modelleri Dreamcather programına yüklenmiştir. Tasarım parametreleri olarak 45 cm oturma yüksekliği ve 150 kg taşıma kapasitesi belirtilmiştir “Elbo Chair” örneği, yapay zekâ destekli üretken tasarım sisteminin temel prensibi tasarım sürecinin büyük bir kısmının yazılıma devredilerek sürecin verimliliğini artırmasına dayanmaktadır. Bu insan-makine işbirliğinin iyi bir örneği niteliğindedir. “Dreamcatcher” bir tasarımcının belki de düşünemeyeceği alternatifleri ortaya koysa da insan zihni bu algoritmayı farklı bir noktada geçeriz kılacaktır. Bunun nedeni ürünü kullanacak olan bireylerin beğenilerinin, yapay zekânın doğru bir biçimde hesaplayamayacağı karmaşıklıkta bir algoritmayı ifade etmesidir. Bu noktada özellikle mobilya tasarımında yapay zekâ uygulamalarının insana bağlı süreçleri önem taşımaktadır (Armağan, 2019, s.72). 



Şekil 12: Elbow, Whishbone, Lambda Chair, Elbo Chair (soldan sağa) (https://gallerv.autodesk.com/fusion360/proiects/elbo-chair--generated-in-proiect-dreamcatcher- 

made-with-fusion-360 Erişim Tarihi: 14.11.2019) 

Yapay zekâ destekli yazılımlar ile üretilen mobilyalara yakın zamanda ortaya çıkmış örneklerden biri 2019 yılında Karteli firmasına “Autodesk Lab.” ve Philippe Starck işbirliği ile tasarlanan ve üretilen “A.I Chair” oturma elemanıdır (Şekil 13). Tasarımın tamamı yapay zekâ tarafından yapılan sandalye, yapısal güç ve sağlamlık gereksinimlerini bir arada sağlamaktadır. 
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Philippe Starck “Al Chair” tasarım sürecinin başlangıcını şu sözlerle ifade etmektedir; “Karteli, Autodesk ve ben yapay zekâya bir soru sorduk. Yapay zekâ, vücudumuzu en az miktarda malzeme kullanarak nasd dinlendirebiliriz? ” (Armağan, 2019, s.77). 

Bu soru gelecekte tasarım problemlerinin yapay zekâ algoritmaları ile nasıl çözümlenebileceğine bir örnek niteliğindedir. Bu anlamda bir öncü olarak da değerlendirilebilir. 
Bilgisayar teknolojisinin geldiği bu nokta, yapay zekanın, en gelişmiş insan beyninin haftalarca çözüm bulamadığı problemlere saniyeler içerisinde çözüm ve alternatif üretebilmesi anlamına gelmektedir. 
Bu düşünce bilim kurgu senaryosu olarak görülebilir. Ancak 20 yıl önce hayali bile kurulamayan teknolojilerin, günümüzde toplumun her kesiminden bireylerin erişiminde olması, yakın gelecekte yapay zekânın ve desteklediği diğer araçların en büyük yardımcımız olacağına işaret etmektedir. 


Al Chair tamamen yapay zekâ ile tasarlanmış olması bakımından geleceğin yenilikçi mobilya tasarımlarına öncü olma niteliğindedir. Ayrıca ortaya çıkan ürün, Starck ve tasarım ekibinin yapay zekâya sorduğu soruya verilen bir yanıt niteliğindedir. Yapay zekâ, tasarımcıya çözüm alternatifleri sunar ve tasarımcı tecrübesi ve tasarım yaklaşımıyla A.I. Chair’a son dokunuşunu yaparak ürünü tamamlar (Şekil 7-8). 



Şekil 13: Al Chair Tasarım Aşamaları (https://www.starck.com/ Erişim Tarihi: 06.02.2020) 



Şekil 14: Al Chair. Autodesk&Philippe Starck. (https://www.starck.com/ Erişim Tarihi: 

16.05.2019) 

“Al Chair” tasarım anlamında bir insan eliyle tasarlanmış gibi görünmektedir. Yapay zekâ yazılımının tasarım aşamalarına bakıldığında ilk süreçte farklı hesaplamalar yapıldığı görülmektedir. 
Phillipe Starck’m tasarım yaklaşımının bu anlamda önemli olduğu söylenebilir. Tasarım tamamen yapay zekâ ile tasarlanmış olsa da tasarımcının son estetik dokunuşunu yapması yapay zekâ teknolojileri değerlendirildiğinde önem taşımaktadır. 

Al Chair tasarımının ulaştığı son biçime bakıldığında Phillipe Starck’m tasarım yaklaşımına büyük oranda benzediği görülmektedir. Bu durum parametreler arasındaki değişkenlerin tasarımcının ekolüne göre belirlenmiş olabileceği yâda tasarımın sondan bir önceki versiyona kadar ulaştığı 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sonrasında tasarımcı tarafından düzenlendiği varsayılabilir. Her iki durumda da tasarımcının dokunuşundan bahsetmek mümkündür. 

Al Chair insan makine işbirliğinin çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. Alışılmış yaklaşım bir insanın tasarıyı çeşitli yöntemler ile oluşturması ve bunu başka bir insanın kullandığı bir makine ile üretmesidir. Makine burada hep yönlendirilen konumdadır onu yönlendiren insandır. Fakat “Al Chair” örneğinde tasarım, makine daha doğrusu yazılım tarafından oluşturulmuştur. Burada insanı yönlendiren konumda makine bulunmaktadır. Üretim yöntemi ve detayları hakkmdaki veriler yazılım tarafından oluşturulmuş ve insan sadece verilen komutları yerine getirerek ürünü ortaya çıkarmıştır. 
Bu yönü ile yapay zekâ ile doğal zekâ yer değiştirmiştir. 

5. SONUÇ 

Yakın geçmişte bilim kurgu senaryolarında karşımıza çıkan yapay zekâ yapılan teknolojik atılımlar ile günümüzde birçok sektörde kullanılabilir hale gelmiştir. Özellikle matematiksel değerlerin bulunduğu ölçülebilir alanlarda ve robotik ile ilgili alanlarda yoğun şekilde kullanıldığı söylenebilir. 
Başka bir ifade ile girdi ve çıktı değerlerinin net olduğu hesaplamaya veya istatistik verilerinin bulunduğu çalışma alanlarında kullanılmaktadır. Sonuçlarının belirsiz yâda göreceli olacağı alanlarda kullanımı ise son yıllarda yapılan kısıtlı çalışmalar ile karşımıza çıkmaktadır. Mobilya tasarımı alanı da bunlardan biridir. 

Mobilya tasarımında teknik detayların yanı sıra, tasarımcının mesleki birikimi, tasarım yaklaşımı, kullanıcı talepleri, gereksinimleri, mobilyanın kullanım alanı gibi değişkenler de sonuç ürünü etkilemektedir. Önceden belirlenebilen parametreler yapay zekâya girdi olarak eklenebilmesine rağmen tasarımın doğası gereği tasarımcının son dokunuşuna ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle yapay zekâ desteği ile üretilen ürün sonuçlanmadan önce tasarımcının tasarım anlayışındaki değişkenlere göre yeniden ele alması gerekmektedir. Bu nedenle yapay zekânın tasarım sürecinde hızlı öneri ve alternatif sunması yönüyle tasarımcıya destek olduğu sonucuna varılabilir. Yapay zekâya tasarım kimliği parametrelerinin kazandırılabilmesi tasarımcı-yapay zekâ ilişkisini güçlendirecektir. Mevcut teknolojik gelişmelere bakıldığında makine öğreniminin dışında, öz iradeye ve duygusal birikime sahip olamadığı açıkça görülmektedir. 

Yapay zekâ kendi öz iradesi ile tasarım oluşturamamasma rağmen tasarımcının zaman alacak teknik hesaplamalarını, dakikalar ile ifade edilen sürelerde hatasız bir şekilde tamamlayabilmektedir. 
Mobilyanın taşıyacağı yük, malzeme, bağlantı elemanı veya noktası, ağırlığı gibi değişkenlere maksimum değerler girilmesi ve yapay zekâya hesaplatılması tasarımcının deneme yanılma yoluna gitmeden doğru değerlere ulaşmasını sağlayacaktır. Tasarımcı kendi yaklaşımına veya diğer değişkenlere göre mobilya iskeletini ve üst yapısını düzenleyerek tasarımı sonlandıracaktır. Burada zaman, malzeme, kaynak ve işgücü tasarrufundan söz etmek mümkündür. 

Al Chair örneğinde tasarımcı ve yardımcının nispeten yer değiştirdiğinden bahsedilebilir. 
Autodesk kaynaklı yapay zekânın katı bir kütleyi verilen parametre aralıklarında kalmak koşulu ile bir sandalyeye dönüştürdüğü görülmektedir. Burada tasarımın büyük çoğunluğunu oluşturan ve şekillendiren yapay zekâ olmuştur. Tasarımcı belirli bir aşamadan sonra son düzenlemeyi yapmıştır. 
Tasarımcı ve yapay zekânın tasarım üzerindeki etki oranı düşünüldüğünde tasarımcının yardımcı konumunda olduğu görülmektedir. Bu deneysel çalışmanın amacının neredeyse bütün tasarımın, yapay zekâ tarafından biçimlendirilmesi olduğu tasarım ekibi tarafından belirtilmiştir. 

Sonuç olarak mobilya tasarımında farklı yapay zeka uygulamalarının kullanılabileceği görülmüştür. Üretim ve teknik hesaplama konularında başarılı sonuçların alındığı bilinmektedir. Fakat bir mobilya tasarımının bütünüyle bir yazılım tarafından yapılması ancak makine öğrenimi ile gerçekleşebilmektedir. İncelenen örnekler, yapay zekânın, sıfır noktasından sonuç ürüne yakın bir noktaya kadar, kendi kendine tasarım yapacak yazılımlarla kullanılabileceğini göstermektedir. 
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1. GİRİŞ 

Dikkatsizlik, umursamazlık, bilerek ve kasıt güderek ya da bunlardan farklı sebeplerden dolayı meydana gelen acil durumlar afet olarak tanımlanır. Böyle durumlarla karşılaşılma ihtimaline karşı kullanıcıların güvenli tahliyeleri için bir kaçış planı oluşturulması gerekli ve zorunludur. Herhangi bir acil durum karşısında acil durumla karşı karşıya kalan kullanıcılar için gerekli olan “müdahale- koruma-arama/kurtarma ve ilk yardım ” konularının yapı tasarımında düşünülmesi yönetmelikte belirtildiği üzere gerekli tedbirlerin alınması acil durum sonrası oluşacak can ve mal kaybını en aza indirmek için gereklidir. (Resmi Gazete, 2019). 

Yasal mevzuata göre işveren güvenli bir çalışma alanı sağlamakla görevli ve yükümlüdür; kullanılan ekipmanlar da çalışma alanı için gerekli işleve göre değişkenler belirtilen şekilde ve sayıda tasarlanmalı ve olası bir acil duruma karşı mümkünse önleyici tehlike durumuna göre sınırlandırıcı nitelikte olmalıdır. Yine işveren olası bir acil duruma karşı gerekli olan ölçme test etme ve bu verileri değerlendirme ve çalışanların olası bir acil durumda güvenli tahliyesi için bir acil kaçış planı hazırlatmak durumundadır. Bunun haricinde işveren acil durumlara karşı belirtilen “müdahale - koruma-arama/kurtarma ve ilk yardım” konusunda yeterli yetkisi olan gerekli eğitimleri almış kişilerle ile ortak çalışarak olası acil duruma karşı tatbikat yaptırılarak hazır bulundurulmalıdır (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2019). 

Acil kaçış yolları yapının işlevine kullanıcı sayısına ve bazı diğer değişkenlere bağlı olarak mimari tasarım sürecinde ciddiyetle ele alınması gereken önemli bir konudur. Bu konu kullanıcıların yapıyı güvenli bir şekilde tahliyesi için hayati önem taşımaktadır. Yapı işlevine bağlı olarak kaçış yolu uygulamalarında bazı noktalarda değişiklikler bulunmaktadır. Bununla alakalı olarak en önemli nokta yapıyı en kısa yoldan en kısa sürede boşaltılabilecek şekilde tahliye edilebilmesidir. (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2019). Özellikle farklı kullanıcı gruplarına hitap eden eğitim yapılarından acil durumlarda bina kullanıcılarının tahliye edilmesi ayrı bir öneme sahiptir. Bu çalışma kapsamında ise eğitim yapısı olarak üniversite kampusu içerisinde bulunan bir yapı ele alınmıştır. 

Bu çalışmada; eski üretim tesisi olan Kayseri Sümer Bez fabrikası içerisinde yer alan depo binasının, şimdiki yükseköğretim kurumu Abdullah Gül Üniversitesi Büyük Hangar yapısının, mevcuttaki kullanımına göre yapılmış olan acil kaçış yolları incelenmiş, yasal mevzuatta yer alan duruma göre; doğruları-yanlışları, ortaya koyulmuştur. Buna göre de AGÜ Büyük Hangar Binası üzerinden, bir eğitim yapısında olması gereken acil eylem planının getirdiği mimari planlamayı içerir acil kaçış yolları ve planları için öneri sunulmuştur. Bu yapının seçilme sebebi; önceki kullanımında bir üretim tesisi olması ve dönemin SSCB tarafından inşa edilmiş olması, restorasyon geçirerek yeniden işlevlendirilmesi ve bunun sonucu olarak bir eğitim yapısına dönüşmesidir. Her dönem kullanımında acil durumlar ile karşılaşıldığında yapıyı kullanan yoğunluğu fazla olmuştur. Ayrıca yapının işlevi sebebi ile acil durum ile karşılaşılma durumu olma ve bu durumun çeşitliliği de yapının seçilmesinde etken olmuştur. Çalışmanın ülkemizde konu üzerinde farkmdalık yaratması ve konuya temel teşkil etmesi beklenmektedir. 
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2. ACİL EYLEM PLANI 

AF AD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) “ büyük fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâller ” acil durum (AFAD, Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2014) demektedir. Acil durumlar yasal mevzuatta da yerini almıştır. 
Yönetmelikte “ toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz hali ” yine acil durum olarak tanımlanmaktadır (AFAD, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, 2013) “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliği (İADHY)”nde çalışma yaşamına yönelik olarak oluşabilecek acil durumlar öncesinde-sonrasmda yapılacakları belirlenmektedir. Bu yasal mevzuata göre acil durum ise; “ işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar ” (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2013) biçiminde tanımlanmıştır. Bu tanımda yer alan “ işyerinin tamamında veya bir kısmında” ifadesinden anlaşılacağı üzere acil durumun meydana gelebileceği alan önemli bir olgudur. 

“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe” göre ise acil durum; “ afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı halleredir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2007). Bu yönetmelik kapsamında mimari tarım aşamasına bir yapı için acil durumlarda oluşabilecekleri başta önlemek en kötü ihtimal azaltmak ve tahliyeyi kolaylaştırmak için teknik yapılması gerekenler belirlenmiştir. Mimari tasarım aşamasından başlamak üzere acil durumlar ortaya çıkmadan tedbirler alınmalıdır. Öncelikle önleyici ve sınırlayıcı tedbirlere yönelik planlamaların gerçekleştirilmesi önemlidir (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2017). Ayrıca acil durum senaryolarının herhangi bir acil durum meydana gelmeden önce hazırlanması önemlidir. Senaryolarda özellikle “olsa/olmasa ne olur” soruları cevap bulmalıdır. Senaryonun bu yöndeki kurguları, risklerin ortaya koyulmasmıda, var ise güvenlik açıklarının belirlenmesinde, istenmeyen olayların olmasında oluşacak durumlardaki etkiyi azaltacak ve arama-kurtarma ya yönelik taktiklerin ne olacağını belirleyecektir (Alexander, 2012). Acil durumlarda oluşacak olan sosyal, ekonomik ve psikolojik hasarların engellenmesi için de acil durumlar oluşmadan ve oluşursa da hemen çözümler getirilmesi gereklidir. Bunun için acil durum planlarının yapılması önem arz etmektedir. Bu yönde gereklilik ile yapılan acil durum planı “ insanın canı ve malıyla diğer faaliyetlerinin, olağan dışı olayların sonuçlarından en az kayıp ve zararla kurtulabilmesi için yapılması gereken iş ve işlemlerin, olaylar olmadan önce planlaması ve olay sırasında; zamanında, hızlı ve etkili bir şekilde uygulanmasını gerektiren tüm faaliyetlere 0 ı ara k tanımlarken (AFAD, Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2014). “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY)”, acil durum planını “ acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, aramakurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planlar” (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2007) olarak ele almıştır. Her iki tanım ile de asıl beklenen yapı kullanıcılarının güvenliğine yönelik hazırlığın olmasıdır. 

Acil durum planlarına göre yapıların tasarımlarının gerçekleşmesinin öncelikle can kaybını azaltacağı kanaati vardır. Birincil olarak tasarım evresinde kullanıcı düşünülerek senaryolar oluşturulası gereklidir. Bunun için acil durum senaryoları oluşturulurken; kullanıcının yaşam kalitesinden ödün vermeden, yapının işlevselliğini koruyarak, farklı uzmanlıktaki kişilerin birlikte çalışması önemlidir. Konu ile ilgili yasal mevzuat çerçevesinde ilgili meslek gruplarının birlikte çalışmasıyla yapıların tasarım aşamasından başlayarak planlanması acil durumun oluşturduğu negatif etkileri azaltacaktır. Her işleve yönelik yapılar için acil durum planların hazırlanırken takip edilecek aşamalar bulunmaktadır (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2013). Buna göre öncelikle “Acil durumların belirlenmesi” ve buna yönelik “Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasr ilk aşamalardır. Bunlara yönelik olarak mutlaka “Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması” ve “Görevlendirilecek acil durum ekiplerinin belirlenmesi” gerekmektedir. Her şey için “ Dokümantasyon ” yapılması konu üzerinde diğer bir önemli adımdır. Acil durumlara yönelik 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olarak “ Tatbikat ” yapılması ve “Acil durum planının yenilenmesi ” ile acil durum planlarının aşamaları tamamlanmaktadır (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2013). 

Acil durum yönetimi, belirtilen dört ana başlık üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bunlardan ilki olan önleme; eğer afet ile karşılaşmadan önleme ihtimali varsa ilk yapılacak olan bu durumun oluşmasına mahal vermemek olarak tanımlanmaktadır. Hazırlık ise bir afet ile karşılaşma ihtimaline karşı gerekli olabilecek ekipmanların bulundurulmasıdır. Afet önlenememiş ise karşı karşıya olunan afete karşı gerekli uzmanlığı olan yetkili kişilerce yapılması gereken müdahalenin iş tanımına uygun olarak gerçekleştirilmesi müdahaleyi oluşturmaktadır. Yenileme ise afet sonrası afetin etkilerine kalan kişilerin hasarları atlatması üzerine bir çalışma yapılmasıdır (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2019). 

Acil durumlara karşı hazırlıklı olmak, o andaki etkiyi azaltmak ve buna neden olan konuları çözmek ve acil durum sonrasında yönetimi sağlamak (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2017) amaçlarını güden Acil durum planlarının hazırlanmasında işyerleri yasal sorumlulardır. İşveren bunu yaparak güvenilir işyeri ortamını yasal mevzuata uygun hazırlamak ile sorumludur. İşverenin sorumluluklar “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında da belirtilmiştir (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2012). 

Özet ile acil durum eylem planı olası acil durumlara karşı tedbirli olmak böyle bir durum karşısında en hızlı şekilde tahliye sağlama ve bunları gerçekleştirirken can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2019). Tasarlanan her yapı için acil durumlara karşı önlem alınması doğal afet ile karşılaşılması haline hızlıca tahliye olunabilmesi açısından önemli ve zorunludur. Yapının her tür acil duruma karşı can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde yapı kullanım amacı, kullanıcı sayısı, yapı boyutları vs gibi değişen her özelliğine bağlı olacak şekilde kaçışa uygun şekilde tasarlanması şarttır. Kaçış yolları üzerinde kilitli kapı ya da bir sonraki kaçış yolu ile teması olmayan bir bölücü ile ayrılmış ve fakat etkileşecek nokta bırakılmamış yol bulunmamalı, ayrıca bulunan çıkış net bir biçimde algılanabilir olmalı bu yollar her kullanıcıya eşit şartta kaçma fırsatı verecek nitelikte olmalı ve çıkışa doğrudan eriştirecek şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır (Resmi Gazete, 2019). Diğer bir konu ise acil kaçış yolu üzerinde gerekli noktalarda aydınlatmalar bulunmalı ve bunlar tek bir kaynaktan değil gerekli durumlarda ikinci kaynaktan beslenebilir nitelikte olmalıdır (Şekil 1) (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
2019). 



Şekil 1: Kaçış yolunun da aydınlatma kullanımı (fotoluminescente, 2019) 

Acil durumlarda kullanıcıların yapıyı en hızlı ve güvenilir şekilde boşaltması ise konunun diğer önemli kısmıdır. AF AD tahliyeyi “ Afet ve acil durum ile sivil korunma hizmetleri kapsamında, boşaltılması gereken yapıların veya bir bölgenin, önceden belirlenmiş yollar kullanılarak hızlı ve 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düzenli bir şekilde boşaltüıp insan ve canlıların güvenli yerlere nakledilmesi işlemi ” olarak tanımlanırken, tahliye güzergâhını; “Bir tehlike anında insanları, tehlikeli bölgelerden güvenle uzaklaştırabilmek için önceden belirlenmiş ve işaretlenmiş nakil yolu ” olarak belirtmektedir (ALAD, Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2014). 

Kullanıcı yoğunluğu fazla olan mekânlarda kullanıcı, bulunduğu yapıdaki tahliye güzergâhların haberdar olmayabilecektir. Bu yüzden kişilerin en kısa sürede yapı dışarısına güvenli bir şekilde ulaşımlarının sağlanması için tüm tahliye yollarının görünür ve algılanır şekilde gerekli yerlerde konumlandırılması önemlidir. AL AD, “ bir afet ve acil durum anında, başvurulacak tahliye işleminin hangi yollar ve araçlar kullanılarak yapılacağı ile bu kimselerin nakledileceği yerleri gösteren ayrıntılı plan” ı tahliye planı olarak tanımlamaktadır (ALAD, Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2014). Kompleks yapılarda ve çok katlı yapılarda her kat için tahliye planları hazırlanması önemlidir ve bu planlarda (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2013); 

• Acil durum müdahale donanımlarının yerleri, 

• İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerleri, 

• Kaçış yolları, 

• Toplanma yerleri, 

• Uyarı sistemlerinin işaretlendiği olduğu kat krokisi, 

• Acil durum ekiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri, 

• İş yeri dışında acil duruma müdahale edebilecek kuruluşların iletişim bilgileri yer almalıdır 

(Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2013) 

Yasal mevzuatlar üzerinden belirlenen standartlara uygun olarak acil kaçış yollarının belirlenmesi ile yapı kullanıcılarının tahliyesi güvenli ve kısa sürede sağlanacaktır. 

3. ACİL KAÇIŞ YOLLARININ BELİRLENMESİ 

Kaçış yolu tasarımında dikkat edilmesi gereken ve kullanıcıların güvenli ve hızlı şekilde tahliyesini sağlamak için iç mekânda olması zorunlu mekân büyüklükleri ve malzeme seçim-montaj özellikleri bulunmaktadır. Bunlar yasal mevzuatlarla zorunlu hale getirilmiştir. Ancak bazı binalarda bunlara da uyulmaması söz konusudur. Burada mimari planlamaların başlangıcında kuralların göz önünde tutulması proje denetiminde ve yapım aşamasındaki denetimlerde mevzuat ile olan uygunluğun ön planda olması önemli görülmektedir. 

Acil durumlarda tahliye gerektiren durumlarda ISO 23601 ’de yer alan tahliye planları kuralları geçerli olmaktadır. Bu mevzuata göre hazırlanan planlarda zorun olarak kullanılacak olan yasaklama, tehlike ve uyarı işaretleri, yapının işlevine, biçimine ve mekânın fonksiyonuna uygun olmalıdır (ISO, Escape and evacuation plan signs, 2009). Acil durumların ne olduğu da bu planların hazırlanmasında önemli bir konudur. Örneğin; hava yolu ile oluşabilecek basit zehirlenmelerde doğal hava solunumu yeterli görülmekte, yine hava yolu ile olacak kimyasal zehirlenmelerde ise sığmakta bulunmak gerekecektir (Bolat, 2015). Buna göre tahliye planlarının yapı dışındaki toplanma alanlarına yada gerekli ise sığmaklara yönlendirici hazırlanması gereklidir. 

Bir diğer acil durum olan yangın için ise müdahale edilip edilemeyeceği ve müdahale için gerekli olanlara yönelik planların hazırlanması önemlidir. Yangınlara yönelik olarak aktif ve pasif güvenlik önlemlerinin düşünülmesi de gereklidir. ISO 23601 Standardına (ISO, Escape and evacuation plan signs, 2009) göre müdahale edilebilecek ölçekteki yangınlar için oluşturulan tahliye planlarında yangın söndürme donanımlarının yerleri kolay ulaşılabilir biçimde belirtilmesi önemlidir. Büyük ölçekli yangınlarda ise aktif güvenlik önlemleri, daha etkin olarak kullanılmaktadır. Ancak büyük ya da küçük ölçekli her yangında içinde bulunulan yapının mimari ve statik tasarımları pasif olarak ilk sırada yer almaktadır (KIlıç, 2003). ISO 16069 ve ISO 7010 standartları (ISO, Graphical symbols — Safety signs — Safety way guidance systems (SWGS), 2017), (ISO, Graphical symbols — Safety 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colours and safety signs — Registered safety signs, 2011) yapılarda yangında kullanılan diğer mevzuattır. Her iki standarda göre oluşturulmuş olan plan ve piktogramlar yardımı ile yangın anında güvenli ve yanmaz malzemeden yapılan kaçış koridorlarına ulaşımlar sağlanmalıdır. Daha sonra yangın kapıları ve yangına karşı koruması olan merdivenler ile tahliye gerçekleştirilmelidir. 

Önemli acil durumlardan olan ve doğal afet olarak görülen deprem sonunda, kullanıcıların, tahliye planları ve piktotogramlar ile güvenli alanlara ulaştırılması gerekmektedir. Bazı durumlarda acil kaçış yolları üzerinde kapı yerine pencerelerin olması gerekmektedir. Bu durumlarda kişilerin güvenli tahliyesi için yönlendirmenin buna göre yapılması önem kazanmaktadır. Ani olarak ortaya çıkan patlamalarda ise şiddetine göre yapıda yıkım daha fazla olabilmektedir. Burada da yine hızlı ve güvenli tahliye söz konusudur (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2013) Patlamaya bağlı olarak yangın çıkma ihtimali de düşünülmelidir. Tahliye planları hazırlanırken standartlara uyulması ve gelişebilecek farklı durumların düşünülmesi önemlidir. 

Acil kaçış yollarının planlamasında birincil konu yapıyı kullanacak insan sayısıdır. Kullanıcı sayısına göre; 50-500 kişi için yapılması gereken geçiş genişliği 100 cm’den, 501-2000 kişi arasında kişi tarafından kullanımı olacak yapı geçiş genişliği 150 cm’den 2001 ve üzeri kişi tarafından kullanımı olacak bir yapının 200 cm’den fazla geçiş genişliğine sahip olması yönetmelikçe gereklidir. 
Kaçış yolu sadece acil durumlar için tasarlanmadı ise ekstra olarak yapının koridoru gibi bir işlevi de varsa 110 cm’den daha dar olarak tasarlanması uygun değildir (Şekil 2-3). Kaçış için tasarlanan merdiven 80 cm’den daha dar yapılamadığı gibi çıkış kapısı da 80 cm’den dar olmamalıdır. Kol genişliği 200 cm’den daha uzun olan merdivenler güvenlik açışında aralarına korkuluk koyarak bölünmeli ve bu bölünmede esas 100 cm ile 160 cm arasında bir değerde bölme yapılmaktır. Kat yüksekliği kaçış yolu boyunca hiçbir birimde 210 cm’den daha alçak yapılamaz (Resmi Gazete, 2019). 
Kaçış merdiveni ölçüsü hesaplanırken küpeştenin 8 cm genişliği uygulanması gereken temiz ölçüye dâhil edilerek hesaplanmaktadır. Kaçış için tasarlanan kapıların ölçüsü alınırken; tek kanatlı ise kapının tam açılı hali ola 90 derece açılmış hali üzerinden kasa hizası izdüşümü ile kanat yüzeyi izdüşümü arası mesafeni alınması gerekmekte (Şekil 4) ve bu ölçü 80 cm ile 120 cm arasında tasarlanmalıdır, iki kanatlı kapı için kapıların her ikisi de 90 derece açılır ve iki yüzey arası (Şekil 4-7) ölçüm yapılır (Resmi Gazete, 2019). 



Şekil 2: Kaçış Planı Doğru Örneği (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2019). 
(kaynaktan alman görsel tarafımızca uyarlanmıştır.) 
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Şekil 3: Kaçış Planı Hatalı Örneği (Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2019). 
(kaynaktan alman görsel tarafımızca uyarlanmıştır.) 



Şekil 4:Acil çıkış kapısı temiz mesafesi (YANGIN KAPILARI, 2019). (kaynaktan alman 

bilgiler fotoğraf üzerine işlenmiştir) 

Yönetmelikte dış mekân için de yaptırımlar bulunmaktadır. Buna göre; dış mekâna açılan çıkış kapısının yangına minimum 30 dakika dayanıklı ve kullanımı sonrası kendiliğinden kapanabilir olması gereklidir. Kaçış merdiveni tasarımında kullanılacak yapı elemanlarının yangına karşı dayanımlarının 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minimum 120 dakika dayanabilir nitelikte olması ve yine kapıların 90 dakika boyunca dumana karşı sızdırma önlemi olmalıdır. Kaçış kapısı sayısı kullanıcı sayısına göre belirlenir 25 kişi ve üzeri tehlikeli sınıfta yer alan mekânlar ve 50 kişi üzeri kullanıcısı olan mekânlarda 2 çıkış bulunur. Kişi sayısı 500 üzeri ise 3, 1000 üzeri ise 4 çıkış tasarlanmalıdır (Resmi Gazete, 2019). 

Tek mekânda 2 çıkış gerekli ise çıkışlar arası uzunluk yağmurlama sistemi olmayan mekânlarda diyagonal mesafenin 1/3’ünden az olmalıdır. Çıkış uzunluğu için çıkış kapısının kullanıldığı durumlarda aynı koridor içindeki 2 kaçış merdiveni arası uzunluk yağmurlama sistemi yoksa koridor uzunluğunun yarısından ve yağmurlama sistemi varsa koridor uzunluğunun 1/3 ünden az olmayacak şekilde tasarlanmalıdır (Resmi Gazete, 2019). (şekil 5-6) 


SON ÇIKIŞ 



SON ÇIKIŞ 




Yağmurlama sistemi yok ise; Kapıların birbirine en yakın uzaklığı 170/3=56.66 m 


Yağmurlama sistemi var ise; Kapıların birbirine en yakın uzaklığı 170/4=42.50 m 


Şekil 5: En boy oranına bağlı olarak iki farklı çıkış kapısı eklenebilir (Ateşoğlu, 2019) 


Şekil 6:Yağmurlama sisteminin olmadığı durumlar için kroki (Ateşoğlu, 2019) 


Kaçış yolları üzerinde yer alan yapı elemanı kaçış merdivenlerinin kapasite ve sayı bakımından en az yarısının doğrudan bina dışına açılması gerekir (Resmi Gazete, 2019). Kaçış merdiveni zemin katta çıkışın görülebileceği şekilde ya da yönlendirici ışıklı levhalar ile belirtilmiş olmalıdır. Çıkışa dolaysız erişimi olan koridor, fuaye benzeri bir alana ulaşılıyorsa kaçış mesafesi yağmurlama sistemi yoksa 10 m yağmurlama sistemi var ise 15 m uzunluk olacak biçimde düzenlenir, îç mekânda tasarlanan kaçış merdivenleri 17 ile 4 basamak arasında bir sayıda olmalıdır daha fazlası için yapılacak sahanlık düşünülmelidir. Tasarlanan merdivenler yüzeyi kaymaz nitelikte olmalıdır (Resmi Gazete, 2019). 

Kaçış merdiveni tasarımında baş kurtarma yüksekliği 210 cm olmalıdır ayrıca ardışık sahanlık kot farkı 300 cm olacak şekilde tasarlanmalıdır. Basamaklar tasarlanırken rıht yüksekliği en fazla 17.5 
den fazla ve basamak genişliği 80 cm den daha az almayacak şekilde, merdiven adımı 25 cm den daha az olamaz, kova genişliği ise 12.5 cm den az olamaz her kaçış merdiveni duvar, korkuluk veya küpeşte ile tedbir alınmalıdır. Kaçış merdiveni yuvasına mekanik ve elektrik tesisat şaft vb sistem kapakları açılamaz(şekil 7) (Resmi Gazete, 2019). Burada verilen düzenlemelerin eğitim yapıları için farklı birimler ile gerçekleştirilme gerekliliği yine yasal mevzuat ile tanımlanmıştır (Şekil 8). 
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Şekil 7:Acil kaçış merdiveni (interieur, 2009). (kaynaktan alınan görsel tarafımızca 

uyarlanmıştır) 


Kullanım Sınıfı 

Tek yön en çok uzaklık 

(m) 

tkı yön 

en çok uzaklık (m) 

Birim genişlik ıçm kişi sayısı 

Çıkmaz koridor en çok uzaklık(m) 


Yağmurlama 

Sistemi 

yok 

Yağmurlama 

Sistemli 

Yağmurlama 
Sistemi yok 

Yağmurlama 

Sistemli 

Kapı Açıklıklarında 

Kaçış 

Merdivenlerinde 

Rampalar \-e 
Koridorlarda 

Koridorlar 

Dışarı çıkış kapısı 

Diğer kapılar ve 

koridor kapılan 

Yağmurlama 

Sistemi 

yek 

Yağmurlama 

Sistemli 

Okul ve Efiıtım 
Yapılan 

15 

30 

45 

75 

100 

80 

60 

100 

15 

20 


(Ek-5/B Çıkışlara Götüren En Uzun Kaçış Uzaklıkları ve Birim Genişlikleri) Şekil 8: Okul ve Eğitim Yapıları için düzenlemeler (Resmi Gazete, 2019). 


4. ACİL DURUM PLANININ AGÜ BÜYÜK HANGAR BİNASINDA 
İNCELENMESİ 

Yasal yönetmeliklerde bahsi edilen acil durumlar için hazırlanan planlamaların bir eğitim yapısındaki durumu, çalışmaya konu olmuştur. Kullanıma açık olan bir plan üzerinden doğru ve yanlışları ile acil durum planı çıkarılması AGÜ Büyük Hangar binasının planları ve yerinde gözlemleri ile bu bölümde ele alınmıştır. Bunun için yasal mevzuat, yapının planları ve yerinde gözlemler sonucu ulaşılan alan çalışmasına uygulanmıştır. 

4.1. İncelenen Yapı Sümer Bez Fabrikası-Abdullah Gül Üniversitesi 

Sümerbank Kayseri bez fabrikası (şu an AGÜ kampus) (Şekil 9), Sovyetler Birliği’nden alman kredi ile Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı (1930) kapsamında kurulmuştur. Fabrika inşasına dönemin başbakanı tarafından 1934’te başlanmış ve 1935’te de tesis faaliyete geçirilmiştir. Sovyetler Birliği’nde tasarlanan yapı grubu, betonarme ve yığma sistemler kullanılarak inşa edilmiştir (Toprak, 2019). Kayseri kentinin gelişim ile kurulduğu dönemde kent dışında kalan alan, merkezi bir konuma gelmiştir (Şekil 10). 
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Şekil 9: Eski Sümer Bez Fabrikası yeni işlevi ile AGÜ Kampüs Alanı (EARTH, 2019). 



Ydağcın Ünivoroi , 


Lvalima 


Sümer Kampüsü 


■Erciyes 


Üniversitesi 


Şekil 10: AGÜ Kampüs alanının kent içindeki konumu (EARTH, 2019) 

Ucuz pamuklu kumaş üretimi için kumlan fabrika; İşletme (34.262 m 2 ), Müdüriyet (462 m 2 ), Tamirhane ve Elektrik santrali gibi işletmeye yardımcı binalar (yaklaşık 4.000 m 2 ), depolar ve sosyal tesislerin oluşturduğu 218.000 m 2 ’si kapalı toplam 922.500'lik bir alana sahiptir. Türkiye'de sanayileşme hareketini başlatan, devlet tarafından yapılmış ilk tesis olan Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası (Şekil 11-12), yapıldığı dönem ve konumu itibariyle, büyük bir devrimin eseri olarak yorumlanmaktadır. Tesis (Şekil 13), sadece Kayseri merkezli değil, o dönemde oluştumlmaya çalışılan “modem” Türkiye hakkında genel bir değerlendirme olanağı sağlamaktadır (Toprak, 2019). 
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Şekil 11: Sümer Bez Fabrikası (Toprak, 2019) Şekil 12: Sümer Bez Fabrikası (Toprak, 2019) 



Şekil 13: Sümer Bez Fabrikası (Asiliskender B., 2018) 

Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası, 1999 yılında kamulaştırılarak Erciyes Üniversitesine devredilmiştir. Erciyes Üniversitesi, devrin ardından İşletme Binası’m bünyesinde yeni açacağı fakülteler için eğitim amaçlı yeniden düzenleme girişiminde bulunmuştur. Restorasyon projesi üretilmeden, sadece bölgesel onarımlar adı altında döşeme, duvar gibi eklemeler yapılarak, çoğu kullanılır durumda olan Bekâr apartmanları üniversite personeline tahsis edilmiştir. Ülkede nadir görülen bir örnek olan ve işletmede çalışan bekârların barınması için inşa edilen Bekâr Apartmanı (1935) (Şekil 14), çevresinde bulunan Sümer İlköğretim Okulu, Ortaokulu ve Lisesi’nin bulunduğu alana hizmet etmek üzere Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri ile Gençlik Merkezi olarak yeniden düzenlenmiştir. (Haber Türk, 2019). Bu alan 2012 yılında kurulan ve yeni mekânlara ihtiyaç duyan AGÜ için; derslikler, atölyeler, laboratuarlar, kütüphane ve sosyal alanları için tahsis edilmiştir. 



Şekil 14: Bekâr Apartmanı (Asiliskender B., 2002) 
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Günümüz işlevi ile AGÜ kampusunu önemli ve özgün kılan cumhuriyet dönemi eseri olan bir yapının yeniden işlevlendirilme çalışması ve kültürel mirasa saygı duyulmuş ve sürdürülebilir mekân yaklaşımı olmuştur. Kampusun yeniden işlevlendirilmesi ve dönüşüm süreçlerini yönetebilmek için, yerleşke içine yeni bir bina yapılmıştır (Asiliskender B. , 2018). Sümerbank yerleşkesinin üniversite olması, 2014 yılında Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan master plan çerçevesinde sürdürülmektedir. Plan, fabrika yerleşkesinin özgün yapıları ve açık alan düzenlemelerini değiştirmeden korumayı ve üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen yeni kullanım katmanlarını eklemeyi önermektedir (Asiliskender B. , 2018). Kampusta en büyük alan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine ayrılmakla birlikte, sosyal ve kültürel alanlara da öncelik sağlanmıştır. 
Eğitim ve araştırmaya ayrılan kısımlar, kampusun doğu girişinden kuzeybatı yönüne doğru ziyaretçi merkezi, sergi salonu, müze, restoran-kafe ve açık-kapalı spor alanları yer almaktadır. Kampusun kuzeydoğusunda bulunan lojmanlar, yine lojman ve öğrenci köyü gibi barınma hizmetlerine ayrılmış, bunların çevresine rekreasyonel işleve sahip yeşil alanlar ile sportif faaliyet için ayrılmış alanlar yerleştirilmiştir (Şekil 15) (Asiliskender B. , 2018). 



Şekil 15: AGÜ Kampüsü (EARTH, 2019). 

İlk olarak, 2014 sonunda başlayan Ambar Binası (Şekil 16-17) restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmaları, 2016 yazında tamamlanmıştır. Ambar binası, sınıflar, stüdyolar, öğretim üyesi ve yardımcılarına ait ofisler ile öğrenci çalışma ve yaşam alanları ile yemekhane ve kafe gibi alanları içeren bir yapıya dönüştürülmüştür. Uygulanan tüm restorasyon müdahalelerinin temel ilkesi, yapının özgün mimari ve yapısal sistemine zarar vermeden, kolaylıkla ayrıştırılabilir ve gerektiğinde sökülebilir yeni bir mimari ve taşıyıcı sistem oluşturmaktır. İçi boş olan yapının, doğu-batı yönündeki özgün bölücü duvarları korunurken, üst kottaki yatay pencereyle aydınlanan orta aksı sürekli hale getirilmiştir. Yapının yüksek tavanlı orta kısmında, çelik taşıyıcı sistemle tasarlanan iki katlı yeni bir mekân düzeni oluşturulmuştur. Giriş katında sınıflar ve üst katta açık bir koridor boyunca sıralanan ofisler planlanmıştır (Asiliskender B. , 2018). 
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Abdullah 
Müzesi ve 


Batı Girişi 


Ek Bina 


Rektörlük 

Dekanlıklar ve Bölümler 
Derslikler 


Tanıtım Ofisi 
Halkla İlişkiler 

Ana Giriş 

Öğrenci Dekanlığı M 

Rekreasyon 


Köyü 


Şekil 16: AGÜ Yerleşim Planı içerisinde Ambar Binası (Asiiliskender, 2019) 



Şekil 17: AGÜ Sümer Kampusu Büyük Hangar Binası (Arkitera, 2019). 

4.2. AGÜ Büyük Ambar Binası 

AGÜ Büyük Hangar Binası (Şekil 18) yapısı restorasyon geçirmiş bir eğitim yapısı olmadan öncesinde Kayseri’de bez fabrikası olarak kurulan bir fabrika binasıdır. Yapı yığma ve iskelet sistemin ortak kullanımı ile oluşturulmuştur. Cephelerde taş malzeme dikkati çekmektedir (Şekil 19) 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Şekil 18: Sümer Bez Fabrikası Planı (Asiliskender B., 2018) 



Şekil 19:Sümer Bez Fabrikası cepheleri (Asiliskender B., 2018) 


2 katlı AGÜ Büyük Hangar Binasını güneyde 1, kuzeyde 1 (yemekhane ile temaslı şekilde) 
doğuda 19 ve batı cephelerinde 19 adet toplam 40 kapı bulunmaktadır (Şekil 20-21). Bunlardan güney ve kuzeyde bulunan birer kapı acil kaçış kapsı olarak tasarlanmıştır. Yapının zemin katında güney doğu ve batı cephelerinde 10 adet derslik, 2 adet atölye, 1 adet konferans salonu ve kuzeyinde 1 adet yemekhane bölümü bulunmaktadır. İki adet bay iki adet bayan bir adet engelli olmak üzere iki farklı yerde konumlanmış ıslak hacim mevcuttur, yapının derslik atölye; yemekhane derslik aralarında konumlandırılmıştır (Şekil 21). 



Şekil 20: Büyük Hangar Binası Yapı İşlev Dağılım Diyagramı (Arkitera, 2019). 
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Şekil 21: Büyük Hangar Binası Zemin Kat Planı (Asiliskender B., 2018) 

Üst katta akademik personel için ofisler ve atölyeler bulunmaktadır. 1 adet bay, 1 adet bayan olmak üzere bir noktada bulunan ıslak hacim yapının atölyeler ve akademik birimlerin temas ettiği noktada konumlandırılmıştır (Şekil 22). Yapının kesitinde alt ve üst kat biribirini görebilecek şekilde tasarlanmıştır (Şekil 23). 



Şekil 22: Büyük Hangar Binası Birinci Kat Planı (Asiliskender B., 2018). 



4.3. AGÜ Büyük Ambar Binası Mevcut Acil Durum Uygulamaları 

Çalışmada ele alman AGÜ Büyük Hangar Binası, acil eylem planı ve acil kaçış yolları içeren standartlar ve yasal mevzuat göz önüne alınarak incelenmiştir. Yapının önceki işlevi ve günümüzde geçirdiği restorasyon sonrası işlevi de inceleme yapılırken göz önünde bulundurulmuştur. Çünkü yapının işlevi ve buna bağlı olarak kullanıcıların farklı özelliklere sahip olması acil eylem planını ve tahliye yollarını etkilemektedir. Kurumun kendine ait planlarına ulaşılamamıştır. Bu sebep ile yapı acil kaçış planı ve acil durumlara karşı alınmış uygulamalara yönelik planlar ve uygulamalar, tarafımızca yerinde tespit edilerek plan şeması üzerine işlenmiştir (Şekil 24-25). 
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Büyük Hangar Binasının tüm yönlerden doğrudan dış mekâna açılan 40 kapısı mevcuttur (Şekil 24). Bunlardan güney ve kuzeyde bulunan birer kapı acil kaçış kapsı olarak tasarlanmıştır. 
Mekânın boyutları ele alındığında ve standartlar çerçevesinde değerlendirildiğinde acil kaçış yolları üzerinde bulunan acil kaçış kapılarına ulaşım mesafesi fazladır. Mevcutta dış mekâna açılan kapı sayısı fazla iken iki çıkış sayısı az ve bunlara ulaşım mesafeleri fazla bulunmuştur. 



Şekil 24: Zemin kat acil kaçış sistemi için alınmış tedbirler (Asiliskender B., 2018). (alman kaynak plan üzerinde acil kaçış yolları yerinde inceleme ile tarafımızca çıkarılmıştır) 


Yapı üst kotuna koridorda bulunan 3 adet merdiven ve 1 adet asansörle, atölyelerde bulunan 3 
adet merdivenle sadece atölyelere erişim olacak şekilde ulaşım sağlanmaktadır (Şekil 24-25 ŞEKİL). 
Yapı koridor genişlikleri 150 cm standardına uygun olacak şekildedir. Kaçış kapılarını gösteren ışıklı levhalar kaçış yolu hattında ve kaçış merdivenini belirtecek şekilde yerleştirilmiştir. Yangın söndürmek için yangın tüpü, yangın söndürme hortumu ve yapıda tasarlanmış bir alarm sistemi bulunmaktadır. Yapının üst katında doğrudan dış mekândan bir ulaşım söz konusu değildir. Zemin kat ile temaslı şekilde 3 adet merdiven ve 1 adet asansör ile ulaşım sağlanmaktadır. Birinci katta bulunan merdivenler 200 cm standardını sağlayan koridorlar mevcuttur. Yangın söndürme tüpü, yangın söndürme hortumu ve yapıda tasarlanmış bir alarm sistemi bulunmaktadır. Acil çıkış için kullanılan kaçış yolunda kullanılan ışıklı levhalar, kaçış yolu ve kaçış kapılarına ulaşımı sağlayacak merdivenleri tanımlayacak şekilde konumlandırılmıştır. 



Şekil 25: Birinci kat acil kaçış sistemi için alınmış tedbirler (Asiliskender B., 2018) alman kaynak plan üzerinde acil kaçış yolları yerinde inceleme ile tarafımızca çıkarılmıştır) 


Acil durumlara karşı yapıda alman tedbirler sonucunda zemin katta toplamda 5 adet yangın söndürme tüpü, 5 adet yangın söndürme hortumu, 7 adet ışıklı yeşil renkli acil çıkış kapısı gösterimli çıkış kapısı, 18 adet çıkış kapısı, 7 adet acil durum alarmı aktifleştirme için kullanılacak alarm butonu bulunmaktadır. Yapının ikinci katında 3 adet yangın söndürme tüpü, 3 adet yangın söndürme hortumu, 
5 adet 7 adet acil durum alarmı aktifleştirme için kullanılacak alarm butonu vardır. (Şekil 26-27-28- 
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30-31). Bunların yanı sıra acil kaçış yollarına açılan tüm kapıların mekân dışına ve acil kaçış yoluna doğru açıldıkları görülmüştür (Şekil 29). 

Yangın hortumlarının tamamı yerden 100 cm yükseklikte bulunmaktadır, yangın söndürme tüplerinin tamamı 100 cm yükseklikte bulunmaktadır. Alarm butonları kutuları yerden 110 cm yükseklikte bulunmaktadır, kapılar için olması gereken açık genişlik min. 80 standardı açık genişliği 
100 cm olan kapılar ile sağlanmıştır ve sağlanması gereken 150 cm koridor genişliği sağlanmıştır 
(Şekil 29-31). 



Şekil 26: Acil çıkış yolu merdiven ve çıkış kapısı (Ateşoğlu, 2019). 


Şekil 27: Bina içerisine yangına karşı kurulu alarm sistemi (Ateşoğlu, 2019). 



Şekil 28:Yapı içerisindeki kaçış yolları 
(Ateşoğlu, 2019). 


Şekil 29:Ortak kullanımı olan koridorlarda konumlanan dışa açılan kapılar (Ateşoğlu, 2019) 



Şekil 30: Koridorda bulunan ışıklı kaçış Şekil 31:Yangın söndürme hortumu ve tüpü 

levhaları (Ateşoğlu, 2019). (Ateşoğlu, 2019). 
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Yapının kullanım amacı, kişi sayısı vs gibi değişkenlere bağlı olarak bulundurulması gereken acil kaçış kapıları yapı içerisinde uygulanmakla birlikte bölgesel olarak yapı kullanımı sebebi ile taşınır mobilya ve çalışmalar ile ışıklı acil kaçış levhası ile belirtilen yöndeki bazı kapıların çıkış yolları ve çıkış kapıları mevcutta müdahale edilmeden kullanımı söz konusu değildir.(Şekil 32-33) 



Şekil 32: Acil çıkış kapısı önü taşınır mobilyalar (Ateşoğlu, 2019). 



Şekil 33: Acil çıkış kapısı önü sergi çalışmaları (Ateşoğlu, 2019). 


Acil durumlara karşı yapı tasarlanırken dikkate alman ve mevzuatta belirtilen standartlara uygun yapılmış olması gereken acil kaçış planları yapının duvarına asılı olarak kullanıcıları bilgilendirme amacı ile konumlandırılmalıdır. Fakat AGÜ Büyük Hangar Binası’nda acil eylem planına uygun biçimde duvarda bulunması gereken acil kaçış planı mevcut değildir. 

Kat planlarında gösterildiği üzere yapının kaçış yolları üzerinde yönetmelikte belirtilen engelli ulaşımı dikkate alınmışıdır. Alarm sistemi, yangın söndürme tüpleri ve yangın söndürme hortumu konulmuştur. Acil kaçış için olan ışıklı levhalar kaçış yolu üzerine ve kaçış kapısına ulaştıracak merdivenleri belirtecek şekilde konumlandırılmıştır. Mekânlardan acil kaçış yollarına açılan kapılar mekân dışına doğrudur. Fakat acil kaçış kapılarından bazıları, mevcutta bulunan mobilya ya da çalışmalar sebebi ile müdahale edilmeden kullanılmaz durumdadır. 

4.4. AGÜ Büyük Ambar Binası Acil Durum Plan Önerisi 

AGÜ Büyük Ambar Binası geçirmiş olduğu restorasyon projesi ile yeni işlevine kavuşarak kullanımına devam edilen bir yapı olması yönü ile örnek teşkil etmektedir. Eski bez fabrikasından dönüşen yeni eğitim binası, kullanıcılarına güvenli bir ortam sunmayı bir takım hatalarına rağmen başarmaktadır. Acil eylem planının geliştirilmesine yönelik yapılacak her türlü uygulamanın konu ile ilgili ISO standartlarına ve yasal mevzuata uygun olması önemlidir. Yapı için tarafımızca ortaya koyulan önerilerde de bu standartlar ve mevzuatlar dikkate alınmıştır. 

Yapının mevcuttaki işaretlemelerinden yola çıkılarak tarafımızca mevcut acil eylem planı ve kaçış yolları bir önceki bölümde belirtilmiştir. Yine mevcuttaki doğru ve yanlış uygulamalar da belirlenmiştir. Yerinde yapılan incelemelere göre; 

• Mevcutta belirlenen kaçış yollarının yapı içerisinde kullanıcının hızla tahliyesini sağlamaya 

yönelik yönlendirici olması gerekirken yapıda herhangi bir plana rastlanmamıştır. 

• Kaçış yollarını zemin ya da duvarlarda gösteren yönlendiriciler bulunmamaktadır. 
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• Kaçış yolları üzerinde mobilya vb bulunmaktadır. 

• Acil kaçış yolları üzerindeki kaçış kapıları sayısı yetersizdir. 

• Bir diğer önemli konu olan malzeme seçimidir. Yapının özellikle ana taşıyıcı ve cephe malzemeleri yangına dayanıklı malzeme olması yönü ile doğru bulunurken bir takım iç dekorasyon elemanlarının malzemelerinde bu durumun göz ardı edildiği görülmüştür. 

Yukarıda yapılan tespitler doğrultusunda ISO standartlarına ve Yasal mevzuata göre geliştirilen öneriler aşağıdaki gibidir; 

• Acil kaçış yollarını gösterir krokilerin gerekli olan yerlere asılması (ŞEKİL 34-ŞEKİL 35) ve kullanıcıyı acil durumlarda kaçışlara yönlendirmesi önemlidir. 

• Bu planların her iki katta da yerleştirilmesi gereklidir. (ŞEKİL 34-ŞEKİL 35) 

• Kaçış yolları üzerindeki mobilya vb. kaldırılması gereklidir. 

• Tüm akademik ve idari personelin kaçış yollarına bu gibi eşyaları koymamaları gerektiği bilgisi eğitimler ile verilmelidir. 



Şekil 34: Zemin kat acil kaçış yolları ve Acil eylem planına öneri (Asiliskender B., 2018)(alman kaynak plan üzerinde öneri tarafımızca yapılmıştır) 



Şekil 35: Birinci kat acil kaçış yolları ve Acil eylem planına öneri (Asiliskender B., 2018) (alman kaynak plan üzerinde öneri tarafımızca çıkarılmıştır) 
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5. SONUÇ 

Yapılarda oluşabilecek acil durumlara yönelik, kullanıcıların zarar görmeden, yapı dışarısına güvenli bölgeye tahliyesini sağlayan acil eylem planları hazırlanırken yapı fonksiyonu ve kullanıcı özellikleri önemlidir. Öncelikle kazaların oluşmamasını sağlamak için bina içerisinde gerekli tedbirlerin alınması önemlidir. Sonra bina kullanıcılarının “bana bir şey olmaz”, “bu yapı çok güvenli” algılarının “herkese her yerde herhangi bir şey olabilir” algısına toplumsal ölçekte getirmek gereklidir. 
Bu toplum bilinci olmaya başladığı anda acil durumlarda can ve mal kaybı azalacaktır. 

Mimari planlamanın ilk aşamasında mutlaka acil eylem planları düşünülmelidir. Tasarımlar ve yapım gerçekleştirilirken acil eylem planlarını bilen meslek erbabı uzmanlar ile çalışılmalıdır. 
Tasarımlarda; acil kaçış yolları mesafeleri ve standartlara uygun malzemelerin seçimi sağlanmalıdır. 
Sadece estetik kaygılar ile tasarımlar ve malzeme seçimleri yapılmamalı her zaman “acil durumlar” düşünülerek kararlar alınmalıdır. Acil eylem planlarının her katta kroki olarak kullanıcının kolay algılayacağı yerlerde bulunması sağlanmalıdır. Yapı kullanımında kullanıcıya acil eylem planlarını ve kaçış yollarını içerir oryantasyon eğitimleri verilmelidir. Yapı kullanımı sırasında acil kaçış yollarını kapayacak eşyaların konulmaması sağlanmalı ve kullanıcı bu yönde bilinçlendirilmelidir. Acil durumlara müdahalede kullanılacak olan teçhizatın doğru yerleştirilmesi, kullanımı ve periyodik bakımları sağlanmalıdır. Acil eylem planlarında kullanılan piktogramlarm doğru boyut, yer ve renklerde olmasına dikkat edilmeli ve belirli sürelerde bunların da kontrollerinin uzmanlarca yapılması sağlanmalıdır. Tüm bunlar gerçekleştirilirken ilgili ISO standartlarına ve yasal mevzuatlara uyum sağlanmalıdır. Hepsinden önemlisi insan hayatının en kıymetli olgu olduğu bilinci getirilmelidir. 

Acil eylem planlarının eğitim yapılarındaki durumuna yönelik örnek alan incelemesi içeren bu çalışma ile acil eylem planlarının oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken konular ele alınmıştır. Bu çalışma ile konu üzerinde yapılacak diğer çalışmalara yön göstermek amaçlanmıştır. Çalışma ile öncelikle yüksek öğretim kurumlan başta olmak üzere, tüm yapılarda acil eylem planları ve kaçış yollarının sistemli olarak gerçekleştirilmesine yol göstermek umulmaktadır. 
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